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Een eigen smartphone. 
Zeker niet alle Afrikaanse 
boeren kunnen dat betalen, 
maar voor de lucky ones is 
een smartphone maar wat 
handig. Dankzij een handige 
app weten ze precies wat 
de actuele marktprijzen 
zijn en wanneer ze hun 
producten dus het best 
kunnen verkopen. En de 
smartphone weet raad bij 
lastige vragen. Eigenlijk 
onmisbaar dus.

BUIENRADAR 
CHECKEN ;)

Even



Instagram. TikTok. BeReal. 
WhatsApp. YouTube. Snapchat. 
We swipen, liken, snappen en 
DM’en wat af met elkaar. Ge-
makkelijk zie je content van over 
de hele wereld voorbijkomen. En 
je deelt zelf vast ook berichten 
met je netwerk. Social media is 
voor ons eigenlijk niet meer weg 
te denken.

Typerend voor onze tijd is hoe 
snel de ontwikkelingen elkaar 
opvolgen. Facebook is onder 

tieners (15-19 jaar) allang niet 
meer populair. Het nieuwere 
TikTok is daarentegen juist flink 
in opmars (Newcom Research & 
Consultancy, 2023). 

In deze Grenzeloos denken we 
met je na over de leuke en goede 
kanten van social media. Tegelijk 
lees je over criminaliteit die 
kinderen en jongeren wereldwijd 
raakt, wat helaas ook mogelijk 
wordt door de digitale middelen 
van onze tijd.  

En misschien is dit een goed mo-
ment om eens na te denken over 
je eigen social media gebruik. 
Ben je blij met de tijd die je op 
social media besteedt? Of zou 
je social media liever minder of 
anders gebruiken? Laat het 
ons weten met #Grenze-
loos! En natuurlijk ook 
wat je van dit nummer 
vindt 😊.

SOCIAL MEDIA, 
ZÓ 2023! 
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VOLGTIPS  
VOOR JOU!

Boeken lezen saai? Valt 
best mee! Tegenwoordig 
zien de bibliotheken en 
boekwinkels opvallend 
meer jongeren binnenstap-
pen. De reden daarvan is 
de #booktok: korte filmpjes 
waarin jongeren boeken 

die ze gelezen hebben 
aanbevelen.  Daarom een 
boekentip voor jullie. 

Influencer Molly is een 
succesvolle influencer 
met duizenden volgers. In 
de zomer gaat ze aan de 
slag als vrijwilliger bij een 
zomerclub voor jongeren 
uit de pleegzorg. Deze 
jongeren houden haar een 
confronterende spiegel 
voor. Ware erkenning en 
waardering vind je niet 
online… maar onder de 
mensen. Een roman vol 
humor en hoop!

Van oud 
naar goud
Wist je dat er goud en 
zilver in je smartphone 
zit? In één mobiel zit 32 
cent aan goud en 5 cent 
aan zilver. Te weinig om 
het zelf uit je oude mobiel 
te halen. Maar de oprich-
ters van NoWa (wat staat 
voor No Waste) bedach-
ten een innovatief plan: 
wat als we oude telefoons 
inzamelen en van het goud 
en zilver sieraden maken? 
Shoppen kan bij www.thisisnowa.com. 
Bij je bestelling kun je gelijk zelf ook je 
oude mobieltje opsturen.  

Tijd voor een digitale detox? 
    Of liever een 
  TikTok-toetje?

VOORGESTELD VOOR JOU
THEMA: WIE VOLG JIJ?

Opladen op zonne-energie
Deze powerbank is ideaal om mee 
te nemen op kampeeravontuur of 
backpack-trip. Je hebt alleen voldoende 
zon nodig om je smartphone op te laden. 
Zo blijf je toch connected in 
de middle of nowhere. 
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#ditvindjeleuk

LEMON POSSET
Dit heb je nodig: 
• 3 grote citroenen 
• 200 ml slagroom
• 75 gram suiker 
• Sap en rasp van 1,5 citroen

Bereidingswijze
  Rasp de schil van 1,5 citroen, snijd 
deze in de lengte doormidden en pers 
de citroenhelften vervolgens uit. Snij 
de andere citroen in de lengte door-
midden en haal deze leeg met een mes 
of lepel. 

  Doe de slagroom en de suiker in een 
pannetje. Verwarm het, terwijl je 

roert, tot de suiker opgenomen is. 
Laat het dan nog 10 minuten zacht 
koken en haal dan van het vuur.

  Voeg de rasp met het citroensap toe 
aan het pannetje.

  Roer alle ingrediënten goed door 
elkaar. 

  Giet het mengsel in de uitgeholde 
citroenschillen en laat even afkoelen.

	 Zet het daarna voor 3 uur in de koel-
kast zodat het lekker stevig wordt.

Decoreer de citroenen met  
een munttakje of wat vers fruit.

 EEN  
TIKTOK-
     TOETJE  

Zit jij soms ook verlekkerd 
te kijken naar shorts of reels 
over een lekker gerecht? Dan 
hebben we hier een makkelijk 
recept voor je, afkomstig van 
social media. Kookervaring is 
niet vereist 😉.

met maar 4    ingredienten..

Wil je liever 
een filmpje  
zien hoe je 
dit nagerecht 
moet maken? 
Scan dan de 
QR code.
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Lastig concentreren, snel afgeleid op school?  
Ben je dat eindeloze scrollen op social media helemaal 
zat? Overweeg eens een digital detox! 

Pak niet gelijk je smart-
phone als je net pas wakker 

bent. Je hoofd is ’s morgens 
lekker fris, dus maak daar 

gebruik van!

Kies bewust welke apps je 
gebruikt. Hoe minder apps, hoe 
minder tijd je ermee kwijt bent.

Zet alle notificaties uit, en zorg 
dat je niet de hele dag bliepjes 

en getril hoort. Anders lukt 
het lastig om je te focussen op 

bijvoorbeeld je schoolwerk.

Heb je ook last van FOMO 
(fear of missing out)?  

Accepteer dat je niet alles kunt 
volgen. Merk je dat je gevoelig 

bent voor de mooie plaatjes van 
anderen? Durf je telefoon 

uit te zetten. En bedenk 
wat je zelf van God hebt 

gekregen, dat maakt je 
dankbaar.

Ga iets leuks doen met je familie 
of vrienden! In de decembermaand 
zijn er genoeg leuke dingen te doen. 

In veel steden zijn er ’s avonds 
lichtjeswandelingen. Of organiseer 

een gezellige spelletjesavond.  

Stel een tijdslimiet in voor apps die  
je vaak gebruikt. Klinkt misschien  

kinderachtig, maar het helpt wel 
dat je niet eindeloos blijft scrollen.

Bepaal voor jezelf een tijd dat je niet 
online bent. Bijvoorbeeld ’s avonds. 
Onderzoek heeft aangetoond dat je 

slechter slaapt als je ’s avonds veel 
achter een beeldscherm zit.
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Hal uit Tsjaad gebruikt sociale media om jongeren te 
helpen bij het vinden van werk. Hylke uit Nederland 
reisde naar Oeganda en ontmoette daar leeftijdsgenoten. 
Wat leerde hij daarvan? En hoe gaat hij zelf om met 
sociale media? Maak kennis met Hal en Hylke! 

Tsjaad
Tjaad

'We hebben best vaak 
commentaar op kleine dingen'

Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben Hal Souakar Ambera en ik 
woon in N’Djamena, Tsjaad. Mijn 
werk is om om jongeren aan een 
baan te helpen. Daar gebruik ik 
sociale media bij.

Vertel eens wat meer over je 
werk?
Eerst werkte ik in vluchtelingen-
kampen in Tsjaad en in buurlan-
den. Daar werkte ik met mensen 
die getroffen zijn door oorlogen 
en andere conflicten. Tegenwoor-

dig werk ik met jongeren 
die graag een baan willen 
vinden die past bij hun talen-
ten. Dat is lastig, want er is weinig 
werkgelegenheid.  
 
Hoe gebruik je sociale media in 
je werk? 
Ik gebruik sociale media om iets 
van mijn werk te laten zien. Soci-
ale media zijn ook erg handig om 
jongeren iets te leren. Zo plaats 
ik bijvoorbeeld vaak tips voor per-
soonlijke ontwikkeling. 

Waarom gebruik je 
sociale media in je werk? 

We werken met jonge men-
sen vanaf 15 jaar. Die zijn online 
te vinden. 
  
Hoe gebruiken mensen in Tsjaad 
sociale media? 
Mensen gebruiken sociale media 
om het nieuws te volgen, iets van 
hun dagelijks leven te delen met 
anderen, zaken te doen en om 
andere mensen iets te leren. 
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Wat wil je over jezelf vertellen?
Ik ben Hylke de Vries, 16 jaar en zit 
in havo 5 op het Driestar College 
in Gouda. Afgelopen jaar ben ik 
met Woord en Daad in Oeganda 
geweest. Ik houd van voetballen en 
lezen en doe aan Krav Maga, een 
zelfverdedigingssport. Als ik klaar 
ben met de havo wil ik integrale vei-
ligheid gaan studeren, en als ik 18 
ben wil ik bij de politie solliciteren. 
 
Hoe was je reis naar Oeganda?
Het was geweldig, wat een 
bijzondere ervaring! Op afstand 

heb je natuurlijk best wel 
filmpjes en foto’s voorbij 
zien komen van mensen 
in armoede, maar het is 
heel anders om het zelf 
te zien. Soms was het ook 
wel heftig. Maar ik vond het 
heel bijzonder dat mensen zoveel 
positiviteit hebben, ook als wij er 
allang klaar mee waren geweest. 
 
Wat vond je heftig?
Op een gegeven moment waren 
we in Abim, in het noorden van 
het land. Mensen zijn daar heel 
arm. We verbleven in een com-

pound vlakbij een dorpje. 
Er kwam een vrouw 
naar ons toe met een 
kind, dat niet ouder was 

dan één jaar. Ze vroeg of 
wij haar kind mee wilden 

nemen naar de hoofdstad. 
Dat maakte veel indruk op de 
hele groep. Terwijl het in de 
hoofdstad niet veel beter is, maar 
dat weten mensen vaak niet. Ze 
krijgen alleen de succesverhalen 
te horen. Mensen hopen op een 
beter leven in de stad, maar vaak 
eindigen ze daar als werkslaaf of 
op straat.

Wat vind je persoonlijk van 
sociale media? 
Ik denk dat sociale media het 
leven een stuk makkelijker heb-
ben gemaakt. Ze werken heel 
verbindend. Helaas is er ook veel 
nepnieuws en zijn er mensen 
die haat verspreiden. Dat is het 
nadeel van sociale media.  
 
Zijn er jongeren in Tsjaad die je 
niet online kunt bereiken? 
Ja, we werken veel met jongeren 
in een kansarme omgeving. 

Sommigen van hen hebben geen 
toegang tot sociale media. Die 
jongeren bereiken we op andere 
manieren.  

Nederland

Eigenlijk zouden we een jongere uit 
Oeganda interviewen. Maar… we 
konden op de hele school geen één 
jongere vinden die een smartphone 
heeft. Dat kun je je op Nederlandse 
scholen niet voorstellen!
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Heb je Oegandese jongeren van 
jouw leeftijd gesproken en wat 
viel je op?
We zijn bij een aantal scholen langs 
geweest, waar ik inderdaad jonge-
ren van mijn leeftijd heb gesproken. 
Wat opviel? Dat wij vaak zeuren 
over lange schooldagen, terwijl 
er jongeren in Oeganda zijn die 
echt van ‘s morgens 5 tot ‘s avonds 
twaalf uur bezig zijn met school 
en tussendoor nog meehelpen om 
voor het gezin te zorgen. 
 
Heeft de reis jou veranderd?
Qua levensstijl niet echt, maar ik 
ben me er wel veel meer bewust 

van dat wij echt heel veel zeuren. 
Je ziet daar dingen dat je denkt: het 
is daar zoveel moeilijker dan hier. 
Nederlanders hebben best vaak 
commentaar op kleine dingen, dat 
is echt niet nodig. 
 
Welke rol spelen de telefoon en 
sociale media in Oeganda?
Mensen gebruiken hun telefoon 
echt om contact te houden met 
elkaar, voor sms’en en bellen. Af en 
toe zag ik ook wel iemand muziek 
luisteren. Ik heb niemand gehoord 
over sociale media. We mochten 
zelf ook geen telefoonnummers uit-
wisselen, omdat dat tot vervelende 
situaties kan leiden.

Hoe gebruik jij sociale media?
Gewoon om contact te houden met 
vrienden, even te scrollen op Insta 
en filmpjes te kijken op Youtube. 
Ik ben niet heel actief op mijn ac-
counts. 
 
Zie je gevaren rond het gebruik 
van sociale media?
Mijn ouders vinden wel dat ik er 
teveel op zit, zelf vind ik van niet, 
maar dat hebben volgens mij alle 
jongeren. Het ging er juist deze 
week op een training over dat je 
fatbike gangs  (groepen jongeren 
die zich schuldig maken aan 
straatintimidatie, berovingen en 

mishandelingen) hebt in Nederland 
die snap-locaties van mensen 
achterhalen en dan overvallen 
plegen. Je kunt trouwens je locatie 
uitschakelen, maar veel mensen 
weten dat niet. Dus dat is wel een 
gevaar. En ik zie ook wel het gevaar 
van verkeerde dingen zien, ook als 
je ze niet wil zien. Je krijgt altijd wel 
dingen te zien waarvan je denkt: 
wat moet ik ermee. 
 
Heb je tips voor andere jongeren?
Dat je dingen die je niet wilt zien, 
ook echt gelijk weg moet klikken. 
Dan komen ze niet in je algoritme 
terecht. Doe je best om het niet te 
zien, gewoon meteen weg ermee.

Hylke (vierde van links) 
met zijn reisgenoten in 

Oeganda
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KOOPMANS PANNEN-
KOEKEN IN KENIA

Jongerenwerker Matthijs Voskuil over social media

Nadat ik al 7 dagen aan de 
rijst met kip of geitenvlees zat 
tijdens één van mijn reizen 
in Afrika, zei ik tegen mijn 
reisgenoot: “Als ik thuiskom ga 
ik eerst pannenkoeken eten”. 
Een half uurtje later opende ik 
op m’n kamer Insta en de eerste 
reclame was van… Koopmans 
Pannenkoeken.

Als fotograaf heb ik de afgelopen 
jaren voor verschillende hulporga-
nisaties projecten gefotografeerd 
in het buitenland. Prachtige reizen. 
Ik hou van mensen, ik hou van 
verbinden, ik hou van relaties, dus 
overal waar ik mensen ontmoet, 
waar ook ter wereld, wissel ik 

contactgegevens uit. Fantastisch, 
social media. Wereldwijd contact 
via WhatsApp, Instagram of email. 
Zo had ik laatst heel snel contact 
met de vijfentwintigjarige Marouan 
in Marrakesh, na die verschrik-
kelijke aardbeving. En met Fikru 
in Zuid-Ethiopië waar het enorm 
droog is. En vorig jaar met Felix in 
Tanzania waar een sprinkhanen-
plaag heerste. 

Maar naast dat ik er veel gebruik 
van maak, ook in het jongerenwerk 
wat ik doe, besef ik dat social media 
wel heel veel van mij weet. Weet 
waar ik ben, weet wat ik zoek en 
dus ook weet wat ik wil eten na 
zeven dagen rijst…. Pannenkoeken. 

En nee, ik heb niets te verbergen, 
dus heb ik er op dit moment geen 
probleem mee, maar ik realiseer 
me wel dat social media ook een 
keerzijde heeft. 
Laatst zag ik op een reclamebord 
de volgende spreuk: ‘Laten we on-
line eens wat vaker doen als OFF.’  
Ja, we mogen social media inzetten, 
gebruiken om bijvoorbeeld contac-
ten te onderhouden, dichtbij of ver 
weg, maar laten we ons ook realise-
ren dat er een offline werkelijkheid 
is, waarin we elkaar echt zien, echt 
ontmoeten en er voor elkaar zijn.
 
Matthijs Voskuil is fotograaf en 
jongerenwerker en is te volgen 
op Insta: matthijs_voskuil

BEELD
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4 UUR PER DAG.  
Nigeria en de Filipijnen  
zijn topscorers. 

YOUTUBE

SOCIAL MEDIA

4,9 MILJARD  
 gebruikers,  
 wereldwijd 

20-30 %  
zou graag willen minderen of 
stoppen. Toch blijven ze, want 
de #fomo is wel erg groot!

151 MINUTEN  
per dag. Zoveel  

zitten we gemiddeld op 
sociale media.

WIST JE DAT
• Van 2004 tot 2013 had Neder-

land een eigen netwerk: Hyves. 
Misschien zaten jouw ouders 
wel op hyves. Want zó lang is dat 
al geleden.

• Boze tongen beweren dat China 
ons via TikTok kan bespioneren. 
Politici wereldwijd dreigen met 
maatregelen. Apekool of snijdt 
het hout? Jij mag het zeggen.  

• TikTok is Chinees. Toch heet Tik-
Tok in China zelf anders: Douyin. 
Vandaar dat het TikTok-logo op 
een ‘d’ lijkt.

De allereerste Youtube-video is trouwens ook 
nog terug te zien. Op 24 april 2005 uploadde 
medeoprichter Jawed Karim deze video:
 

YouTube is na Facebook 
(maar wat doe jij nou 
nog met Facebook?) het 
grootste sociale medium. 

95 % 
van alle tieners zijn 

ACTIEF OP YOUTUBE

TIKTOK
1,6 MILJARD 

gebruikers
 

90 % gebruikt 
 TikTok dagelijks

52 MINUTEN 
per dag

VAN 3 NAAR  
4 MILJOEN

in 2021-2022

2,7 MILJARD
gebruikers

122 MILJOEN 
dagelijkse gebruikers

19 MINUTEN 
per dag

#fomo
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‘WE LEVEN VOOR 
GOD, EN NIET VOOR 

DE MENING  
VAN ANDEREN’

GEDEELD

Romy (18) maakt TikToks 
over haar geloof

THEMA: WIE VOLG JIJ?

Kun je iets over jezelf  
vertellen?
Ik ben Romy Kersten, 18 
jaar en dankbaar dat ik door 
genade een dochter van God 
mag zijn. Ik ben net begonnen 
met een studie Theologie en 
Religiewetenschappen aan 
de Katholieke Universiteit 
Leuven (België).

Je maakt TikToks over het 
geloof. Hoe kwam je op dit 
idee?
Het TikToks maken over het 
geloof is iets dat God echt op 
mijn hart heeft gelegd. Het is 
mijn doel om het praten over 
God en geloof veel laagdrem-
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peliger te maken. Tik-
Tok was eigenlijk het 
makkelijkste platform 
waarop dat kon. Ik 
werd zelf erg bemoe-
digd door YouTube 
video’s en Tiktoks van 
andere mensen, maar 
dit was grotendeels 
Engelstalig. Zelf 

begon ik 
eerst ook met 
Engelstalige 
TikToks, maar 
ik merkte 
al snel dat 
Nederlands 
ervoor zorgde 

dat mensen zich makkelijker her-
kennen in de dingen die ik deelde. 

Je post elke week meerdere 
TikToks over je geloof. Hoe kom 
je op ideeën voor je TikToks?
Mijn TikTok ideeën variëren 
ontzettend. Vaak maak ik een 
christelijke versie van een 
bestaande trend. Soms leg ik echt 
dingen uit in mijn video’s of ga ik 
live. Live gaan vind ik eigenlijk het 
leukst omdat ik dan naar mijn idee 
net iets meer de liefde van God 
kan laten zien. Ik denk dat beiden 
super belangrijk zijn!

Krijg je veel positieve reacties op 
je TikToks? 
Alle lieve berichtjes en reacties 

doen mij zo veel en steunen mij 
ook echt om door te gaan. Het 
leukste aan mijn geloof delen op 
TikTok zijn toch wel de persoon-
lijke berichten die ik krijg waarbij 
mensen heel erg specifiek advies 
of hulp vragen. Dat vind ik prach-
tig. Ook als iemand bijvoorbeeld 
zegt dat datgene wat ik beschrijf 
in een TikTok precies aansluit bij 
de situatie waar diegene in zit, dan 
is het prachtig om te zien hoe God 
daarin werkt. 

Nooit nare berichten?
Tuurlijk krijg ik ook nare berich-
ten, maar ik probeer altijd te 
onthouden dat je alleen maar tijd 

besteedt aan negatief over ie-
mand anders te zijn als je zelf niet 
goed in je vel zit. We leven voor 
God (Romeinen 14:8) en niet voor 
de meningen van anderen  dus dat 
geeft me altijd veel moed. 

Ben je gelovig opgevoed?
Ik ben niet gelovig opgevoed, 
praktisch niemand uit mijn familie 
gelooft. Toen ik zelf jonger was, 
was ik zelfs een beetje tegen ge-
loven. Daarom is het de grootste 
genade ooit dat God mij naar 
Hem heeft gebracht. Door een 
gelovige fitness-YouTuber kreeg 
ik een andere kijk op God. Het 
ging toen helemaal niet goed met 
me, ik zat echt ontzettend diep 
en had niet meer zoveel zin in het 

GEDEELD
THEMA: WIE VOLG JIJ?
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leven. Ik smeekte God om hulp. 
Hij luisterde, zoals Hij altijd doet 
natuurlijk. Beetje bij beetje begon 
ik Hem steeds meer te vertellen en 
ik vertrouwde erop dat ondanks 
dat ik verdrietig was, er Iemand is 
die van mij houdt en dat alles ooit 
goedkomt door Hem. 

Hoe zorg jij ervoor dat je niet te 
veel online bent?
Het is zeker lastig om niet te veel op 
je telefoon te zitten, want daar moet 
je ontzettend voor uitkijken. Wat 
je daarvan binnenkrijgt kan zo veel 
doen in je relatie met God, goed 
en slecht. Aan sociale media voor 
God gebruiken ben ik denk ik 45 

minuten per dag kwijt, maar soms 
ook maar 10 minuten. Ik probeer 
niet te perfectionistisch te zijn, dat 
is moeilijk, maar daarin laat God mij 
gelukkig wel zien dat het altijd om 
Hem draait en niet om mijzelf. 

Heb je nog tips voor jongeren die 
de Grenzeloos lezen?
Als ik nog iets zou mogen mee-
geven is dat: Verheug je in God! 
Betrek Hem in alles wat je denkt, 
zegt en doet. En als ik nog wat volg-
tips mag delen? Voor meiden: kijk 
eens op Instagram bij het platform 
SisYouGodThis. En voor iedereen: 
de serie The Chosen is een aanrader 
om te kijken!
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DE ZWARTE  
KANT VAN 

social media

Mayette (15 jaar) uit de Filipij-
nen is slachtoffer van online 
seksuele uitbuiting. ‘Mijn 
moeder zei tegen een vreemde 
mevrouw: “Hier is mijn dochter, 
je mag haar gebruiken”.’  Voor 
de webcam waar een vreemde 
toekeek, moest ze dingen doen 
die ze niet wilde. En daar ver-

diende ze per keer 8 euro mee 
voor haar moeder. Mayette 
verloor haar zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. 

Vier jaar geleden, op 19 februari 
2019, viel de politie hun huis bin-
nen. Mayette en haar broertjes 
en zusjes werden naar een veilige 

geheime plek gebracht waar ze 
nu wonen. Mayette gaat nu naar 
school en krijgt ondersteuning 
voor haar trauma. Naar de 
toekomst kijkt ze hoopvol: ze wil 
haar studie afmaken en zich via 
scholen en kerken inzetten om 
misbruik te stoppen. 
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MET STER

Als ik aan jou zou vragen of je social media 
hebt, is het antwoord waarschijnlijk een 
ja! Het is belangrijk te bedenken waar je 
echt naar op zoek bent op social media.  Als 
je iemand volgt, is dat meestal omdat je 
op hem of haar wilt lijken, of omdat je wilt 
leven zoals zij. Weet je dat je onbewust 
beïnvloed wordt door degene die je volgt? 
En dan kan het zomaar gebeuren dat jij je 
niet goed genoeg voelt. Soms heb ik zelf 
iets geplaatst en dan verwijder ik het toch 
weer uit onzekerheid! Vreselijk zo’n gevoel. 
Je voelt je niet mooi en goed genoeg.
We willen graag gewild en geliefd zijn. 
We willen likes, duimpjes en hartjes. Het 
probleem hieraan is dat we het ‘geliefd 
zijn’ zoeken op de verkeerde plaats. De 
vervulling die je zoekt is alleen te vinden 
bij degene die zegt: Volg Mij. Want het is 

niet de bedoeling dat wij ‘in the spotlights’ 
staan. Het leven draait niet om ons. Als je 
in Google intikt ‘Wie is de beroemdste per-
soon die ooit op aarde heeft geleefd?’, dan 
verschijnt er in je beeld ’Jezus’. Hij verdient 
alle glorie. Wij zijn gemaakt om glorie te 
geven aan Hem. 

Toen Jezus het leven van Mattheüs binnen-
kwam en zei: ‘Volg Mij’, toen liet Mattheüs 
alles achter wat hij eerst heel belangrijk 
vond. Hij stond op en volgde Jezus. Is Jezus 
volgen altijd makkelijk? Dat niet. Jezus zegt 
ook: neem je kruis op en volg Mij. Maar als 
je Jezus volgt, mag je in Zijn voetstappen 
gaan. Hij belooft: Als je Mij volgt, zul je niet 
in de duisternis wandelen, maar het Licht 
van het leven hebben. Doe net als Mat-
theüs: sta op en volg Hem!

Deze bijdrage 
is gebaseerd op 
het leesplan van 
Vera Tomassen 
via Bible.com. 

Vera Tomassen 
(20 jaar) is een 

christelijke 
influencer

JEZUS ZEIDE TOT 
HEM: VOLG MIJ. EN 

HIJ OPSTAANDE, 
VOLGDE HEM.

THEMA: WIE VOLG JIJ?

Opdracht
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Mattheus 9 vers 9..

Denk aan een per-
soon die jij volgt op 
social media waar jij 
onzeker van wordt. 
Misschien vanwege 

zijn of haar uiterlijk of 
levensstijl. Misschien 
omdat deze persoon 
je leidt naar een weg 
waarvan je weet dat 

God die niet goed 
vindt. Nu wil ik je vra-
gen om die persoon 

te ontvolgen. Waarom 
volg jij iemand die 
jou ondankbaar en 

onzeker maakt? Focus 
op je Maker! 
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Colofon
Woord en Daad werkt vanuit 
Bijbels perspectief aan duur-
zame verandering voor mensen 
in armoede. Zo creëren we 
samen hoop en nieuwe kansen. 
Grenzeloos is het jongerenblad 
van Woord en Daad.

www.woordendaad.nl
info@woordendaad.nl

Deze post niet (langer) 
ontvangen? Contact ons  
via info@woordendaad.nl 
of 0183-611800.
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