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Drinkbaar water

Eén van de wonderen van ons westerse leven 
is dat wij in een handomdraai de beschikking 
hebben over drinkbaar water. We ervaren 

het niet als een wonder. We wassen zelfs onze 
kleren met drinkbaar water en we spoelen er onze 
wc mee door. Er zijn wel berichten dat het voor 
waterleidingbedrijven steeds lastiger wordt ons 
water zo zuiver te houden dat het drinkbaar blijft, 
maar we gaan ervan uit dat het wel blijft lukken. 
Na een vliegvakantie naar het verre buitenland 
realiseren we ons even hoe bijzonder gemakke-
lijk toegankelijk drinkwater is. Dáár werden we 
gewaarschuwd geen kraanwater te drinken, maar 
alleen flessenwater.

Voor miljoenen mensen is ook flessenwater geen 
optie. Sommigen moeten kilometers lopen naar 
een bron of een rivier voor water dat vaak niet 
zuiver genoeg is om te drinken. Het is dan ook 
begrijpelijk dat de vrouw, met wie Jezus in gesprek 
raakt bij een waterbron, haar oren spitst als Jezus 
haar water aanbiedt dat voor altijd haar dorst zal 
lessen. Stel je voor, nog wonderlijker dan drinkbaar 
water in een handomdraai! ‘Ik ben het, Die met u 
spreek,’ zegt Jezus. Dat gelooft de vrouw. In Jezus 
heeft ze de Levensbron ontmoet. De achtergela-
ten waterkruik is er het teken van. Zij zelf wordt 
een bron door van Jezus te getuigen aan haar 
stadsgenoten. 

De stroom van het getuigenis aangaande Jezus 
is de wereld in gegaan, van oost naar west, van 
noord naar zuid. Via de evangelieverkondiging in 
Woord en daad stelt Jezus zich beschikbaar: ‘Wie 
in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten’ (Joh. 6: 
35). Gelooft u Hem? En bent u dan ook zelf een 
bron geworden van drinkbaar water?

Ds. A. Hakvoort
Kampen

Oud in Afrika

Langzaam maar zeker stroomde de zaal vol. 
Langzaam vanwege de leeftijd die de nodige 
uitdagingen met zich meebrengt. Zeker omdat 

men weet wat hun te wachten staat. Elke maand 
komen de ouderen uit Addis Abeba naar deze plek waar 
de nonnen op hen wachten. Bij hun komst kunnen ze 
rekenen op een klein bedrag. De zogenaamde picopen-
sioenen maken het leven van vaak eenzame ouderen 
net iets aangenamer. In de zaal stijgt de temperatuur 
en de straatgeur dringt binnen. De ouderen kijken me 
lachend aan. Hun verweerde gezichten vertellen mij 
waar ze wonen: op straat.

We raken in gesprek over hun leven, beter gezegd over 
hun overleven. Het leven op de straat is soms hard 
en eenzaam. ‘Iedereen in onze omgeving is bezig met 
overleven. Wat kan ik als oudere nog bijdragen aan 
deze wijk?’

Velen snakken naast een kleine financiële bijdrage 
ook naar echt contact en aandacht. Stichting Oud in 
Afrika en Woord en Daad zien kansen: veel ouderen 
zijn namelijk nog prima in staat met eenvoudig en licht 
handwerk een bijdrage te leveren aan de lokale ge-
meenschap. Zo worden ze zichtbaar. Deze samenwer-
king mondde vorig jaar uit in een overdracht. Woord en 
Daad neemt de activiteiten van Oud in Afrika over en 
zet het werk van deze stichting zoveel mogelijk voort. 
U leest er meer over op pagina 12-13. 

Als ik weer naar Ethiopië reis, ga ik ongetwijfeld weer 
naar de zaal van de zusters in Addis Abeba. Ik hoop dat 
de ouderen aan de hand van hun jongere buurtgenoot 
binnenlopen, langzaam én zeker. En met mij delen: in 
onze wijk kunnen en willen we niet meer zonder elkaar. 
Jong en oud zijn beiden waardevol!

Tenslotte mag ik u mooi nieuws brengen. De raad 
van toezicht heeft ir. Jacob Jan Vreugdenhil benoemd 
als tweede bestuurder van Woord en Daad. Een 
belangrijke stap! U leest er meer over op pagina 14.

Tekst | Rina Molenaar
Beeld | Renate Bleijenberg

‘Zo verliet de vrouw dan 
haar watervat.’
Johannes 4 vers 28

 WOORD
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Indrukwekkende avond 
over Haïti 
Waar halen Haïtianen de moed en kracht 
vandaan om in de kwetsbare omstandigheden 
een bestaan op te bouwen? Op 15 februari 
2024 hielden we een indrukwekkende avond, 
waarop we de bezoekers meenamen in het 
eerlijke verhaal van dit land. Ook vertelden 
we hoe en waarom Woord en Daad blijft 
doorwerken in de uitdagende omstandig
heden. Ondanks de wanorde, geloven we in 
een hoopvolle toekomst voor Haïti!

Stuur post aan het kind 
dat u steunt 
Voor kinderen die opgroeien in armoede is het krijgen 
van post heel speciaal. Ze voelen zich gezien en dat 
motiveert. Een brief stuurt u snel en makkelijk, 
bijvoorbeeld via MijnWoordenDaad. Met de brieven 
die al klaar staan is dit in vijf minuten geregeld! 
En dan is het wachten tot u een mooie 
brief of tekening terugkrijgt! 

Kijk voor meer informatie op 
www.woordendaad.nl/poststuren.

Groei Woord en Daad 
Winkels 

In 2023 konden we met onze kringloopwinkels 
ruim 2,4 miljoen euro besteden aan 
programma’s van Woord en Daad. Een groei 
van ruim 25 procent ten opzichte van 2022! 
Arco Sturm, manager Woord en Daad Winkels: 
‘We merken dat bewust consumeren steeds 
belangrijker wordt in Nederland, voornamelijk 
onder jongeren. Dat zien we terug in 
bezoekersaantallen. Mooi is dat we met onze 
winkels ook van betekenis kunnen zijn voor 
mensen uit de buurt, met een bakje koffie en 
een goed gesprek.’ 

Dankzij de enorme inzet van ruim 1.700 
vrijwilligers werken we aan toegang tot schoon 
drinkwater, christelijk onderwijs, agrarische 
ontwikkeling en werkgelegenheid in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika.
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Lever gebruikte 
spullen in
Gooi gebruikte pennen of stiften niet weg, 
maar lever ze in! Ook gebruikte postzegels, 
spaar- en koopzegels en buitenlandse valuta 
ontvangen we graag. Dit brengt namelijk 
geld op voor ons werk.  
Kijk voor de inzamel-
punten op: www.
woordendaad.nl/lever- 
gebruikte-spullen-in

In actie voor Burkina Faso
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Admiraal de  
Ruyterschool in Krimpen aan de IJssel kwamen in actie voor 
jongeren in Burkina Faso.

Dhr. Van Walsum, oud-comitélid, nodigde de scholen- 
voorlichter van Woord en Daad uit. De leerlingen luisterden 
enorm goed en aansluitend werd het startsein voor de actie 
gegeven. Wat een enthousiasme en inzet toonden de leer- 
lingen! Ze gingen hard aan de slag met munt- en kluskaarten.

Er werd maar liefst € 1.470,55 opgehaald. Voor de leerlingen 
met de hoogste opbrengst was er een boekenbon!

Meer weten?
Wilt u meer weten over het werk van 
Woord en Daad? Kijk dan op 
www.woordendaad.nl.
Volg ons op social media: 

Werelddelen is vernieuwd! 

Kringloopwinkels 
voor water

In deze Werelddelen leest u over diverse 
waterprojecten. Wist u dat meerdere 
kringloopwinkels van Woord en Daad een 
waterproject steunen? 

Bijvoorbeeld onze winkels in Andel, 
Barneveld, Drachten, Houten (zie p. 20), 
Middelharnis en Putten. Met een aankoop 
in een van deze winkels, het inleveren van 
mooie spullen of uw inzet als vrijwilliger 
draagt u ook een steentje bij. Uiteraard bent 
u in al onze winkels van harte welkom!
www.woordendaadwinkels.nl

Misschien heeft u het al gezien: 
Werelddelen heeft een andere vormgeving, 
maar dezelfde inhoud. Veel leesplezier!
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‘Zonder het te 
beseffen verrichtten 
de waterondernemers 
heldendaden’
Blijvende verandering in een getraumatiseerde regio

Tekst | Rudolf Mulderij
Beeld | Jilke Tanis
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Blijvende verandering in een getraumatiseerde regio

De zon staat hoog aan een wolkeloze lucht. Het 
is warm, niet heet. Er waait een lichte, aan-
gename bries. Vogels zingen hun lied. Ergens 

protesteert een ezel door luid te balken. In een hoek 
van de akker voert een smal paadje naar een opening 
in een muur. Daarbinnen staat een waterpomp. Tsige 
en Gere zijn hier vandaag om onderhoud uit te voeren. 
Ze hebben samen een bedrijf voor onderhoud en repa-
raties aan drinkwaterpunten rond de stad Adwa. 

Passie voor water
Buiten de steden zijn de mensen in Tigray voor hun 
drinkwater afhankelijk van pompen. Water is leven, 
maar in 2018 was 22 procent van de pompen in de 
regio kapot. Reparatie kon maanden, en soms jaren 
duren. Samen met partnerorganisaties en met steun 
van de AFAS Foundation startte Woord en Daad in dat 
jaar met iWET. 

Gemotiveerd bouwden we aan een duurzame water-
sector. Het aantal kapotte pompen in twaalf districten 
moest in vijf jaar op z’n minst gehalveerd worden. 
Kapotte pompen moesten binnen drie dagen na de 
melding gerepareerd zijn. Om dat doel te bereiken 
ondersteunden we jongeren zoals Tsige en Gere om 
onderhoudsbedrijven te starten. In eerste instantie 
begonnen Tsige en Gere hun bedrijf om geld te verdie-
nen, maar tijdens de training ontdekten ze hun passie 
voor dit werk.

Eigenaar van de pomp
We werkten samen met de overheid en de gemeen-
schappen. De gemeenschap werd eigenaar van de 
pomp. Zij betaalt voor onderhoud en reparaties door 
de ondernemers. De lokale overheid is niet langer 
verantwoordelijk voor het waterpunt of de reparaties. 
De autoriteiten ondersteunen deze verandering  
door bijvoorbeeld de ondernemers werkplaatsen  
aan te bieden.

Op het veld werkt Gere rustig door. Met hulp van 
inwoners van het dorp heeft hij de 40 meter lange 
waterleiding uit de pomp gehaald. Het onderste deel 
wordt afgezaagd en vervangen. De dorpsbewoners 
staan in de schaduw klaar om te helpen. Koeien zoe-
ken naar voedsel tussen de droge stoppels op het veld. 
In de droge bedding van een beek oefenen jonge gei-
ten hun acrobatenkunsten tegen een verticale wand. 
Een eind verderop dorsen een span koeien en een ezel 
teff, een graansoort die onder andere in de beroemde 
Ethiopische injera verwerkt wordt. Een oude vrouw zet 
koffie op een kolenvuur. Twee kleine kinderen kijken 
nieuwsgierig naar de bezoekers.

Oorlog
Dankzij de inzet van de waterondernemers daalde het 
aantal kapotte waterpunten in enkele jaren naar 15 
procent. Toen brak de oorlog uit. De spanning tussen 
de regio Tigray en de nationale regering in Addis Abe-
ba explodeerde in november 2020. Twee jaar was de 
regio afgesloten van de buitenwereld. Zonder internet, 
zonder telefoonverbinding, zonder banksysteem. Aan 
alles was er tekort. Op de ruggen van ezels en dro-
medarissen werden voedsel, medicijnen en brandstof 
Tigray in gesmokkeld. 

Naar schatting werden 600.000 mensen gedood. 
De weinige verhalen die verteld worden over deze 
donkere periode zijn huiveringwekkend. Slachtpartijen, 
verkrachtingen, martelingen, plunderingen;  

‘Kapotte pompen 
moeten binnen drie 
dagen gerepareerd zijn.’ 

Ineens duikt het uitgebrande wrak van een militair voertuig op langs 
de kant van de weg. Rauw. Scherp. Lelijk. Reizen door Tigray, Noord-
Ethiopië, is een onwerkelijke ervaring. Zoals dat verwrongen stuk 
staal onverwacht in een vredig landschap opduikt, zo duikt de oorlog 
in alle gesprekken op. Donker. Angstaanjagend. Traumatisch. Wat zal 
er nog overeind staan van het waterprogramma waar we in 2018 in 
Tigray mee begonnen?

Werelddelen    7

WERELD    



het pure kwaad kwam naar boven. Eritrese en Ethi-
opische soldaten richtten onder andere in de stad 
Aksum een bloedbad aan. Honderden mensen werden 
vermoord. Soms gewoon omdat ze op straat liepen. 
De soldaten stonden de bevolking niet toe de doden 
te begraven. Overdag was er de zon. ’s Nachts zochten 
aaseters uit de bergen rond de stad naar voedsel.

Heldendaden
Tsige en Gere vertellen weinig over de oorlogsjaren. 
Alleen dat hun werkplaats is geplunderd en ze duizen-
den euro’s schade opliepen. De rest van de pijn ligt 
verscholen achter de afwezige, starende blik die volgt. 

Toch zijn er ook lichtpuntjes geweest. Zonder het te 
beseffen verrichtten de waterondernemers heldenda-
den. Ze repareerden pompen, soms met gevaar voor 

eigen leven. Betaald kregen ze niet. Ze kregen een 
maaltijd en soms wat groenten of fruit. Eén onder-
nemer werd in de kerk uitgenodigd. Daar bad de 
gemeenschap hem een zegen toe. Het krachtigste wat 
ze op dat moment konden doen.

Blijvende verandering
De opgebouwde watersector overleefde een vreselijke 
oorlog. Dat stemt hoopvol voor de toekomst. De wa-
terondernemers gaan door met reparaties uitvoeren. 
De gemeenschap wil betalen voor het werk van de on-
dernemers. De overheid ondersteunt de ondernemers 
en banken geven de waterondernemers een lening om 
hun werkplaatsen weer op te knappen. Zo blijft schoon 
drinkwater stromen.

Met hulp van de omstanders laat Gere de pijp weer in 
de pomp glijden. De verschillende onderdelen worden 
gemonteerd. Dan begint Gere te pompen. Niets. Hij 
blijft pompen. Nog steeds niets. De spanning loopt op. 
Er komt een voorzichtig straaltje water. Dan krachtiger. 
Er klinkt gejuich. De pomp werkt. Het water stroomt. 
En water is leven.

Lees meer over schoon drinkwater in Tigray:
www.woordendaad.nl/project/drinkwater-voor-tigray.

Iedereen helpt mee om de 40 meter lange 
leiding uit de pomp te halen.

Een uitgebrand legervoertuig herinnert 
aan de traumatische oorlogsjaren.

‘De watersector die we 
opbouwden overleefde een 
vreselijke oorlog.’ 
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Tsige zet de 
pomp weer 
in elkaar.

Gere vervangt 
onderdelen van 

de pomp.

Naam | Tsige Mulugeta 

Leeftijd | 24 jaar 

Woonplaats | Adwa, Tigray, Ethiopië

Hoe is je samenwerking met Gere?
‘We zijn echt een team. Als er groot 
onderhoud gedaan moet worden, 
reizen we samen naar een waterpunt. 
Bij lichter werk gaat één van ons op 
pad. We hebben onze samenwer-
king in een contract vastgelegd en 
we hebben een goede financiële 
administratie. We weten van elkaar 
wat we doen.’

Je werkt als vrouw in een 
traditioneel mannenberoep. 
Welke reacties kreeg je vanuit de 
gemeenschappen?
‘De eerste keer dat ik onderhoud 
kwam doen aan een pomp geloofden 
ze niet dat ik dat kon. Ik hoorde ze 
mompelen. Sommigen zeiden dat de 
overheid hen niet serieus nam door 
een vrouw te sturen. Een aantal van 
hen wilden me wegsturen, maar ik 
liet me niet wegsturen. Uiteindelijk 
mocht ik de pomp repareren. Toen 
het werk klaar was, gaf een van de 
omstanders toe dat ze me hadden 
onderschat. Ik kreeg zelfs mango’s 
en ander fruit mee. Nu zijn ze blij als 
ik kom.’

Hoe is je leven veranderd?
‘Voorheen hielp mijn familie mij, nu 
kan ik hen helpen. Mijn broer wilde 
emigreren naar Saudi-Arabië om daar 
te gaan werken. Hij is boer. Met mijn 
inkomen heb ik een generator voor 
hem aangeschaft, waarmee hij zijn 
akker kan irrigeren. Hij is gebleven. 
Dankzij de irrigatie oogst hij meer en 
verdient hij meer geld. Nu kunnen 
we samen onze familie financieel 
ondersteunen!’

Ondernemen met impact

Stromend water

In 2017 was één op de vijf pompen 
in de regio kapot. Mensen dronken 
regen- of oppervlaktewater. Samen 
met partnerorganisaties startte Woord 
en Daad met iWET.

Inspiring Water Entrepreneurship in 
Tigray (iWET) zet in op systeemveran-
dering in de watersector. In plaats van 
de lokale overheid zijn gemeenschappen 
verantwoordelijk voor de pomp. De 
inwoners van een dorp betalen voor 
reparatie en onderhoud. Jonge onder-
nemers voeren die reparaties uit. Dat 
kunnen zij sneller dan het technische 
team van de overheid. 

Vertrouwen
Na twee oorlogsjaren is 70 procent 
van de pompen kapot. Toch staat de 
watersector stevig. De gemeenschap-
pen willen betalen voor reparaties. 
De ondernemers werken hard om 
pompen te repareren. De overheid 
ondersteunt hen met werkplaatsen en 
reserveonderdelen.

De overheid, de gemeenschappen en de 
ondernemers hebben er vertrouwen in 
dat het hun zal lukken om alle pompen 
te repareren. Ook zonder steun van 
buitenaf. Dat is blijvende verandering. 
Dat is systeemverandering.
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‘De rivier is belangrijk voor ons, dus 
we moeten er goed voor zorgen. En 
iedereen heeft recht op het water 
voor zijn of haar levensonderhoud. 
Nu zijn er helaas veel mensen die 
helemaal geen water hebben om 
hun land te irrigeren.’ 

Boerin Shimenesh (42)

Laat Ethiopiërs 
profiteren van de 
Awash rivier



Water is alles voor boeren die hun 
akkers moeten bewateren. Op veel 
plekken in de wereld is er in grote 
delen van het jaar te weinig en soms 
te veel water. Bijvoorbeeld langs 
de Awash rivier in Ethiopië. Deze 
1250 kilometer lange rivier is een 
levensader voor een groot gebied. 
Door slecht beheer droogt de rivier 
uit en raakt deze vervuild. Daar 
brengt Woord en Daad samen met de 
boeren en overheden verandering in.

Hoe kunt u bijdragen?
Voor € 9 leert een boer alles over het 
vasthouden en hergebruiken van water

Voor € 39 krijgt een ambtenaar training 
voor de verbetering van waterbeheer

Voor € 100 krijgt een familie ondersteuning 
bij de aanleg van een waterbassin

Scan de QR-code 
of ga naar

Helpt u mee?

woordendaad.nl/project/
waterpricing-ethiopie



Wittenberg schreef als journalist 
veel over het Afrikaanse conti-
nent. Hij verbleef er vaak voor 

langere periodes, waardoor hij het leven in 
afgelegen dorpen van binnenuit kent. ‘Het 
traditionele vangnet voor ouderen begint 
scheuren te vertonen,’ merkt Wittenberg 
op. ‘Ouderen kunnen steeds minder 
terugvallen op familie, onder andere door 
de verliezen die geleden zijn vanwege hiv/
aids. Vaak is er nog wel iemand die een 
ouder familielid in huis kan nemen, maar 
de gezinnen zijn groot en mensen kunnen 
amper aan de kost komen. Ouderen 
vinden het in zo’n situatie moeilijk dat zij 
niets kunnen bijdragen.’

Oud in Afrika werd in 2001 opgericht door 
Marjo van Stokkom-Lozie. De stichting 

heeft als doel ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig en waardig te laten functio-
neren. Ze voorziet ouderen in Ethiopië 
van een klein pensioen, dat zij naar eigen 
inzicht kunnen besteden. De stichting 
werkt via partners, vooral nonnen, die de 
situatie ter plekke goed kennen. In 2023 
hebben ruim 2.200 ouderen ondersteu-
ning gekregen.

Waardigheid terugkrijgen
Wittenberg raakte enkele jaren gele-
den betrokken bij Oud in Afrika. Tijdens 
enkele reizen voor de stichting schreef 
Wittenberg over ontmoetingen met 
oudere mensen. Welke ontmoeting hem 
bijbleef? ‘Ik was erg onder de indruk van 
een Ethiopische dame,’ vertelt hij. ‘Ze 
wist niet precies hoe oud ze was, maar ik 

schatte haar op minstens 90 jaar. Ze kon 
heel gedetailleerd vertellen over momen-
ten in de Ethiopische geschiedenis. Maar 

in het huis waar ze woonde voelde ze zich 
ongewenst. Het kleine pensioen gaf haar 
iets van haar waardigheid terug. Zo kon ze 
bijdragen aan het gezinsinkomen.’

Onbereikte groepen mensen
Sinds enkele jaren zocht het bestuur van 

‘Ouderdomsvoorzieningen zijn een westerse luxe. Ben je oud in Afrika, dan zit 
er vaak weinig anders op dan maar gewoon je land te blijven bewerken. Totdat 
je erbij neervalt.’ Dick Wittenberg is betrokken bij stichting Oud in Afrika, een 
particulier initiatief dat vanaf 2001 ouderen in Afrikaanse landen ondersteunt. 
Onlangs nam Woord en Daad de activiteiten van stichting Oud in Afrika over. 

‘In 2023 hebben 
ruim 2.200 ouderen 
ondersteuning gekregen.’ 

Zelfstandigheid en 
waardigheid voor 
oudere mensen

Tekst | Marlies Moret-Verwoerd
Beeld | Woord en Daad
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Hulp aan ouderen?  
Dat kun je wel vergeten 

Is het u wel eens opgevallen hoe zelden 
ontwikkelingsprogramma’s zich richten 
op de oudere medemens? Het wemelt 
van de organisaties die zich sterk 
maken voor kinderen. Unicef, Save the 
Children, Children International, War 
Child, World of Children. Een kleine 
greep. Met kinderen vergeleken komen 
bejaarden er wereldwijd bekaaid vanaf.

Help een kind naar school. Gun een kind zijn dagelijks brood. 
Dat zijn slogans waarmee je als organisatie giften binnen harkt. 
Zeker als ze vergezeld gaan van peutergrote foto’s. Kinderen 
ontroeren. Naar kinderen kijken maakt blij. Hoe anders is dat bij 
oudere mensen met al hun vouwen en rimpels, met hun huid als 
een maanlandschap en toegeknepen ogen die vol water staan. 
Ze doen maar denken aan het eigen verval. Wie zit daarop te 
wachten? Hulp aan ouderen? Dat kun je wel vergeten. En toch.

De Ethiopische Beshatu Shagulie heeft haar leven lang gewerkt. 
Opgegroeid in de plaats Dembi-Dollo. Jong weduwe geworden. 
In haar eentje twee dochters en twee zonen grootgebracht. 
Nooit hertrouwd uit angst dat de kinderen daaronder zouden 
lijden. En nu is ze tachtig. Ongelooflijk dat ze hier die leeftijd 
heeft bereikt.

Ze zit op een stoel in de zon, haar ogen gesloten. Daar heeft 
haar jongste zoon haar vanochtend neergezet. Hij weet hoe 
graag ze zich koestert in warmte en licht. Lopen kan ze niet 
meer. Een groet ontgaat haar. Haar wereld wordt steeds kleiner 
sinds ze zo slecht hoort. Een buurtcomité van ouderen heeft 
haar aangewezen als de vrouw die enige bijstand het best kan 
gebruiken. Veel heeft ze niet nodig. Haar zoon zorgt voor het da-
gelijkse voedsel, zolang hij dagloner is, maar dat is hij niet altijd.

En ze heeft toch ook zeep nodig, een deken, één nieuwe jurk 
per jaar. Ze is blij met het bescheiden bedrag dat ze maandelijks 
krijgt van de nonnen van de orde Dochters van Liefdadigheid, 
gefinancierd door de Nederlandse stichting Oud in Afrika. 
‘Ouderdom is geen zegen’, zegt Beshatu, ‘als je met alles 
geholpen moet worden. Ik voeg me naar de wil van God, hoe 
ondoorgrondelijk die ook is. Ik prijs me gelukkig dat Hij mij niet 
vergeten is.’

Tekenmoment Oud in Afrika. 
(Dick Wittenberg rechts voor).

‘Ouderdom is geen zegen,’  
zegt Beshatu, ‘als je met alles  
geholpen moet worden.’

Oud in Afrika naar een manier om de 
activiteiten van de stichting over te dra-
gen. ‘Met beperkte middelen konden wij 
ook maar heel beperkt iets voor de oude-
ren betekenen. We zagen dat de behoefte 
in het gebied veel groter was. Woord en 
Daad betrekt actief groepen mensen die 
niet door andere organisaties bereikt wor-
den. Ook ouderen zijn zo’n groep.’ Eind 
2023 tekenden Oud in Afrika, betrokken 
donor ouderenbond KWO-Brabant en 
Woord en Daad daarom een samenwer-
kingsovereenkomst. Wittenberg: ‘Ik ben 
heel dankbaar dat Woord en Daad de acti-
viteiten overneemt en ook ideeën heeft bij 
uitbreiding. Zo kunnen we nog meer voor 
ouderen in Ethiopië betekenen.’

Wilt u bijdragen aan dit project?

Scan de QR-code of maak 
uw gift over op IBAN NL64 
RABO 0385 4870 88 
o.v.v. ‘Oud in Afrika’. 
Hartelijk dank!

Tekst | Dick Wittenberg
Beeld | Jan Banning
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Jacob Jan Vreugdenhil 
Bestuurder programma’s bij Woord en Daad.

Tekst | Marlies Moret-Verwoerd
Beeld | Woord en Daad, Jilke Tanis
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Vanaf 1 april 2024 is ir. Jacob Jan Vreugdenhil de tweede bestuurder van 
Woord en Daad, naast Rina Molenaar. Hij heeft een grote motivatie om, samen 
met onze partnerorganisaties wereldwijd, kansen te creëren in levens van de 
meest kwetsbaren. Een kennismaking: ‘Het moet wel ergens over gáán.’

Jacob Jan Vreugdenhil tweede bestuurder

‘In het Koninkrijk 
van God gaat het 
niet om onze eigen 
bouwwerken’

Jacob Jan Vreugdenhil werkt sinds 2013 bij Woord 
en Daad, in diverse strategische rollen. Hij was 
onder meer programmaleider Duurzaam Water. 

In zijn functie als bestuurder programma’s gaat Jacob 
Jan zich richten op de impact en kwaliteit van onze 
programma’s in het Zuiden.

Jacob Jan, voor mensen die je niet kennen:  
wie ben je?
‘Ik ben getrouwd met Erica en vader van twee doch-
ters en twee zoons. We hebben verschillende jaren in 
Oost-Afrika gewoond, dat heeft ons als gezin ge-
vormd. Het belang van de gemeenschap om je heen is 
een concrete les uit Afrika. Dat geven we bijvoorbeeld 
vorm door met mijn schoonouders onder één dak te 
leven en kinderen op te vangen voor pleegzorg. Wat 
mij daarnaast denk ik echt typeert, is dat ik me enorm 
betrokken voel bij wat er wereldwijd gebeurt.’

In je werk als bestuurder programma’s ga je je vooral 
richten op de programma’s en partnerorganisaties in 
het Zuiden. Waarom is dat belangrijk?
‘Ten eerste omdat Woord en Daad de programma’s 
niet zelf uitvoert, dat doen onze partnerorganisaties. 
Het is dus belangrijk dat we investeren in een goed 
partnernetwerk. Daar gebeurt namelijk een cruciaal 

deel van het werk, ook voor de doelgroep.
De komende jaren gaat er in de sector van interna-
tionale samenwerking veel veranderen. Zuidelijke 
organisaties krijgen meer ruimte om ontwikkeling 
zelf vorm te geven. Verder komt problematiek steeds 
dichter naar ons toe – denk bijvoorbeeld aan migra-
tie- en klimaatproblematiek. Ik vind het een uitdaging 
om Woord en Daad in al die ontwikkelingen goed te 
positioneren.’

Hoe kijk je naar het werk dat wij doen, internationale 
samenwerking?
‘De essentie van internationale samenwerking is voor 
mij dat we in een globaal systeem samenwerken. Je 
verrijkt elkaar en hebt elkaar nodig; het werkt twee 
kanten op. Dat is de pragmatische kant. Maar vanuit 
ons geloof hebben we ook een roeping. We reiken als 

‘We reiken als christenen naar 
elkaar uit, ook naar christenen op 
andere plekken in deze wereld.’
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christenen naar elkaar uit, ook naar christenen op 
andere plekken in deze wereld.’ 

Kun je een ervaring delen die je sterk is bijgebleven?
‘In dit werk is het belangrijk dat je visie brengt. 
Dat geldt al voor heel basale dingen. Ik heb dat 
concreet gezien in Zuid-Soedan. Het pad op 
onze compound was modderig en vies, met in 
het regenseizoen bandensporen vol water. We 
besloten met de compound manager om het pad 
te verharden; we maakten ook een rotonde voor 
de auto’s, met mooie boompjes in het midden. 
Iedereen werd er blij van, het zag er netjes uit, 
het bracht een zekere waardigheid. Daarna werd 
er steeds meer aangepakt. In Spreuken 29 staat: 
Where there is no vision, people will perish – waar 
geen visie is, komen mensen om. Ook bij heel 
complexe problemen gaat het erom visie te 
brengen. Hoe gaan we dit probleem daadwerkelijk 
oplossen? Niet eventjes, zo maar, voor een paar 
mensen. Als we dan toch middelen toevertrouwd 
krijgen, laten we dan dieper graven. Laten we de 
structuren opzoeken die armoede in stand houden 
en dáár zaken aanpakken, samen met mensen die 
lokaal mandaat hebben om dingen te veranderen. 
Het moet wel ergens over gáán.’

In je werk zie je veel ellende. Hoe ga je daarmee om? 
‘Ik heb me twee keer diep ontmoedigd gevoeld. 
De eerste keer was toen we na zeven jaar vanuit 
Zuid-Soedan terugkeerden naar Nederland en 
hoorden dat een rebellengroep de basis van onze 
organisatie had geplunderd en afgebrand. De 
tweede keer was toen drie jaar geleden de oorlog 
in Tigray uitbrak. In die regio hadden we net een 
prachtig waterprogramma opgezet, met veel be-
trokken partijen. Ik moest leren: het Koninkrijk van 
God gaat niet om het oprichten van onze eigen 
bouwwerken. In Hem is ons werk niet tevergeefs 
en heeft wat we doen wel degelijk zin.’

Hoe ontspan je na een intensieve dag?
‘We hebben een klushuis gekocht, dus ik heb de 
afgelopen tijd veel geklust. Ook nu het in grote 
lijnen af is, zoek ik altijd wel een projectje. Een 
pergola, een fietsenschuurtje. Ik ben ook graag 
in de tuin bezig. Vorig jaar hebben we er zo’n 30 
boompjes geplant – ons eigen CO2-reductieplan. 
En ik breng zo veel mogelijk tijd door met mijn 
gezin. Ik reis natuurlijk veel, maar ik zorg wel dat ik 
er op andere momenten écht ben.’

Een nieuwe baan, een nieuwe periode. Waar kijk 
je het meest naar uit?
‘Ik vind het mooi om straks met overzicht over het 
hele portfolio, samen met medebestuurder Rina, 
te sturen en mee te denken met collega’s. Ik houd 
ervan om een complex geheel te overzien, grote 
lijnen te ontdekken en van daaruit oplossingen te 
bedenken. Het is mij niet gauw te complex. Ook 
kijk ik ernaar uit om Woord en Daad te represen-
teren in netwerken.’

Is er iets wat je zelf nog wilt noemen?
‘Ik heb veel waardering gekregen voor de achter-
ban van Woord en Daad. Ik ontmoette vrijwilligers 
die in de kringloopwinkel een piano demonteer-
den, omdat ergens nog een onderdeel zat dat 
een tientje oplevert. Ik bedoel: je kunt het ook 
niet doen, hè? En zij doen het gewoon. Wat een 
ongelooflijke gedrevenheid om iets moois te doen 
in de wereld. Daar voel ik verbinding, want ik voel 
diezelfde motivatie. Ooit staan we voor God en 
zal Hij ons vragen wat we hebben gedaan voor 
onze naaste (Mattheüs 24). Niet: wat heb je erover 
gezegd en gedacht en wat heb je er allemaal van 
gevonden. De kern is: wat heb je gedáán. Dat 
geeft een heel concreet perspectief.’

‘Laten we de structuren opzoeken 
die armoede in stand houden en 
dáár zaken aanpakken.’

Jacob Jan 
tijdens zijn reis 
naar Tigray.

De uitbreiding past binnen 
een groeiende organisatie met 
een steeds hogere mate van 
complexiteit in het werk. Lees de 
toelichting: www.woordendaad.nl/
benoeming-tweede-bestuurder.
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PUZZEL

Heb jij er weleens over nagedacht 
hoe vaak je water gebruikt? Ik 
denk daar niet altijd zo heel be-
wust over na. Toch gebruiken we 
het heel veel! 

We gebruiken water om te drinken, maar 
ook om onze tanden te poetsen en om 
te douchen. Papa of mama gebruikt 
water om eten te koken. Als jouw kleren 
gewassen moeten worden, gebruikt de 
wasmachine heel veel water. We hebben 
voor heel veel dingen water nodig.

Wat is het dan fijn en makkelijk dat er 
gelijk water uit onze kraan komt als we 
die opendraaien. Als je dorst hebt, ben 
je met een paar stappen bij de kraan en 
kun je je glas vullen. Voor mensen die in 
Shalla wonen is dat anders. Shalla is een 
heel droog gebied in Ethiopië. Heel veel 
mensen die daar wonen hebben geen 
schoon drinkwater thuis, maar moeten 
een heel stuk lopen om aan water te 
komen. Woord en Daad legt in dit gebied 
drinkwatervoorzieningen aan, zodat de 
mensen daar ook schoon drinkwater in 
de buurt hebben!

Groetjes, 
Lisette Koolmees

Vind jij de juiste 
weg naar de 
waterput? 

water...

Gelukt? Mail je oplossing 
voor zaterdag 30 maart 2024 
naar kids@woordendaad.nl. 
Vermeld daarbij altijd je naam, 
adres en leeftijd.
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‘Ik ben Joseph Lwere en ik woon in Nansana, 
Oeganda. Bij het Ugandan Water Project ben ik 
programmamanager.’

Kun je iets vertellen over je werk?
‘Ik ben als manager verantwoordelijk voor het onder-
houd aan de waterpunten in de dorpen. Zo blijft alles 
werken en zorgen we voor een duurzame voorziening 
van water. Daarnaast onderhoud ik relaties met andere 
organisaties en met de nationale overheid van Oeganda. 
Met elkaar gaan we het gesprek aan over de watercapa-
citeit in de districten. Ook ben ik verantwoordelijk voor 
datamanagement en het regelmatig evalueren van onze 
werkzaamheden.’

Wat motiveert jou om dit werk te doen?
‘Het geeft voldoening om mee te werken aan oplossin-
gen voor de mensen in de dorpen. We gaan met hen in 
gesprek over hoe zij samen het waterpunt in hun dorp 
werkend kunnen houden. Als de inwoners uiteindelijk 
samenwerken en iets voor elkaar krijgen, dan motiveert 
dat mij. Ook de recente samenwerking met het ministe-
rie is motiverend. Het geeft kansen voor verandering en 
voor betere kwaliteit. Ik zie daar veel vooruitgang.’

Wat is een onvergetelijk moment in je werk?
‘Makonkonyigo, een dorp met 1.000 inwoners, had één 
handpomp voor water. Deze pomp ging vaak twee keer 
per week kapot. We kwamen hier met het Ugandan 
Water Project en werkten voor langere tijd met de 
inwoners samen om ervoor te zorgen dat het waterpunt 

functioneel zou blijven. Toen het WaterTime-project 
met Woord en Daad en andere partners startte, was dit 
dorp de eerste plek voor vernieuwing. We mechaniseer-
den de waterpomp, gingen zonne-energie gebruiken en 
brachten de waterpunten dichter bij de mensen. Nu zijn 
er drie plekken met meerdere watertappunten. Ouderen 
kunnen makkelijker water tappen en schoolkinderen 
hoeven niet langer de drukke weg over te steken voor 
water. De hele gemeenschap heeft er voordeel van.’

Met welke klus voor WaterTime Uganda ben je 
nu bezig?
‘We hebben momenteel acht gemeenschappen 
aangesloten op de waterleiding. Zij gebruiken sa-
men ongeveer 20 waterpunten die wij voorbereiden 
en installeren. We werken samen met de inwoners 
aan de voorbereiding op deze vernieuwing. Ze gaan 
nu betalen voor water, maar de kwaliteit is goed en 
constant. Zij hebben nooit eerder meegemaakt dat een 
waterleiding werd uitgebreid naar hun afgelegen dorp. 
Het is voor hen een nieuwe technologie. Dat is het 
rendement van de samenwerking met Woord en Daad 
en andere partners.’

Dubbelinterview 

‘We brachten de 
waterpunten dichter 
bij de mensen’ 

‘Schoolkinderen hoeven niet 
langer de drukke weg over te 
steken voor water.’

Joseph en Norbert werken allebei in de watersector. De een 
in Oeganda, de ander in Nederland. Waar ook ter wereld: 
toegang tot schoon drinkwater is van levensbelang! Joseph Lwere

Tekst | Janneke Clements
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‘Mijn naam is Norbert Peters en ik woon in 
Nijmegen. Ik werk als projectmanager  
en afdelingsmanager Technical Projects  

bij Royal Eijkelkamp.’

Wat voor werk doe je?
‘Momenteel werk ik aan het inrichten van watervoorzie-
ningen voor boeren rondom het Awash bassin in Ethiopië. 
Dit is onderdeel van het Waterpricing-project. Wij leveren 
de meetapparatuur voor het meten van oppervlaktewater, 
grondwater, bodemvocht en neerslag. Daarnaast bieden we 
de software om dit te monitoren, het Royal Eijkelkamp Web 
Portal. Via deze tool krijgen we meer inzicht in de verschil-
lende meetpunten die er zijn en het water dat daar stroomt. 
We begeleiden de installatie samen met onze Ethiopische 
onderaannemer Acme en leiden mensen op.’

Wat motiveert jou om dit werk te doen?
‘Het begeleiden van mensen is voor mij het meest bevredi-
gende aspect van mijn werk. Ik kom in heel veel landen en 
ontmoet mensen uit diverse culturen. Het is een grote uit-
daging om met deze diversiteit om te gaan en alle inzichten 
samen te brengen. Dit doen wij door kennis te delen over 

het gebruik van meetapparatuur en we bedenken creatieve 
oplossingen voor een effectieve samenwerking. Als dat lukt 
en ik mensen kan enthousiasmeren om met onze producten 
te werken, zeker als ze hier nog geen ervaring mee hebben, 
dan haal ik daar uiteindelijk de meeste voldoening uit.’

Wat is een onvergetelijk moment in je werk? 
‘Het is waardevol om als team samen te werken en een pro-
ject tot een succes te brengen. Buiten werktijd zijn er vaak 
onvergetelijke momenten die bijdragen aan het smeden van 
een band. Ieder land heeft natuurlijk zijn eigen regels, cultuur 
en misschien ook wel eigenaardigheden. Gelukkig worden 
wij altijd goed opgevangen door de lokale mensen. Zij zorgen 
echt voor je, laten je thuis voelen en waken een beetje over 
je. Het is verrassend hoe onverwachts vriendschappen kun-
nen ontstaan.’

Met welke klus voor Waterpricing ben je momenteel bezig? 
‘We zijn momenteel bezig met het monitoringsplan in 
Ethiopië in samenwerking met het ministerie, Acme en 
Woord en Daad. Royal Eijkelkamp kijkt mee: welke pro-
ducten zijn nodig, wat produceren we en wat kopen we 
in? Uiteindelijk wordt er een paklijst opgesteld en gaan de 
producten op transport. Daarna volgt de installatie van de 
apparatuur en beginnen we met monitoren. Daarbij worden 
er ongeveer 60 meetpunten geïnstalleerd. Dat kost veel tijd, 
daarom trainen we zoveel mogelijk partners in Ethiopië. Zij 
kunnen de apparatuur dan zelf begrijpen en plaatsen. Wij 
hopen hiermee het project aan het einde van 2024 goed af 
te sluiten.’

‘Het is waardevol om als team 
samen te werken en een project tot 
een succes te brengen.’

Norbert Peters (links)
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Tekst | Henriët Kessels-Roseboom
Beeld | Woord en Daad

‘We zijn zoveel meer dan 
een kringloopwinkel’
In Woord en Daad Winkel Houten 
word je gezien én gehoord

‘Heeft u misschien even tijd voor een praatje?’ vroeg de man, die zojuist wat spullen 
had ingeleverd. Dat is tekenend voor de kringloopwinkel, vinden Sonja van der Steeg 
(51) en Marieke van Twillert (45; links op de foto). In de Woord en Daad Winkel in 
Houten draait het om mensen, zowel ver weg als dichtbij. 

Ooit waren ze directe collega’s. Naast de zorg 
voor hun gezin zijn ze allebei werkzaam in 
de onderwijssector en doen ze vrijwilligers-

werk voor de kerk. Hun week was dus al goed gevuld. 
Maar toen er voorbereidingen getroffen werden voor 
een kringloopwinkel van Woord en Daad in Houten, 
meldden Sonja en Marieke zich enthousiast aan voor 
een functie in het winkelbestuur. Het vrijwilligers-
werk voor Woord en Daad slokt het grootste deel van 
hun schaarse vrije tijd op, maar ze doen het graag. 

Niet in de laatste plaats omdat de winkel echt in een 
behoefte voorziet. 

Zinvol
‘Je ziet dat bij klanten én bij vrijwilligers’, legt Sonja uit. 
‘Vrijwilligers vinden hier een zinvolle tijdsbesteding en 
doen nieuwe contacten op. Klanten komen hier graag 
een bakje koffie drinken en een praatje maken. We 
zijn zoveel meer dan een kringloopwinkel.’ Sonja heeft 
als vrijwilligerscoördinator een divers takenpakket, 
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met onder andere het maken van een rooster voor 
de ruim zeventig vrijwilligers. Marieke is als secre-
taresse ook onderdeel van het winkelbestuur, dat in 
totaal uit zeven personen bestaat. Zij bereidt onder 
meer vergaderingen voor, maakt de notulen en houdt 
de e-mails bij. ‘Vrijwilligerswerk in het bestuur leek 
me ideaal, omdat ik overdag werk,’ legt Marieke uit. 
‘Bestuurswerk kun je in de avonduren doen.’ Beiden 
zijn ze minimaal een dagdeel per week met hun taken 
bezig. Rondom de opening was dat wel anders – toen 
ging werkelijk elk vrij uurtje naar Woord en Daad.

Hectisch
Aan de opening in oktober 2023 gaat een hectische 
periode vooraf. Binnen zes weken moeten de spul-
len geprijsd worden en in de winkel gezet, worden 
er gesprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligers en 
moeten de bestuursleden elkaar nog leren kennen – 

anderhalve week voor de opening wordt er voor het 
eerst vergaderd. Sonja: ‘Je gaat samenwerken met 
een groep mensen die elkaar niet kent. Dat is best 
spannend. En als het dan goed gaat onderling, is dat 
echt mooi om te zien!’

Natuurlijk zijn er ook weleens spanningen, maar 
de groep vrijwilligers is hecht en gemotiveerd. De 
opbrengst is bestemd voor WaterPricing in Ethiopië. 
Binnen dit project werkt Woord en Daad met zes 
andere partijen aan goed waterbeheer in het stroom-
gebied van de Awash rivier. Hierbij staan drie pijlers 
centraal: waterbeschikbaarheid, watertoegang en 
watergebruik. Voor € 100,- ontvangt een familie bij-
voorbeeld ondersteuning bij de aanleg van een bassin 
voor wateropvang. ‘Een project rondom water sprak 
ons meteen aan,’ vertelt Marieke. ‘Het is heel concreet. 
En het is de bedoeling dat dit project  
zelfstandig verder kan, ook als onze steun stopt.’

Ontmoetingsplek
‘Alle vrijwilligers zijn zo gemotiveerd,’ vult Sonja aan. 
‘Het mooist vind ik de gesprekjes, het samen bezig 
zijn. We kunnen echt iets voor anderen betekenen.’ 

Glimlachend: ‘Pas liep ik achter twee oude dames met 
een rollator. ‘Gezellig hè, die winkel! Wij gaan lekker 
een bakje koffie halen’, zeiden ze tegen elkaar. Prachtig 
toch?’ Marieke herkent zich hier helemaal in. ‘Dat had 
ik van tevoren niet verwacht, dat je echt iets kunt 
betekenen voor mensen uit de buurt die zich eenzaam 
voelen. Mooi vind ik de gesprekjes aan de deur, als 
mensen spullen komen brengen. Dan zie je de dank-
baarheid. Mensen zijn blij dat spullen een tweede kans 
krijgen. Gaaf om te zien dat we er samen voor gaan. 
Dat geeft zoveel energie!’

Waardering
Op de openingsdag liep het storm en ook daarna blijft 
de aanloop groot. Tijdens de eerste drie maanden 
verkochten ze maar liefst 26.885 artikelen aan 8.620 
klanten. Sonja: ‘We krijgen vaak positieve reacties. Pas 
zei iemand: ‘Wat ziet het er mooi uit, het lijkt helemaal 
geen kringloopwinkel.’ De twee bestuursvrijwilligers 
zien echter kansen om de winkel nog mooier te maken. 
Marieke hoopt op uitbreiding van het aantal vierkante 
meters. ‘Wat meer ruimte voor mooie spullen in de 
winkel, en een wat groter magazijn.’ Sonja vult aan: 
‘Het is heel mooi om samen te werken aan een betere 
toekomst voor mensen die het niet zo goed hebben 
als wij. Daarbij is het mijn wens dat alle mensen in de 
winkel, zowel de klanten als de vrijwilligers, zich bij ons 
gezien en gehoord voelen.’

‘Je kunt echt iets betekenen 
voor mensen uit de buurt die 
zich eenzaam voelen.’

Impressie winkel

Een kijkje nemen? U bent van harte 
welkom op De Raat 2! Woont u in de 
buurt en wilt u ook iets voor een ander 
betekenen? De winkel in Houten heeft 
een vacature voor een bestuurslid PR en 
Communicatie. Kijk voor meer informatie op 
woordendaadwinkels.nl.

DICHTBIJ    

Werelddelen    21



WOORDENDAAD.NL/GOEDONDERWIJS

‘Een docent in Guatemala is soms de enige volwassene 
die invloed heeft in het leven van een kind. Docenten 
moeten goed opgeleid zijn en goede waarden kunnen 
doorgeven aan deze kinderen.’ 
Paola Pantaleón, coördinator

Daarom werken wij aan goed onderwijs wereldwijd. Samen met onze 
partners, waaronder Driestar Educatief, worden nieuwe leerkrachten 

opgeleid en ontvangen huidige leerkrachten aanvullende training. 
Onderwijs verandert levens. Dat begint bij goede docenten voor de klas. 

DONEER OOK VOOR GOED ONDERWIJS WERELDWIJD

Goed onderwijs, 
wereldwijd!



Tekst | Erika Levering

‘Ondanks de verschillen die  
er zijn, brengt God ons samen’

‘In het laatste jaar van de pabo is er altijd een 
buitenlandse werkweek. Samen met een aantal 
studiegenoten besloot ik om die werkweek buiten 

Europa te doen.’ Onder begeleiding van Woord en Daad 
gaan Noa en haar groepsgenoten het avontuur aan.

Bingo
Voordat de studenten naar Benin reizen, organiseren 
ze allerlei acties om geld op te halen. Noa: ‘Ik vond de 
bingo één van de leukste acties. We kregen prijzen 
van allerlei leuke bedrijfjes en veel studenten deden 
mee. In de laatste week voor ons vertrek hebben 
we nog broodjes verkocht en er konden enveloppen 
worden getrokken. Ook schreven studenten bemoedi-
gingskaartjes voor leerkrachten in Benin. Uiteindelijk 
haalden we een prachtig bedrag op om het onderwijs 
in Benin te verbeteren.’

‘We leerden van elkaar’
En dan begint de reis pas écht. De groep heeft een 
druk programma. ‘We hebben verschillende scholen 
bezocht. Ook gaven we les op een school. Eén middag 
speelden we Hollandse spelletjes met de kinderen. Het 
was soms best lastig communiceren, omdat ze in Benin 
Frans spreken. Op zaterdag hebben we een presenta-
tie gegeven over het onderwijs in Nederland. Daarna 
dachten we in groepjes na over inclusief onderwijs en 
leerden we van elkaar.’

Bijzondere ervaring
Een bijzondere ervaring is het bezoek aan een van de 
grootste markten van West-Afrika. ‘We bezochten 
twee plekken waar kinderen die op de markt werken 
worden opgevangen. De kinderen slapen anders op 
straat. Het werk dat hier wordt gedaan kan levens 

veranderen.’ Ook het bezoek aan een steengroeve 
maakt indruk. ‘Hier werken mensen twaalf uur per dag, 
zeven dagen per week. Als ze hard genoeg werken, dan 
verdienen ze € 2,- per dag. Net genoeg om eten van te 

kopen. Toen ik dit hoorde en het letterlijk om me heen 
zag, werd ik stil. Het jongetje van twee dat het werk 
doet wat zijn moeder en grote broers en zussen ook 
doen, staat op mijn netvlies gebrand.’

God brengt samen
Noa kijkt positief terug op de reis. ‘We hebben mooie 
dingen gezien, maar ook het tegenovergestelde. Het 
heeft ons als groep stilgezet in wat voor luxeposi-
tie wij hier in Nederland verkeren. Het contact met 
medechristenen was ontzettend waardevol. Ondanks 
de verschillen die er zijn, brengt God ons samen en 
mochten we Hem samen eren. De mensen in Benin 
waren heel gastvrij en vol liefde. We mochten kennis 
uitdelen, maar ook van hen leren.’

‘De mensen in Benin waren  
heel gastvrij en vol liefde.’

Noa Staal (21) volgt de pabo aan 
de Driestar hogeschool in Gouda.  
In januari reisde ze met een groep  
studenten af naar Benin. ‘De reis  
heeft mijn blik verbreed.’
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  ACHTER DE FOTO

Popcorn
Het is een belangrijke Ethiopische 
traditie: gasten verwelkomen met 
popcorn. De popcorn is een teken 
van blijdschap en vriendelijkheid, 
en wordt vaak geserveerd bij ech-
te Ethiopische koffie. Op de foto 
ziet u hoe het reisgezelschap werd 
verwelkomd om de waterpomp in 
Tigray te repareren (zie p. 6-9).

Beeld | AFAS Foundation


