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Cement
Mirjam Bikker, voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie van de ChristenUnie, zei onlangs 
in een interview in het RD dat ‘een sterke sa-
menleving staat of valt met mensen die willen 
opstaan voor een ander, hun tijd ter beschik-
king stellen en tot zegen zijn in hun omgeving.’

Daar zegt zij iets wat we bij Woord en Daad al 
meer dan 50 jaar weten: vrijwilligers zijn het 
cement van de samenleving. Met elkaar vor-
men onze vrijwilligers mooie groepen mensen 
die zich gezamenlijk inzetten voor ons mooie 
doel en omzien naar elkaar. En al dat harde 
werken heeft resultaat! Vorig jaar stegen de in-
komsten van de vrijwilligersgroepen, inclusief 
de verkooppunten, en van de Woord en Daad 
Winkels met ruim 25 procent!  
Daar zijn we dankbaar voor. En daar zijn zeker 
ook de kinderen, jongeren en volwassenen 
in onze projecten blij mee en dankbaar voor. 
Dankzij uw inzet kan Woord en Daad door-
gaan met het bieden van hoop aan mensen in 
armoede. Veel dank voor uw duurzame inzet 
en zegen op uw werk gewenst. 

Martine de Jong

Een hartelijke groet namens Team Netwerk 
Vrijwilligers, Martine de Jong, Marco Hertgers, 
Henriët Kessels, Wilma Schoonderwoerd,  
Arco Sturm
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Het Ministerie van Buitenlandse zaken 
zag het met eigen ogen toen ze diverse 
kringloopwinkels bezochten: vele vrijwil-
ligers die een daad stellen en iets van 
zichzelf geven voor hun naasten ver weg. 
Vrijwilligers zijn de parels van Woord en 
Daad waar we dankbaar voor en trots 
op zijn! Het cement van de samenleving.

‘‘

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

Succesvolle doorstart voor 
Woord en Daad Hoevelaken 
Bijna was Woord en Daad Hoevelaken verleden tijd. Opvolgers vinden voor de vrijwilligersgroep leek 
onmogelijk. Inmiddels is er in Hoevelaken weer een enthousiaste groep van vijf vrijwilligers actief.  
Hoe dat kan? We gaan met vrijwilligers Wilma Vreekamp (50) en Coby Doorneweerd (56) in gesprek!

‘Tijdens een kerkdienst werd afgekondigd dat 
de vrijwilligersgroep van Woord en Daad ging 
stoppen,’ steekt Wilma van wal. ‘Er waren geen 
opvolgers. Maar dit kán niet, dacht ik. Ik voelde 
me toen echt door God geroepen: Wilma, jij moet 
dit gaan doen. Het was als een vreugdesprong in 
mijn hart.’ 

Na de dienst kwam ze op het kerkplein haar 
vriendin Coby tegen. ‘Dat sprongetje in mijn hart 
had ik ook!’ vertelde die. Coby had hetzelfde 
gevoel: er moest iets gebeuren. Tijdens het kof-
fiedrinken na de dienst vroegen ze aan oud-co-
mitélid Geralda wat het vrijwilligerswerk precies 
inhoudt. Ze besluiten zich aan te melden. Dan 
gaat het balletje rollen. Ook vriendin Nel meldt 
zich aan als vrijwilliger, gevolgd door Alinda en 
Geurie. ‘Met z’n vijven zijn we een heel mooi en 
enthousiast team, met een warm hart voor de 
ander. Elke vrijwilliger heeft haar eigen activitei-
ten. Terugkomende acties worden iedere keer 
door dezelfde personen weer opgepakt.’

BAKMIXEN
De vrijwilligers organiseren diverse activiteiten, 
zoals een paasstukje maken, vogels spotten, een 
sloffenverkoop voor Vaderdag, pannenkoeken 
bakken en het verkopen van stroopwafels en 
kerstkaarten. Tijdens de Werelddag organiseer-
den ze hun allereerste verkoopactie. ‘We ver-
kochten bakmixen en dit verliep zo goed en leuk! 
Al heel snel was alles uitverkocht. We kregen een 
mooie korting bij het inkopen. 

De volgende keer willen we het uitbreiden met 
leuke cadeauartikelen.’ 

De vrijwilligers kijken dankbaar terug op de We-
relddag. ‘Er was veel saamhorigheid, we deden 
het echt samen en het was heel gezellig met 
elkaar.’ Lachend: ‘Tijdens de dag wisselden we 
elkaar af, maar eigenlijk wilde geen van ons naar 
huis als haar tijd erop zat!’

SAMEN
Graag delen ze nog wat tips voor andere vrijwil-
ligers. ‘Neem niet te veel hooi op je vork. Doe 
liever een paar dingen goed, dan van alles een 
klein beetje. Doe het met elkaar en verdeel de 
taken.’ En tot slot: ‘Sta open voor ideeën van 
anderen.’

Wilma’s droom is om nog eens een project van 
Woord en Daad te bezoeken. ‘Wij hebben het 
hier zo goed,’ stelt ze. ‘Staan wij als Nederlanders 
daar weleens bij stil?’ Coby vult aan: ‘Ik hoop dat 
de acties zo door mogen gaan. Dat we het echt 
samen, met elkaar, blijven doen!’

Rina Molenaar, 
directeur-bestuurder 

Staand: Coby Doorneweerd, 
Nel van Doezelaar, Alinda Kortus
zittend: Wilma Vreekamp, Geurie Ravenhorst
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We staan in deze overdenking stil bij ‘zachtmoedigheid’. 
In Mattheüs 5:5 zegt de Heere Jezus: ‘Zalig zijn de zacht-
moedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.’ Deze 
zaligspreking is een verwijzing naar Psalm 37:11. Deze 
Psalm laat zien hoe er in de wereld veel strijd en onrecht 
is. Maar de burgers van het Koninkrijk van God moeten 
zachtmoedigheid tonen.

Zachtmoedigheid heeft te maken met bescheidenheid 
en nederigheid. Jezus liet het zien tot in het diepst van 
Zijn bestaan. Voor de burgers van het Koninkrijk is het 
een gift van de Heilige Geest. Het geheim van zacht-
moedigheid is ten diepste dat we de situatie in Gods 
hand leggen.
Zachtmoedigheid is geen softheid, besluiteloosheid 
of zich makkelijk schikken. Het is geen karaktertrek. 
Zachtmoedigheid is één van de vruchten van de Geest. 
We begrijpen dan wat onze plek is. Een plek voor een 
Heilige God. De God op Wie we vertrouwen en Die het 
voor ons doet. Denk aan voorbeelden als Mozes, die 
in enorme zelfbeheersing het volk moest leiden achter 

de Heere aan. Of aan David die Saul niet doodde, maar 
wachtte op de Heere. Het grootste voorbeeld is Jezus 
Zelf, Die in zachtmoedigheid het lijden onderging. 
De belofte in Psalm 37 is, dat de zachtmoedigen de 
aarde zullen bezitten. Als we nu naar wereldse leiders 
kijken, zien we niet echt toonbeelden van zachtmoedig-
heid. Vaak gaat het om eigen macht en eer. Het lijkt 
erop dat zíj de aarde in bezit hebben. Hoe zullen dan de 
zachtmoedigen het aardrijk beërven? Belangrijk is om 
deze belofte gelovig te aanvaarden. Een belofte gaat 
over de toekomst. Héél Zijn leven was Jezus versto-
ten, als meest zachtmoedige Man ooit. Toch is Hij nu 
de Heere van alles. We mogen bij het ‘bezitten van de 
aarde’ ook denken aan de nieuwe schepping die komt. 
We zullen dan dagelijks leven met God. En het Lam zal 
heersen op de troon.
In het wereldse denken willen we alles zelf in de hand 
hebben. We vertrouwen op leiders, systemen, geld, ver-
zekeringen, enzovoort. Maar zijn we dan burgers van het 
koninkrijk? Durven wij in alles op God te vertrouwen? 
Het is mogelijk om naar Woord en Daad te kijken als 

een professionele organisatie, met een goed netwerk en 
een trouwe achterban. We bundelen onze krachten met 
andere organisaties, we vormen teams, maken beleid, 
plannen alles en dán worden onze projecten succesvol 
en kunnen we armoede overwinnen. Maar is dat de 
goede denkwijze? Een zachtmoedig mens weet zich ge-
steld voor Gods aangezicht. God regeert. We mogen ons 
leven in Zijn hand leggen. God zorgt. Nu en voor eeuwig.

Deze tekst is een samenvatting van één van de weekopenin-
gen met Woord en Daad-collega’s in de achterliggende 
periode. 

Woord | DOOR MARIKE SPRUYT

Zalig zijn de zachtmoedigen

Samen tegen 
kinderuitbuiting
Wereldwijd zijn miljoenen kinderen niet vrij om kind te zijn. Ze zitten gevangen 
in een systeem van moderne slavernij. Een combinatie van armoede, familie- of 
financiële problemen en hiaten in wetgeving maakt dat veel kinderen in een situatie 
van uitbuiting terechtkomen. Kinderuitbuiting komt in allerlei vormen voor. Zo deed 
Aberham (8) uit Ethiopië zwaar werk op straat. De Filipijnse Mayette (15) kreeg te 
maken met online misbruik. En Léa (12) uit Tsjaad moest werken als huisslaaf.

‘Op een dag nam mijn vader me mee naar de stad, 
heel ver bij ons dorp vandaan,’ vertelt Léa (12) uit 
Tsjaad. ‘Hij liet me achter bij een man die ik niet 
kende, om als bediende in huis te werken. Van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat was ik aan het 
werk voor zijn vrouw. Ik at alleen de restjes van de 
maaltijden die hun kinderen aten en sliep op een 
haveloze mat. Als ze vonden dat ik ongehoorzaam 
of lui was, sloegen ze me. Na zes moeilijke maan-
den werd ik bevrijd en mocht ik in het opvanghuis 
komen wonen.’ 

Helaas hebben vele kinderen en jongeren wereld-
wijd zo’n heftig levensverhaal. Ook de Ethiopische 
Eragis (15) is één van hen. ‘Mijn ouders hadden 
geen geld meer om mij naar school te laten gaan. 
Daarom besloot ik naar de stad Sodo te gaan. Ik 
dacht dat ik daar een baan zou vinden om veel 
geld te verdienen, zodat ik terug naar school zou 
kunnen gaan. Maar het lukte niet. Uiteindelijk 
sliep ik op straat en bedelde ik om eten. Mijn 
leven op straat was verschrikkelijk, ik was ook 
vaak ziek. Ik vroeg me af waarom ik bij mijn familie 
was weggegaan, en hoe ik ooit terug zou kunnen 
naar school. Alles veranderde toen mensen van 
Hope for Justice [partnerorganisatie van Woord en 
Daad, red.] mij vonden op straat.’

Voor Eragis brengt die ontmoeting een ommekeer 
teweeg. ‘Ik mocht in hun opvangcentrum komen 
wonen, waar ik voedsel en kleding kreeg, maar 
ook therapie en training. Voorzichtig begon ik te 
praten over een hereniging met mijn familie.  

De medewerkers van Hope for Justice hebben mij 
daar goed in begeleid. Intussen woon ik weer thuis 
en met steun van het project kan ik een opleiding 
volgen.’ In de toekomst wil Eragis andere jongeren 
in zijn omgeving bewustmaken van de gevaren 
van het leven op straat. Hij is dankbaar voor de 
begeleiding die hij ontvangen heeft en voor de 
hereniging met zijn familie. ‘Ik dank God dat Hij 
mij steun gaf via dit project!’

In 2024 gaan veel vrijwilligersgroepen werven 
voor de projecten tegen kinderuitbuiting. Met 
uw werk zorgt u ervoor dat kinderen bevrijd 
raken uit moderne slavernij, zodat ze weer kind 
mogen zijn. Ontzettend waardevol! Samen met 
lokale partners werken we aan de bevrijding van 
kinderen die worden uitgebuit. We bieden tijdelijk 
opvang, onderwijs en de nodige begeleiding. Waar 
mogelijk werken we toe naar familiehereniging 
en terugkeer in de maatschappij. Ook geven we 
aandacht aan preventie. We steunen de armste 
gezinnen financieel, brengen kinderuitbuiting bij 
gemeenschappen onder de aandacht en zoeken 
samenwerking met overheden, zodat kinderen 
beter worden beschermd.

Gespreksvragen: 

•	 Wat houdt zachtmoedigheid voor u in, in uw 
vrijwilligerswerk voor Woord en Daad?

•	 Op welke momenten denkt u aan de nieuwe 
schepping die komt?

Op de opvanglocaties van onze 
partnerorganisaties wordt gewerkt 

aan terugkeer naar school.

Lezen: 
Psalm 37

Tekst: 
Psalm 37:11

‘De zachtmoedigen 
daarentegen zullen 
de aarde erfelijk 
bezitten, en zich 
verlustigen over 
groten vrede.’

Lifestory

UITGELICHT

Woord en Daad Winkel 
Rotterdam ontvangt 
duurzaamheidsbijdrage 
Rabobank

‘Achter de schermen wordt een hoop werk 
verzet, dat besef je niet van tevoren,’ vertellen de 
enthousiaste bestuursleden. Afgelopen oktober 
opende de kringloopwinkel in Houten voor het 
eerst de deuren. ‘We moesten gaan samenwerken 
met een team van vrijwilligers, die elkaar nog niet 
kenden. Best spannend. En als het dan goed gaat, is 
dat zo mooi om te zien! Gelukkig kunnen we altijd 
op elkaar terugvallen.’

EENZAAMHEID
Met de opbrengst van de winkel steunen ze het 
WaterPricing-project in Ethiopië. ‘Een project 
rondom water sprak ons meteen aan,’ vertelt 
Marieke. ‘Het is heel concreet.’  

‘Alle vrijwilligers zijn zo gemotiveerd,’ vult Sonja 
aan. ‘Het mooist vind ik de gesprekjes, het samen 
bezig zijn.’ Marieke herkent zich hier helemaal 
in. ‘Ik schrok van de eenzaamheid die er is in de 
buurt. Met onze winkel kunnen we echt iets voor 
anderen betekenen, ook heel dichtbij.’

Het werk van de bestuursleden vindt vaak 
wat meer op de achtergrond plaats, maar toch 
proberen ze regelmatig in de winkel te zijn. ‘Het 
is heel mooi om samen te werken aan een betere 
toekomst voor mensen die het niet zo goed 
hebben als wij,’ vertelt Sonja. Daarbij draagt iedere 
vrijwilliger een steentje bij. ‘De winkel is echt van 
ons allemaal!’

‘Een winkel van ons allemaal’

In gesprek met 
Herry van 
Dijkhuizen

Sonja van der Steeg (51) en Marieke van Twillert (45) werken als 
bestuursvrijwilliger bij Woord en Daad Winkel Houten. Sonja is actief als 
vrijwilligerscoördinator en Marieke als secretaresse. 

Even bellen met... | Sonja en Marieke,  
Woord en Daad Winkel Houten

Woord en Daad Winkel Barneveld gaat binnen-
kort verhuizen naar een pand aan de overkant 
van de straat. We spreken bestuurslid Herry 
van Dijkhuizen over de verhuizing. 

Een winkel verhuizen; wat kwam er als eerste 
in je op?
Toen ik het nieuwe pand de eerste keer van  
binnen zag, dacht ik: ‘Hoe gaan we hier een 
mooie winkel van maken?’

Er komt in deze periode veel op de bestuurs-
leden af; hoe heb je dat ervaren?
Het is een hectische periode, maar doordat we 
besloten hebben om deze periode als bestuur 
en winkelcoördinatoren samen op te trekken, 
houden we de lijntjes kort en is het goed te 
doen.

Wat zie je als de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging is om in een zo kort 
mogelijke tijd alles te verhuizen. Daarbij willen 
we de winkel niet te lang gesloten houden. Hoe 
eerder we weer open kunnen hoe beter, maar 
we moeten er natuurlijk wel gereed voor zijn. Je 
wilt niet openen in een nieuw pand waarbij alles 
nog maar half af is.

Jullie gaan “naar de overkant”…. 
dat is toch geweldig?
Dat is zeker een groot voordeel. De afstand is 
maar een paar honderd meter. De eerste spullen 
hebben we gewoon in een rolcontainer naar de 
“overkant” gereden.

Hoe zorgen jullie dat de hele vrijwilligersgroep 
betrokken is bij het proces?
We houden hen via de vrijwilligersgroep in 
Whatsapp op de hoogte over de voortgang. Ook 
op Instagram plaatsen we regelmatig foto’s en 
berichten. Zo blijven onze klanten ook op de 
hoogte. 

Als bestuurslid ben ik dankbaar voor...
We hebben eind vorig jaar met één kerkbode-
bericht ons bestuur met drie personen uit 
kunnen breiden. Hier mogen we de hand van de 
Heere in zien. 

Meer informatie lezen over dit project?  
woordendaad.nl/uitbuiting

Wereldwijd zitten miljoenen kinderen 
gevangen in gedwongen arbeid.

Bedankmomenten

Gezocht:
redactievrijwilliger!

Iedereen die in 2022 één van onze 
bedankmomenten heeft bezocht, weet 
dat je die eigenlijk niet mag missen. 
Tijdens deze momenten is er veel ruimte 
om andere vrijwilligers te ontmoeten 
en samen te eten. Daarnaast nemen we 
tijd om u meer te vertellen over een van 
onze projecten en om u heel hartelijk 
te bedanken. Binnenkort ontvangt u de 
uitnodiging in de brievenbus. 

We geven hierbij alvast de data 
en locaties door, D.V.:

Dinsdag 28 mei 
Apeldoorn, Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap

Donderdag 30 mei
Drachten, Zuiderkerk

Dinsdag 4 juni
Rotterdam, De Swaef 
(Scholengroep Driestar-Wartburg)

Donderdag 6 juni
Goes, Hoornbeeck College

De bestuursleden van de Woord en Daad Winkel aan het Afrikaanderplein 
in Rotterdam hebben een aanvraag gedaan voor een duurzaamheidsbijdrage 
bij de Rabobank. Zij hebben hiervoor een cheque van € 12.500 ontvangen! 
Die gaan ze besteden aan zonwering voor de grote etalageruiten.

INTERCOM 22 | JAARGANG 17 | MAART 2024

We zoeken een vrijwilliger om de redactie van Intercom te versterken! 
Houd je van teksten, vind je het leuk om met ons mee te denken en wil 
je hier twee keer per jaar een aantal uren aan besteden? Mail voor meer 
informatie met Marlies Moret: m.moret@woordendaad.nl.  
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MAART 2024
Intercom verschijnt twee keer per jaar voor vrijwilligers 
van Woord en Daad. 

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan 
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo 
creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Woord en Daad verbindt.

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
info@woordendaad.nl 
www.woordendaad.nl 
Rabobank 38.54.87.088
IBAN NL64RABO0385487088
t.n.v. Woord en Daad, Gorinchem
Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)

CONTACTPERSONEN
Amanda Holtslag, aanvragen voorlichting 
voorlichting@woordendaad.nl 
Arco Sturm, manager winkels
a.sturm@woordendaad.nl | 06-12734604
Caroline Kersbergen, financiën
c.kersbergen@woordendaad.nl
Henriët Kessels-Roseboom, communicatiemedewerker
h.kessels@woordendaad.nl 
Janneke Witzier, bewustwording
j.witzier@woordendaad.nl 
Marco Hertgers, coördinatie winkels
m.hertgers@woordendaad.nl | 06 51233509
Marlies Moret, kopij magazines 
m.moret@woordendaad.nl
Martine de Jong, vrijwilligerscoördinator
m.dejong@woordendaad.nl | 06-18130641
Wilma Schoonderwoerd, coördinatie 
vrijwilligersgroepen 
vrijwilligers@woordendaad.nl

CONTACTADRES VRIJWILLIGERS
vrijwilligers@woordendaad.nl

DIRECTEUR-BESTUURDER
Rina Molenaar MSc 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE 
Marco Hertgers, Marlies Moret (hoofdredacteur), 
Martine de Jong, Rina Molenaar, Henriët Kessels-
Roseboom, Wilma Schoonderwoerd,

FOTO’S
Woord en Daad

GRAFISCH CONCEPT EN REALISATIE
BladenMakers, Nijkerk
 
DRUK
Drukkerij De Groot 
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier 

OPLAGE
3.500 

OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met 
bronvermelding.

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Rianne van der Ham. Ik ben 
getrouwd met Edwin en wij hebben één 
zoon en drie dochters in de leeftijd van 13 
tot 21 jaar. Naast mijn administratieve baan 
ben ik sinds mei 2023 actief voor Woord 
en Daad.

Hoe kwam je bij Woord en Daad terecht?
In de zomer van 2022 ben ik vanuit onze 
kerk met een groep jongeren mee geweest 
op werkvakantie naar de sloppenwijken van 
Lima in Peru. Dit heeft zo’n indruk op mij 

gemaakt dat ik van betekenis wilde blijven voor kinderen en hun 
ouders die in armoede en onder soms erbarmelijke omstandigheden 
opgroeien. Van een vriendin, die zich jaren voor Woord en Daad 
heeft ingezet, hoorde ik altijd zulke enthousiaste verhalen. 

Zij wist dat op kantoor ook vrijwilligers zich inzetten. Ik heb de 
stoute schoenen aangetrokken, contact opgenomen en nu zit ik 
hier dus een dag in de week op kantoor in Gorinchem.

Welk vrijwilligerswerk doe je precies voor Woord en Daad?
Ik ben werkzaam op de afdeling Sponsoring en bij het Project-
secretariaat. Het is een administratieve functie waarbij ik de 
medewerkers van deze afdelingen ondersteun bij het aanvragen 
van visa, het verwerken van aan- en afmeldingen, transfers, post 
van sponsors, maar bijvoorbeeld ook bij het beantwoorden van 
ingekomen mails van sponsors.

Hoe ervaar je dat werk?
Het geeft mij heel veel voldoening om na een dag op kantoor te 
merken dat je die dag weer een bijdrage hebt kunnen leveren aan 
het regelen van administratieve dingen richting de sponsors ten 
behoeve van de sponsorkinderen.

Zijn er Woord en Daad-projecten die jou bijzonder aanspreken?
Mijn hart ligt bij educatie waardoor kinderen christelijk onder- 
wijs kunnen volgen en een vakopleiding krijgen. Daarnaast 
krijgen ze ook maaltijden en medische zorg. Het is mooi om te 
zien dat ook ouders hierbij worden ondersteund. Dit neemt niet 
weg dat alle thema’s waar Woord en Daad aan werkt, van grote 
waarde zijn.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Mijn vrije tijd vul ik graag in met het lezen van een boek of puz-
zelen. Verder kan ik enorm genieten van het maken van reizen.

Heb je een tip voor andere vrijwilligers?
Bedenk altijd dat je bij Woord en Daad onderdeel uitmaakt van 
een groter geheel en dat elke bijdrage, hoe klein deze misschien 
ook lijkt, verschil maakt voor onze naaste ver weg en verbinding 
brengt.

Onze vrijwilligers | Rianne van der Ham, kantoorvrijwilliger 

‘Elke bijdrage maakt verschil voor onze naaste ver weg’

Wie ben je?
Ik ben Dirkje van Meerten, getrouwd, moeder 
van 5 kinderen en oma van 17 kleinkinderen. 
Het vrijwilligerswerk voor Woord en Daad 
begon zo’n 18 jaar geleden. Ik plakte al 
postzegels voor ons eigen bedrijf en die zegels 
haalde ik bij een vrijwilligersgroep. Dat sprak 
me aan en ik wilde graag een verkooppunt 
beginnen. Maar toen vroeg de schoonmoeder 
van m’n zoon me om een kraam te vullen op de 
jaarmarkt. Potten jam, schorten, kleertjes, fruit 
en nog veel meer: de kraam stond helemaal vol! 
Dat smaakte naar meer en daarna volgden er 
nog diverse andere markten. In 2009 ben ik ook 
begonnen met het maken van advocaat. Dat doe 
ik samen met een vrouw uit de buurt.

Er zijn veel mogelijkheden om als vrijwilliger aan 
de slag te gaan. Waarom heb je voor Woord en 
Daad gekozen?
Ik heb veel meegewerkt in ons bedrijf, een 
boomkwekerij. Toen onze zoons in het bedrijf 
kwamen, heb ik een stapje teruggedaan en 
vroeg ik me af: wat zal ik nu eens gaan doen? Op 
een dag las ik Werelddelen. Daar komt het geld 
sowieso op de goede plaats en blijft er niet veel 
achter, dacht ik. Daarom heb ik voor Woord en 
Daad gekozen.

Wat doe je zoal als vrijwilliger?
Ik sta veel op markten, met allerlei producten. Zo 
maak ik zelf advocaat en jam, maar ook schorten 
en poppenkleertjes. Het voorbereiden van de 
markten kost natuurlijk ook tijd. Daarnaast ben 
ik actief in de kringloopwinkel in Ochten, daar 
doe ik de planning. En met de leerlingen van 
scholen in Kesteren en Opheusden organiseren 
we een stroopwafelverkoop.

Maak je weleens bijzondere dingen mee?
Met vier vrouwen begonnen we in de 
kringloopwinkel in Ochten. We schreven de 
RegioOndernemers aan met de vraag om bij 
te dragen. Met dat geld hebben we de winkel 
ingericht. Dat was een bijzonder moment. Ook 
leuk is dat het vrijwilligerswerk in de familie 
blijft. Mijn kleindochter vindt het namelijk 
ook erg leuk om voor Woord en Daad bezig 
te zijn. ‘Oma, wanneer is er weer een 
verkoping in de schuur?’ vroeg ze pas, 
want ze wilde graag weer met een 
kleedje staan. Tijdens de verkopingen 
op de Duikenburgse Dagen en de beurs 
Naar Buiten verkochten we wel honderd 
schorten. Sommige mensen haalden voor 
de hele familie een schort. Die schorten 
maken we zelf. Ik koop stof en dat knippen 
we dan in een patroon. Dat doe ik samen 
met een vriendin uit Ede. Afgelopen jaar 
mocht ik 225 potten advocaat maken voor 
kerstpakketten voor ouderen in Ochten. 
Voor IRS mocht ik ook kerstpakketten 
maken. Dat was heel leuk om te doen: 
ik mocht ze zelf samenstellen met 
bijvoorbeeld lekkere nootjes en jam erin. 
Kersenjam maken is best een werk, want eerst 
moeten de pitten uit de kersen worden gehaald. 
Gelukkig helpen vrijwilligers uit de winkel me 
met die kersenpitten.

Heb je nog een tip voor andere vrijwilligers?
Lachend: Ga gewoon lekker aan de gang! 
Bedenk waar je iets mee kunt en probeer iets 
te verkopen waar mensen iets aan hebben, 
bijvoorbeeld broden, rookworst of iets 
dergelijks. Dat loopt altijd.

INTERVIEW

VRIJWILLIGER VERKOOPPUNT EN
WOORD EN DAAD WINKEL OCHTEN

Dirkje van Meerten
We gaan in gesprek met Dirkje van Meerten uit Opheusden, 
die al 18 jaar actief is als vrijwilliger voor Woord en Daad. 
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