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Onuitsprekelijke Gave

De gemeente in Jeruzalem heeft het moeilijk. 
Ze heeft veel te lijden gehad onder vervolgin-
gen. Daarna kwam er hongersnood. Paulus 

organiseert een collecte in de gemeenten op het 
zendingsveld, waaronder Korinthe. Hij spoort aan 
mild en ruim te geven, want: Die spaarzamelijk zaait, 
zal ook spaarzamelijk maaien, en die in zegeningen 
zaait, zal ook in zegeningen maaien (9 vers 6). Tevens 
spreekt hij de hoop uit dat eenieder zal geven, niet 
uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een 
blijmoedigen gever lief (9 vers 7).

Nee, voor hun milddadigheid kwam hún de eer niet 
toe. Alles wat de Korintiërs gaven, viel te berekenen. 
God daarentegen had hun een ontelbare, onbere-
kenbare en onuitsprekelijke Gave geschonken: de 
Gave van Zijn eniggeboren Zoon… voor doemschul-
dige zondaars. Als Paulus aan dié Gave denkt, is zijn 
hart tot overvloeiens toe vol. Hij jubelt het uit: Doch 
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.

Die Gave is de Heere Jezus Christus, in Wie een 
volheid van genade, heil en rijkdom is. Hij is van 
God geschonken, aan mensen die door eigen schuld 
alles hebben verloren. Geen redenen dus in de 
mens. God nam redenen uit Zichzelf. Het was Gods 
welbehagen, Zijn barmhartigheid, Zijn liefde… die 
zich in de Zoon Zijner liefde over een doodschuldig 
en wederstrevend volk uitstrekte. En deze onuitspre-
kelijke Gave is zonder enig gebrek en eeuwig. Hij zal 
nooit ontnomen worden, in tegenstelling tot aardse 
goederen. Wie deze Gave heeft, heeft alles. Wie 
deze Gave mist, mist alles. Hebt u reeds heerlijkheid, 
dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid gezien 
in deze onuitsprekelijke Gave?

Ds. A.J. Speksnijder
Maartensdijk

Nieuw leven!

Op Eerste Kerstdag was hij daar: mijn kersverse 
neefje Christian. Slechts 28 weken oud, dus 
veel te vroeg. De eerste dagen werd er voor 

zijn leven gevreesd. Een team van in totaal vijf artsen 
en specialisten was de eerste dag fulltime druk met 
dit kleine mensenleventje. Na twee dagen ging het als 
door een wonder de goede kant op. 

Een paar dagen later sta ik bij de couveuse. Op afstand 
door het glas verwonder ik me. Veel slangetjes voor 
het voedingsinfuus en de beademing. Maar… alles erop 
en eraan. De kleine handjes en voetjes die bewegen. Ik 
bekijk de mooie zwarte donshaartjes op zijn hoofd en 
ruggetje. 

Wonderlijk gemaakt! Werk van de Schepper! 

Terwijl de monitoren een rustig beeld laten zien, 
dwalen mijn gedachten naar Bangladesh. Tijdens een 
veldbezoek bezocht ik een moeder- en kindkliniek van 
onze partnerorganisatie CSS. Ik werd naar een hoek 
geleid waar een moeder met een ieniemienie mensje 
op haar schoot zat. Duidelijk een te vroeg geboren 
kindje dat voor zijn leven vocht. Ontroerend  te zien 
hoe moeder het kind in haar doek beschermde. Voor 
ik het wist, had ze haar jongetje in mijn armen gelegd. 
Ik hield het met grote voorzichtigheid vast en kon 
mijn ogen niet drooghouden. Zonder apparaten maar 
met een doek van een sari en een klein spuitje dat de 
moedermelk bevatte, probeerde ze dit leven in stand 
te houden. Later besefte ik hoe risicovol het was dat 
ze haar kindje in mijn armen drukte. Infectiegevaar lag 
vanuit alle kanten op de loer. Of het kleine mannetje 
het overleefde, weet ik niet. 

Hoewel er nog intensieve zorg voor Christian nodig 
is, gaat het redelijk goed met hem. Hij is in Nederland 
geboren en krijgt optimale zorg. Wat leven wij in een 
bevoorrecht land!

Tekst | Rina Molenaar
Beeld | Woord en Daad

‘Doch Gode zij dank voor 
Zijn onuitsprekelijke gave.’
2 Korinthe 9 vers 15

 WOORD
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Verras uw sponsorkind,
geef een familiegift
 
Wist u dat u de familie van het kind dat u steunt een 
extra gift kan geven? Met een gift van € 25,- stelt onze 
partnerorganisatie een pakket samen dat de familie 
goed van pas komt. De inhoud van het pakket verschilt 
per land en context.

Nadat de familie het cadeaupakket heeft ontvangen, 
krijgt u een brief. Hierin laat de familie u persoonlijk 
weten wat ze hebben gekregen. Meer informatie:
www.woordendaad.nl/familiegift

Terugblik
Werelddag 2025

Met ruim duizend bezoekers kijken we dankbaar 
terug op een geslaagde Werelddag in Veenendaal.  
De 22-jarige Baké uit Benin nam de 
bezoekers mee in haar leven. Ook klonken de 
indrukwekkende verhalen van Erica uit Colombia 
en Mahamadi uit Burkina Faso. Ondanks hun 
omstandigheden worden zij niet vergeten, maar 
gezien!

Heeft u de Werelddag gemist of wilt u nog eens 
nagenieten? Bekijk de livestream op
www.woordendaad.nl/terugblik-werelddag-2025

Jaaroverzicht 2024 
In 2024 mochten we in totaal ruim 38 miljoen euro 
ontvangen voor onze naasten in Latijns-Amerika, Afrika 
en Azië. We zijn dankbaar voor onze trouwe achterban 
die het mogelijk maakt dat we ons werk kunnen voort-
zetten en uitbreiden. Hieronder ziet u een overzicht 
van de programma’s waar het geld aan is besteed.

Werk aan de winkel!
Een maand lang waren de bijna 80 winkelvrij-
willigers in Lisse druk bezig met de verhuizing. 
Woensdag 15 januari werd deze kringloopwinkel 
van Woord en Daad heropend aan de Kapelstraat 
5. Met uw aankoop en inbreng van mooie spullen 
draagt u bij aan onderwijs in Colombia. Neem 
zeker even een kijkje als u in de buurt bent! 

Bekijk alle contactgegevens op
www.woordendaadwinkels.nl

Noodhulp en 
Weerbaarheid

Agrarische 
Ontwikkeling

Beleidsbeinvloeding
Zuiden (Benkadi)

Overhead

Overig

Duurzaam Water
Werk en Opleiding

Bewustwording

Onderwijs
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Studenten Driestar in Guatemala
Twaalf pabo-studenten van Driestar Educatief reisden in 
januari af naar Guatemala. Hier bezochten ze verschillende 
scholen en ze wisselden ze kennis uit met de leerkrachten. 
Het was bijzonder om iets van het leven in Guatemala te 
ervaren. Met allerlei acties in Nederland haalde de groep 
studenten ruim 10.000 euro op voor ‘Geef Ze Een Tien!’, 
een gezamenlijk project van Woord en Daad en Driestar 
Educatief voor goed onderwijs in Guatemala (en wereldwijd).

Welkom op de Faire Fair 

Na het succes van vorig jaar organiseren we 
Deo volente vrijdag 6 juni opnieuw een duur-
zame fair! Eerlijk, lokaal, biologisch, bewust 
en handmade zijn de kernwoorden van deze 
gezellige fair. Kom gezellig inspiratie opdoen, 
een workshop volgen en struinen langs de 
kramen vol producten. We hebben er enorm 
veel zin in en hopen u te ontmoeten!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werk van Woord 
en Daad? Kijk dan op www.woordendaad.nl.
Volg ons op social media: 
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‘Mijn kinderen 
hebben kansen 
die ik niet had’

Rose N’dah:

Tekst | Rudolf Mulderij
Beeld | Matthijs Voskuil
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‘Veedieven, ziektes, parasieten en foktech-
nieken zijn onze grootste uitdagingen in de 
veeteelt. Een deel van die uitdagingen kun-

nen we niet veranderen. Voor de overige uitdagingen 
zijn onze traditionele methoden ontoereikend.’ Toch 
deinst Rose niet terug voor beproevingen in het leven. 
‘Ook als de zaken niet volgens mijn plan gaan, blijf ik 
vertrouwen. Ik geloof dat het Zijn wil is en dat Zijn 
plan voor mij altijd goed is.’

Gods goedheid
Het is duidelijk dat het geloof een belangrijke plek 
in haar leven heeft. ‘Christus is veel meer dan mijn 
Verlosser. Hij is mijn Gids, mijn Schuilplaats en mijn 
Bron van kracht in moeilijke tijden. Door Hem vind ik 
vrede, hoop en moed om de beproevingen van het 
leven te doorstaan.’ Dat rotsvaste vertrouwen straalt 
ze uit naar de mensen om haar heen. ‘Ik getuig van 
Gods goedheid door mijn leven. Ik streef naar liefde, 
vrijgevigheid en mededogen in al mijn relaties.’ 

Rose groeide op in een arm gezin. Zij en haar broertjes 
en zusjes konden niet naar school. Daardoor had ze 
als kind eigenlijk geen dromen voor de toekomst. Wel 
groeide er een vast voornemen in haar: ‘Ik wil niet dat 
mijn kinderen hetzelfde lot zullen ondergaan.’ Rose 
leerde lezen en schrijven in een lokale taal. Ook ging 
ze op het land werken, zodat er voldoende te eten was 
voor het gezin. Ze verdiende genoeg geld zodat haar 
kinderen wel naar school konden. ‘Daardoor hebben zij 
kansen die ik niet had.’ 

Verkeersader
Rose woont in een klein dorp langs een hoofdweg die 
de grote havensteden in het zuiden van Benin verbindt 

met de kleinere stad Natitingou in het noorden. Nog 
verder naar het noorden passeert de weg de grens 
met buurland Burkina Faso. Daarmee is dit één van 

de belangrijke transportroutes die dat land met een 
zeehaven verbindt. Dat het doorgaande verkeer dwars 
door het dorp rijdt, betekent ook klandizie voor onder-
nemers en boeren in het dorp.

Ondanks het vele verkeer dat passeert, heeft het dorp 
een landelijk karakter. Traditionele lemen huizen en 
bakstenen huizen met een dak van zinken platen wis-
selen elkaar af in het straatbeeld. Er is een kliniek, een 
basisschool en er zijn kerken en moskeeën. Buiten het 
centrum staan de huizen verder uit elkaar en duiken de 
eerste akkers in het straatbeeld op. 

‘Ik wil niet dat mijn kinderen 
hetzelfde lot zullen ondergaan.’ 

‘Ik wil mijn veestapel verder opbouwen, want dat is fysiek minder zwaar 
werk,’ vertelt Rose N’dah terwijl ze op een veld met witte kool en pepers 
staat. De 50-jarige weduwe werkt al haar hele leven op het land. Ze had 
geen keuze. Ze wilde haar kinderen de toekomst bieden die ze zelf niet 
kreeg. Haar kinderen zijn intussen volwassen en ze is al oma. Nu ze ouder 
wordt, merkt ze dat het werk op het land zwaarder wordt. Daarom heeft 
ze een nieuw doel: met haar inkomen investeren in haar veestapel. Maar 
daarbij komt Rose de nodige uitdagingen tegen.
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Jaarrond groenteteelt
Ook is er een demonstratieveld in het dorp waar boe-
ren uit de omgeving trainingen kunnen volgen. Rose 
is één van de boeren in het dorp die via Drops4Crops 
trainingen volgde. ‘Het Drops4Crops-programma 
bood cruciale ondersteuning. Ik volgde verschillende 
trainingen, bijvoorbeeld over teeltmethoden, efficiënt 
watergebruik en het gebruik en onderhoud van een 
irrigatiesysteem.’

De landbouw in Benin is vrijwel volledig afhankelijk 
van regenwater. In het droge seizoen kunnen boeren 
hun akkers niet bewerken door een gebrek aan water. 
‘Dankzij het irrigatiesysteem dat ik via Drops4Crops 
kreeg, kan ik nu het hele jaar groente verbouwen.’ 
Okra (een groente) en pepers zijn de belangrijkste 
gewassen voor Rose. Daarnaast teelt ze onder andere 
kool, tomaten en bladgroenten.

Investeren in veestapel
De oogst betekent eten voor haar familie, maar de 
verkoop van de groenten levert ook inkomsten op. ‘Ik 
was niet gewend om mijn oogst in geld uit te druk-
ken, maar sinds de training doe ik dat wel. Ik verdien 

jaarlijks gemiddeld zo’n 100.000 franc (152 euro) aan 
de verkoop van mijn oogst.’ 

Een deel van de kool en pepers die Rose in januari 
oogstte, verkoopt ze. Aan voorbijgangers, op de lokale 
markt en aan de coöperatie in het dorp. ‘Als er veel 
groenten worden aangeboden, dalen de prijzen. Dan 

is het lastig om een goede prijs te krijgen.’ Hoe zullen 
de prijzen dit seizoen zijn? Net als voorgaande jaren 
hoopt Rose een deel van haar winst te kunnen inves-
teren in haar veestapel. ‘Mijn krachten zijn beperkt en 
veeteelt is minder zwaar werk. Daarmee kan ik een 
inkomen verdienen en voor mezelf zorgen.’ 

De oogst wordt achterop de 
motor naar de markt gebracht.

‘Dankzij het irrigatiesysteem 
kan ik nu het hele jaar groente 
verbouwen.’ 

Het werk op het land is zwaar. 
Rose gebruikt haar winst om vee te 
kopen, dat is minder zwaar werk.

Groenten op de markt 
in Benin.
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Rose N’dah kan 
dankzij irrigatie 
het hele jaar 
groenten 
verbouwen.

Naam | Aser M’po 

Leeftijd | 22 jaar

Woonplaats | Perma, Benin

Met een oude, oranje tuinslang 
besproeit de 22-jarige Aser 
M’po de kleine plantjes in de 
droge grond op zijn akker. Waar 
Rose N’dah nadenkt hoe de 
groenteteelt kan bijdragen aan 
haar oudedagvoorziening, staat 
dorpsgenoot Aser aan het begin 
van zijn leven. ‘Mijn grootste 
beproeving in het leven is mijn 
gehoorbeperking.’

‘Ik droomde ervan op een service-
afdeling te werken, maar door mijn 
beperking kon ik niet verder leren.’ 
Nu is Aser metselaar en tuinder. 
In die volgorde. ‘In 2025 wil ik aan 
veel bouwprojecten werken om 
zo geld te hebben voor uitgaven in 
de groenteteelt.’ Zo hoopt hij met 
meerdere inkomsten de risico’s te 
spreiden en voldoende te verdienen 
om voor zichzelf te zorgen. 

Plezier
Eenvoudig is dat niet. Bouw-
projecten zijn er nauwelijks en in 
de groenteteelt vormt de schaarste 
van water zijn belangrijkste zorg. 
Afhankelijk van het beschikbare wa-
ter bepaalt Aser hoeveel groenten 

hij zaait. ‘Ik was niet gemotiveerd 
om groente te verbouwen, maar 
dankzij Drops4Crops vond ik plezier 
in dit werk.’

De jongeman volgde verschillende 
trainingen waardoor zijn oogst nu 
groter is. Dankzij irrigatie kan Aser 
ook in de droge maanden groenten 
verbouwen. Dat levert hem jaarlijks 
zo’n 75.000 franc (113 euro) op. 
Het is een stap naar de financiële 
stabiliteit waar Aser naar streeft. ‘Ik 
ben dankbaar voor Gods zegeningen 
in mijn leven.’

Tweede keus
Drops4Crops
Iedere druppel telt

Groentetelers Rose en Aser waren, net 
als veel boeren in Benin, afhankelijk van 
regenwater voor hun gewassen. Tijdens 
de droge maanden lag hun veld braak. 
Drops4Crops ondersteunt boeren bij 
efficiënt gebruik van beschikbaar water. 
Bijvoorbeeld door te investeren in een 
goede wateropslag, zodat geen druppel 
regenwater verloren gaat.

Dankzij irrigatietechnieken kunnen boeren 
het hele jaar groenten verbouwen. De 
boeren leren deze systemen aanleggen en 
onderhouden. Ook worden ze getraind in 
duurzame landbouwmethoden waarmee 
ze hun oogst kunnen vergroten.

Tijdens het oogstseizoen is er veel aanbod 
en zijn de prijzen laag. Samen met de 
boeren bouwen we opslagplaatsen voor 
de oogst. Door hun oogst verspreid over 
een langere periode te verkopen, kunnen 
ze profiteren van hogere prijzen.

Dat inkomen biedt nieuwe kansen. Zo kan 
Rose investeren in haar veestapel en daar-
mee in haar oudedagvoorziening. Aser kan 
zich verder ontwikkelen en met een stabiel 
inkomen uit groenteteelt en metselwerk 
een toekomst opbouwen. 

Steun boeren in Benin
www.woordendaad.nl/drops4crops-benin 
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In het noorden van Benin, waar boeren worstelen 
met lange droogteperiodes, biedt het project 
Drops4Crops hoop. In samenwerking met de christelijke 
partnerorganisatie Dedras en de overheid werken we aan 
slimme oplossingen om water efficiënter te gebruiken. 

In Benin telt 
elke druppel



Met uw steun bouwen we aan een 
toekomst waarin droogte geen 
onoverkomelijk probleem meer is. Samen 
bijdragen voor voldoende water, gezonde 
voeding en een betere toekomst voor 
boerenfamilies in Benin? Uw steun is 
welkom! 

Dit verschil maakt uw gift
€ 9,- Een boer wordt getraind in goede 
landbouwmethoden om meer en 
geschiktere gewassen te planten en 
oogsten.

€ 40,- Een boer krijgt toegang tot 
irrigatiemiddelen om het watergebruik 
te verlagen en de productiviteit van 
landbouwgrond te verhogen.

€ 60,- Een boer krijgt toegang tot een 
waterpunt om zijn gewassen te laten 
groeien, ook als het weinig regent.

Scan de QR-code 
of ga naar

Helpt u mee?

www.woordendaad.nl/project/
drops4crops-benin

Maak verschil met uw 
nalatenschap
Met een schenking of nalatenschap 
maakt u verschil in de levens van 
onze naasten ver weg. Zoals voor 
boeren in Benin. Ga naar  
www.woordendaad.nl/schenkingen 
voor meer informatie over hoe u van 
betekenis kunt zijn.



Om de beurt worden de vrouwen 
op het podium geroepen. Na een 
persoonlijk woord mogen ze hun 

diploma in ontvangst nemen. Er wordt 
hard geklapt. De emoties zijn voelbaar: 
de vrouwen zijn zenuwachtig, sommigen 
laten zelfs een traan. Maar wanneer de 
vrouwen op de foto mogen met hun zicht-
baar trotse familieleden verschijnt er een 
lach op hun gezicht. 
Eén van de vrouwen die haar diploma in 
ontvangst mag nemen, is de 57-jarige 
Nelcy. Ze blijkt net als haar medestuden-
ten heel wat meegemaakt te hebben. 
Langere tijd werkte ze namelijk in de 
prostitutie. 

Afsluiten voor de buitenwereld
‘Ik kwam in de prostitutie terecht door 
een vriend,’ deelt Nelcy later met ons. Het 

is destijds de enige manier om voor haar 
zeven kinderen en vijf kleinkinderen te 
kunnen zorgen, want door de pandemie 
sluiten veel bedrijven en verliest Nelcy 

haar werk. Ze vertelt verder: ‘Ik had het 
moeilijk in de prostitutie. Ik kreeg veel 
 negatieve opmerkingen over mijn werk, 
dat raakte mij. Hierdoor sloot ik me af voor 
de buitenwereld.’

Leren knippen en naaien
Nelcy wil niets liever dan haar leven ver-
anderen, en dat lukt. ‘Op een dag vertelde 

een vriendin over het PTI-programma 
(vakopleiding van partnerorganisatie 
Conviventia, red.). Hier kon ik allerlei 
soorten kleding leren knippen en naaien. 
Ik was altijd al geïnteresseerd in dit soort 
werk, dus ik besloot mee te doen aan de 
opleiding.’ 

Grote ommekeer
De vakopleiding zorgde voor een grote 
ommekeer in het leven van Nelcy. ‘Ik 
leerde hoe ik geld kan verdienen met het 
maken van kleding. Maar dat niet alleen, ik 
ben gegroeid als persoon, leerde anders te 
denken en mocht tijdens de opleiding ook 
God leren kennen.’

Dicht bij God
En de diploma-uitreiking? ‘Dat was een 
dankbaar moment. Ik realiseerde me 

Een grote versierde zaal vol familie en vrienden, ergens in een buitenwijk van 
Bogota. Voorin zit een groep vrouwen, gekleed in een zwarte toga. Om hun nek 
hangt een witte sjerp en op hun hoofd prijkt een vierkant hoedje. Het lijkt de 
diploma-uitreiking van een groep rechtenstudenten. Maar niets is minder waar.

‘Ik sloot me af voor de 
buitenwereld.’ 

Een nieuwe 
toekomst voor 
vrouwen in Colombia

Tekst | Erika Levering
Beeld | Conviventia
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De Heere God heeft een 
bedoeling met ons leven

Seksuele uitbuiting is een van de 
afschuwelijkste schendingen van de 
mensenrechten die je kunt bedenken. 
Toch komt dit helaas veel voor in ons 
land. Bendes wagen zich, naast hun an-
dere criminele activiteiten zoals moord, 
diefstal, afpersing en drugshandel, ook 
aan de seksuele uitbuiting van vrouwen 
en meisjes. Vooral Venezolanen, 
die vanwege de sociale en politieke 
omstandigheden in hun land moesten migreren, lopen gevaar. 
Helaas zijn deze criminelen nu ook sterk actief in Santa Fe, een 
wijk in de hoofdstad Bogota.

In Santa Fe is ook ons opleidingscentrum met vaktrainingen 
gevestigd. De naaitraining biedt vrouwen die het slachtoffer zijn 
geworden van seksuele uitbuiting een weg naar hoop en nieuwe 
kansen. Hier kunnen ze hun leven weer opbouwen en hun waar-
digheid herstellen.

In 2023 studeerde onze eerste groep vrouwen met trots af. Alle 
deelnemers getuigden bij hun afstuderen van grote veranderin-
gen in hun dagelijks leven dankzij het programma. Het is ontzet-
tend mooi dat 55 procent van de vrouwen nu actief lid is van een 
lokale kerk. 66 procent heeft met succes een bedrijf opgezet of 
een baan gevonden die direct verband houdt met hun opleiding. 
Inmiddels hebben al 35 vrouwen hun diploma gehaald, en nog 
eens zeventien vrouwen zullen in juni afstuderen.

De Heere God heeft een bedoeling met ons leven. Het program-
ma leert vrouwen waardig te leven volgens de Bijbelse principes 
en tot eer van God. Daarnaast helpt het programma armoede te 
doorbreken. De levens van deze vrouwen en hun gezinnen zijn 
enorm veranderd. Hun getuigenissen tonen de kracht van geloof 
en zijn een weerspiegeling van Gods liefde.

Nelcy met haar diploma 
en een klassenfoto

‘De naaitraining biedt vrouwen een 
weg naar hoop en nieuwe kansen.’

tijdens de uitreiking dat ik iets kon berei-
ken in mijn leven. Die dag voelde ik me 
heel dicht bij God.’

Nieuw leven
Nelcy kijkt hoopvol vooruit. ‘Met mijn 
opgedane kennis kan ik geld verdienen 
met kleding maken. Ik wil beginnen met 
het maken van tassen waarin je je schoe-
nen kunt bewaren en het aanpassen van 
bestaande kleding. Ik hoef nooit meer 
terug de prostitutie in. Het voelt als een 
nieuw leven.’

Tijdens de Werelddag in januari deelde 
Erica uit Colombia haar verhaal. 
Deze video terugkijken? 
Scan de QR code of ga naar 
https://youtu.be/AISMdeXpyQk. 

De komende jaren is er geld nodig om 
de naaimachines te vervangen. Wilt u 
hieraan bijdragen? Neem contact op 
met s.verduijn@woordendaad.nl. 

Tekst | Angelica Castañeda
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Catherine van Beuningen 
bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs

Tekst | Eymeke Verhoeven
Beeld | Woord en Daad, Catherine van Beuningen, VoordeFotografie
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Voelt u zich een wereldburger? We zijn het allemaal. En daar zou je kinderen 
al vroeg van bewust moeten maken, stelt Catherine van Beuningen, bijzonder 
hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs. 

Catherine van Beuningen:

‘Geef kinderen 
het gevoel dat ze 
kunnen bijdragen 
aan de wereld’

Wereldburgerschap: wat is dat eigenlijk? 
‘Je kunt het op verschillende manieren verwoorden, 
maar het draait om het vermogen deel uit te maken 
van de wereldgemeenschap en de bereidheid daar een 
actieve bijdrage aan te leveren.’ 
 
Is het nodig dat we ons een wereldburger voelen? En 
gaat dat niet vanzelf anno 2025? 
‘Door het nieuws en internet zijn we tegenwoordig 
veel meer op de hoogte van medemensen ver weg, 
maar dat maakt je niet automatisch een wereldburger 
die openstaat voor die ander en zich er actief voor wil 
inzetten. Het vraagt expliciete aandacht om niet alleen 
op jezelf en je directe omgeving gericht te zijn. 
Dat heeft ermee te maken dat we bij grote problemen 
wereldwijd, zoals oorlog en milieuvervuiling, geneigd 
zijn ons terug te trekken in onze eigen veilige bubbel. 
Door dat afschermen nemen nationalisme en polarisa-
tie toe.’ 
 
Waarom zouden kinderen al met zo’n complex thema 
bezig moeten zijn? 
‘Kinderen nemen al heel jong vooroordelen over van 
hun ouders. In de klas komen ze de wereld in het klein 
tegen: leeftijdsgenootjes met andere achtergronden en 
perspectieven. 
Het hoofddoel van wereldburgerschapsonderwijs is 
niet dat iedereen dezelfde mening krijgt, maar: leren 
anderen te begrijpen en je zo te uiten dat anderen jou 
begrijpen. 
Dat kan trouwens heel speels. Ga als klas op onder-
zoek uit: waar komt je kleding eigenlijk vandaan? Of 

laat leerlingen zich indenken dat ze zouden wisselen 
met hun broertje of zusje: ziet hun dag er dan anders 
uit? In sommige culturen vinden jongens het vanzelf-
sprekend dat meisjes afwassen. Dan kun je in gesprek 
over verschillen en bijbehorende verwachtingen.’ 
 
Wat zou u docenten willen meegeven? 
‘Het is belangrijk dat kinderen zich gezien voelen en 
het gevoel hebben dat ze iets kunnen bijdragen. Als je 
het gevoel hebt dat er geen aandacht is voor jouw ei-
gen perspectief, is het vaak ook moeilijk je te verplaat-
sen in perspectieven van anderen. Dan krijg je al snel 

de houding: “Ik zeg wel niks, op mij zit toch niemand te 
wachten. Zoek het maar uit.” 
De kunst is dus een inclusieve sfeer te realiseren. 
Wereldburgerschapsonderwijs vraagt heel wat van 
docenten. Ze hebben kennis, vaardigheden en een be-
paalde houding nodig. Ze vervullen een voorbeeldrol, 
moeten over hun eigen perspectieven durven heen 
kijken, die van leerlingen serieus nemen en zorgen dat 
discussies netjes blijven. 
Het zou mooi zijn als wereldburgerschap een vast 
onderdeel van de lesstof wordt, dat in allerlei vakken 
verweven is.’ 

‘Zoom niet in op verschillen tussen 
mensen maar op overeenkomsten.’ 

Werelddelen    15

DICHTBIJ    



 Heeft u ook tips voor ouders uit de Woord en 
Daad-achterban? 
‘Voor ouders geldt hetzelfde als voor docenten: laat 
kinderen al jong weten dat ze ertoe doen en ga open 
het gesprek met ze aan. Straal uit dat hun vragen er 
mogen zijn. 
Laat zien hoe je zelf keuzes maakt, bijvoorbeeld in de 
supermarkt. Je kunt boekjes voorlezen waarin wereld-
wijde thema’s of personen uit verschillende culturen 
voorkomen. 
Zoom niet in op verschillen tussen mensen maar op 
overeenkomsten. Voor christelijke ouders kan dat zijn 
dat iedereen is gemaakt door dezelfde God.’ 
 

Hoe moeten we ermee omgaan als kinderen zich 
wereldwijde problemen te veel aantrekken? 
‘Het is heel belangrijk dat ouders en docenten daar 
oog voor hebben. Als moeder heb ik gemerkt hoe 
belangrijk het is dat er in het bespreken van zulke 
thema’s ook steeds ruimte is voor hoop. Verzin samen 
eens verschillende wenselijke toekomstscenario’s. En 
bedenk welke dingen je zelf kan doen om daaraan bij 
te dragen, zoals afval uit de berm rapen. 
Geef aandacht aan zaken die al verbeterd zijn. 
Bijvoorbeeld dat er tegenwoordig statiegeld op blikjes 
zit, waardoor die minder rondzwerven. Historisch 
besef kan hoopvol maken.’ 

De uitbreiding past binnen een 
groeiende organisatie met eendaad.nl/
benoeming-tweede-bestuurder.

‘Er is steeds meer oog voor problemen in 
Nederland. Die zijn belangrijk, maar het is jam-
mer als je daardoor de rest van de wereld uit 

het oog verliest.  Aan mijn kinderen vraag ik: vergelijk 
je jouw omstandigheden met degenen die het beter of 
slechter hebben? Kun je in dankbaarheid delen van wat 
je ontvangt? 

Onze leefwijze hier heeft invloed op naasten daar. 
Woord en Daad wil mensen uit het zuiden van de we-
reld een stem geven. De boer uit Benin die zijn oogst 
ziet mislukken door klimaatverandering, het uitgebuite 
kind in Ethiopië, de visverkoopster uit Ivoorkust die 
door de opgerukte zee haar werk niet meer kan doen… 
Het zijn vaders, kinderen en moeders als wij. Als je ze 
leert kennen, spoort dat aan tot het maken van andere 
keuzes. Fairtrade boodschappen doen bijvoorbeeld. 
Kinderen zijn vaak heel puur; die laten zich raken door 
onze presentaties. Ze willen graag concreet iets doen: 

bidden voor leeftijdsgenootjes die leven in armoede, 
of geld ophalen voor een project. Jongeren kunnen vol 
vuur in actie komen.  
Bij volwassenen vind ik het mooi dat je dieper op 
vragen kunt ingaan. Hersenen houden van duidelijke 
oorzaak-gevolgrelaties, maar die zijn soms complex. Als 
je bijvoorbeeld hier minder water gebruikt, wil dat niet 
zeggen dat er in Burkina Faso meer beschikbaar komt. 
Waarom zou je daar dan op letten? Leuk als mensen 
met zulke kritische vragen komen om samen op zoek 
te gaan naar een antwoord. 

Meningen worden steeds feller geuit, bijvoorbeeld 
over klimaat en vluchtelingen.  Het mooie is dat je als 
christen mag weten wie jij bent en Wie God voor je is. 
Vanuit die positie kun je openstaan voor anderen, uit 
elke cultuur, zonder dat je het altijd eens hoeft te zijn. 
Als we maar in gesprek blijven met elkaar. Sjalom-
zoekend burgerschap, noemt de daarop gepromoveer-
de Peter van Olst dat.’ 

‘Kinderen willen vaak 
concreet iets doen: 
prachtig!’ 
Janneke Witzier is projectleider 
Bewustwording bij Woord en Daad. Ze 
is onder meer verantwoordelijk voor de 
presentaties over eerlijk omgaan met 
kleding, spullen en eten. 

Woord en Daad probeert de leefomstandigheden van 
kinderen ver weg heel dichtbij Nederlandse leeftijdsgenoten 

te brengen, onder andere op de Werelddag.

‘Woord en Daad wil mensen uit
het zuiden van de wereld een
stem geven.’
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PUZZEL

Een voorraadkast vol met eten, elke dag 
drie maaltijden en misschien ook nog wel 
een lekker snoepje tussendoor. Wat is het 
fijn als je je geen zorgen hoeft te maken 
over eten! Bedenk je weleens dat dat iets is 
om heel dankbaar voor te zijn?

Er zijn ook heel veel kinderen bij wie er geen voor-
raadkast in huis staat, of waar die kast helemaal 
leeg is. 
Bijvoorbeeld in Tsjaad, een land in Afrika. Heel veel 
mensen in Tsjaad zijn boer, maar boer zijn is daar 
soms best wel moeilijk omdat het in de zomer heel 
warm en droog is. Jullie weten misschien wel dat je 
een paar dingen nodig hebt om een plantje te laten 
groeien. Koolstof, water en zon. 

Gelukkig hebben ze in Tsjaad wel een heel bijzonder 
graan: fonio. Dit graan werd heel lang bijna niet 
meer verbouwd in Tsjaad. Terwijl fonio heel snel 
groeit, juist als de grond heel erg droog is! Het graan 
is ook nog eens heel voedzaam. Dat is fijn in de 
maanden dat er verder weinig te eten is.  
Woord en Daad leert arme boerengezinnen om weer 
fonio te gaan verbouwen en te gebruiken. Dat helpt 
om honger in de zomer te voorkomen en zorgt voor 
inkomen voor deze mensen. We gunnen iedereen 
een goed gevulde voorraadkast!

Groetjes, 
Lisette Koolmees

Schrijf de eerSte letters 
van de plaatjes op in de 
vierkantjes. Wat komt 
er te staan?

Gevulde 
voorraadkast

Gelukt? Mail je oplossing voor zaterdag 
29 maart 2025 naar kids@woordendaad.nl.
Vermeld daarbij altijd je naam, adres en 
leeftijd. Wie weet win je een leuke prijs!  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11

1

2

3

9

5

4
8

11
6

10

7
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Ik ben Marc Jan van Ommeren, 16 jaar oud en ik woon nog 
bij mijn ouders thuis in Grafhorst. Nadat ik ben begon-
nen op de havo, ben ik uiteindelijk op het Hoornbeeck 

elektrotechniek gaan doen. Ik zit nu in de eerste klas. Op 
zaterdag en in de vakantie werk ik bij een installatiebedrijf, 
waar ik meega naar allerlei klussen. 
 
Wie inspireerde je om voor deze branche te kiezen? 
Het is wel grappig, niemand uit mijn familie doet iets in de 
(elektro)techniek. Ik doe thuis al heel lang allerlei klusjes, 
zoals het aansluiten van stopcontacten. Ook had ik mijn 
bijbaan bij het installatiebedrijf. Dit vond ik zo leuk dat ik 
hier een opleiding bij heb gezocht. 
 
Wat is de meest waardevolle vaardigheid of les die je 
tijdens de opleiding hebt geleerd?
De grootste les die ik geleerd heb is dat het echt niet nodig 
is om alle kennis uit een boek te halen. Het is ook heel be-
langrijk dat je de kennis in de praktijk brengt, want daar leer 
je wel het meeste van.
 
Wat weet je over het Job & Business Booster-project dat 
jullie school steunt? 
Via acties halen we geld op voor jongeren in Burkina Faso, 
zodat zij een opleiding kunnen volgen of een bedrijf kunnen 
starten en geld kunnen verdienen voor hun families. Zo 

kunnen zij hun families onderhouden en hen een toekomst 
bieden.
 
Hoe verloopt jullie actie op school? 
Onze actie verloopt goed! We hebben als klas een kleine 
actie gedaan door Veluwse brok te verkopen. Hier hebben 
we al een mooi bedrag mee opgehaald, 1500 euro. 

 
Hoe kunnen mensen in Nederland bijdragen aan jullie 
actie?
Wij hebben een actiepagina op de website van Woord en 
Daad waar mensen geld kunnen overmaken voor dit project. 
 
Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?
Ik ben van plan om eerst deze opleiding af te ronden, dat is 
vier jaar in totaal. En daarna weet ik het nog niet zo goed. 
Misschien dat ik daarna nog een hbo-opleiding ga doen. Ik 
vind het vooral belangrijk dat ik later plezier heb in mijn 
werk en dat ik veel mensen mag helpen. 

Dubbelinterview 

‘Al sinds ik klein was, 
ben ik de klusjesman 
van de familie’

‘Ik vind het vooral belangrijk dat ik 
later plezier heb in mijn werk en dat 
ik veel mensen mag helpen.’

Via ‘Job & Business Booster’ volgen jongeren in Burkina Faso een vaktraining en 
worden ze begeleid naar werk. Studenten elektrotechniek, installatietechniek 
en werktuigbouwkunde van het Hoornbeeck Amersfoort komen dit schooljaar 
in actie voor deze jongeren. We interviewden Marc Jan uit Nederland en Cheick 
Said uit Burkina Faso over hun gedeelde passie. 

Marc  Jan van Ommeren

Tekst | Henriët Kessels en Lydia ‘t Lam
Beeld | Marc Jan van Ommeren en Cheick Said Narco

Passie voor techniek in Nederland en Burkina Faso
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Mijn naam is Cheick Said Narco en ik woon in 
Burkina Faso. Ik ben 28, vrijgezel en ondernemer 
in de elektrotechniek. Ik houd van reizen en lezen. 

 
Wie inspireerde je om voor deze branche te kiezen?
Al sinds ik klein was, ben ik de klusjesman van de familie. Ik 
deed bijvoorbeeld de elektrische installaties of aanpassin-
gen aan onze woning. Na mijn vooropleiding koos ik voor de 
elektrotechniek.
 
Waarom is het zo belangrijk voor jongeren zoals jij om een 
vak te leren of een eigen bedrijf te starten?
Niet alle jongeren kunnen ambtenaar worden. Daarom is het 
belangrijk om een vak te leren. Ook denk ik dat het goed is 
om alvast wat klussen te doen als je aan het zoeken bent 
naar een passende baan. Zo doe je werkervaring op en heb 
je ook alvast een inkomen.
 
Wat is de meest waardevolle vaardigheid of les die je 
tijdens de training hebt geleerd?
Voor een technicus is het ideaal om de theorie die je hebt 
geleerd in de praktijk te kunnen brengen. En om in de prak-
tijk steeds meer te leren. Een talent dat niet gebruikt wordt, 

dooft langzaam uit. Ik leerde dat je niets zomaar krijgt en 
dat je voor alles moet knokken. 
Wat mijn vaardigheden betreft: ik heb veel vooruitgang 

geboekt op het gebied van zonne-energie. Het was niet mijn 
basisopleiding, maar ik kreeg het vrij snel onder de knie. 
Tegenwoordig ben ik actief in veel markten op het gebied 
van zonne-installaties.
 
Welke impact had het Job & Business Booster-
programma?
Een heel gunstige uitwerking. Zo leerde het me veel over 
financiën, personeelszaken en de praktische organisatie 
op bedrijfsniveau. Ook hielp het bij het onderkennen van 
organisatorische problemen en het vinden van oplossingen 
hiervoor.
 
Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?
Ik wil mijn bedrijf Macrolect marktleider maken op het ge-
bied van elektrische installaties in Burkina Faso. Door verder 
te groeien, kunnen we fatsoenlijke en stabiele banen voor 
andere jongeren creëren. Ik wil graag een voorbeeld zijn 
voor andere jongeren en hen zo aanzetten tot actie.
 
Wat zou je willen zeggen tegen de Nederlandse jongeren 
en donateurs die bijdragen aan Job & Business Booster?
Jongeren die andere jongeren over de hele wereld steu-
nen: dat is een bewijs dat solidariteit nog steeds bestaat. 
Geweldig! De jeugd is de toekomst. Het is goed om jonge-
ren te helpen een eigen bedrijf te starten en de vaart erin te 
houden. Hartelijk dank voor jullie steun.

‘Ik wil graag een voorbeeld zijn 
voor andere jongeren en hen zo 
aanzetten tot actie.’

Cheick Said Narco

Wilt u ook bijdragen aan dit project? Scan 
de QR code of ga naar: woordendaad.nl/
werkburkinafaso
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Tekst | Gerhard Wilts
Beeld | Woord en Daad, Edwin van Vulpen

‘Sport for Others 
is een verslavende 
ervaring’
Edwin van Vulpen liep eind september mee met Sport for Others. Het doel? Geld 
ophalen voor kinderen in slavernij. Een halfjaar later is Edwin nog steeds ‘verslaafd’. 
‘Van deze sponsortocht van Woord en Daad had ik nog nooit gehoord. Nu ben ik 
besmet: dit jaar doe ik weer mee! En als het kan volgend jaar ook.’

Eerder stond Edwin nauwelijks stil bij kindslaver-
nij. ‘Je hoort er weleens over, maar er gebeuren 
zoveel vreselijke dingen. Pas als je de verhalen 

leest, besef je hoe kwetsbaar kinderen zijn voor uitbui-
ting. Het is niet ingewikkeld om het sponsorgeld op te 
halen. Ik had weinig woorden nodig om het belang van 
slavernijbestrijding uit te leggen.’

De bal ging rollen toen een gemeentelid van de 
hersteld-hervormde Brugkerk in Veenendaal opperde 
om mee te doen aan Sport for Others in de Ardennen. 
‘Binnen onze kerk organiseren we vaker activiteiten 
voor mannen. De sponsortocht werd direct omarmd 
als een sportieve uitdaging’, vertelt Edwin. Er ontstond 

een groepje van negen deelnemers, onder wie zijn drie 
zoons Niels, Daan en Thijs. In gesprekken benadrukte 
Edwin de persoonlijke impact: ‘Elk kind is net zo waar-
devol als jij. Maar jij hebt de kans om een verschil te 
maken. Als je dat beseft, is er weinig uitleg meer nodig.’
Het wandelidee sloeg aan en sponsors lieten zich over-
tuigen. ‘We haalden tussen de acht- en negenduizend 
euro op; dat is meer dan ons streefbedrag. Het geld 
kwam van familie, vrienden en gemeenteleden. Zelfs 
na afloop druppelden nog donaties binnen.’

Marathon
Op 28 september liep Edwin de langste wandelroute 
rond het Belgische Stavelot: 42 kilometer. ‘Dat is een 
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flinke afstand. Al ben ik een fervent wandelaar, deze 
uitdaging was pittig. Normaal loop ik tochten van 15 
tot 20 kilometer.’ Toch viel het hem mee. ‘Wandelen 
is een uitstekend medicijn om je hoofd leeg te maken 
en tot rust te komen. Pas bij de laatste vijf kilometer 
begon ik mede door het stijgen en dalen, pijn in mijn 
knieholte te voelen.’

Professioneel
De Veenendaler is lovend over de uitgezette route. ‘De 
rustposten lagen op ruime afstand van elkaar, zo om 
de acht, negen kilometer. Dan kom je veel beter in een 
ritme dan dat je om de paar kilometer moet stoppen. 
De organisatie was sowieso uitstekend. Als deelnemer 
merk je dat niet is beknibbeld op kwaliteit of man-
kracht. Je kunt erop vertrouwen dat de zaken goed 
geregeld zijn.’

Hoewel het weer op de dag zelf in Stavelot wisselde 
van regenachtig, bewolkt tot zonnig, herinnert Edwin 
zich vooral ‘een prachtige dag’. Hij genoot van het bui-
ten zijn, de natuur, de zonneschijn en het gevarieerde 
parcours. ‘De watervallen van Coo zijn geweldig. Toch 
maakte vooral het afwisselende landschap met zijn 
ruige bossen, heuvels en weilanden de meeste indruk 
op mij.’

Voor Edwin was Sport for Others een unieke belevenis. 
‘Als je loopt, praat je als vanzelf met andere wandelaars. 
En als je niet wilt praten kan dat ook prima – al daagt 
het mij dan uit zo iemand toch uit de tent te lokken. Ik 
heb mooie gesprekken gehad – soms diepgaand, soms 
over koetjes en kalfjes – met bekenden, maar ook met 
mensen die ik nog nooit had ontmoet. Met sommigen 
heb ik nog steeds af en toe contact.’ 

Voorbereid
De uitdaging, de sfeer en de entourage maken Sport for 
Others bijzonder, aldus Edwin. ‘Ik heb niet eerder mee-
gedaan, ik had er zelfs nooit van gehoord. Inmiddels 
ben ik van plan om dit jaar weer mee te doen. Laat ik 
potentiële deelnemers alvast waarschuwen: deze spon-
sortocht is verslavend, je raakt ermee besmet.’ 

Wel raadt hij een goede voorbereiding aan. ‘Zorg dat 
je goed materiaal hebt zoals stevige wandelschoenen 
of een solide mountainbike.’ Daarnaast is het slim om 
het ‘thuisfront’ mee te nemen in de plannen. ‘Mijn 
vrouw was ook in Stavelot met onze jongste. Ze liepen 
niet mee, dus zorg dat er voor hen iets actiefs te doen 
is. Denk daar van tevoren over na. Als je veel moet 
wachten langs de route, dan zijn de Ardense bossen 
best wel fris.’  

Plan je tijd ook ruim, tipt Edwin. De Ardennen zijn voor 
de meeste deelnemers niet naast de deur. ‘Je levert al 
lopend of fietsend een behoorlijke prestatie. Na een 
zware tocht kan een lange rit ’s avonds naar huis flink 
tegenvallen. Met mijn gezin zijn we vrijdagmiddag al 
gearriveerd – tussen haakjes: regel tijdig overnachting 
in een huisje of hotel – en zijn we tot zondag na de 
kerkdienst en sing-in gebleven. Dat gaf extra ontspan-
ning, waardoor we er met volle teugen van konden 
genieten.’

‘Pas als je de verhalen leest, 
besef je hoe kwetsbaar kinderen 
zijn voor uitbuiting.’

Edwin met zijn zoon Daan 
en andere sporters.

Klaar voor de start?
Lopen, rennen of fietsen maar! Doe ook mee aan 
Sport for Others in de Belgische Ardennen! Deo 
volente zaterdag 27 september is Stavelot weer het 
startpunt van mooie wandel- en fietstochten. Ook 
trailrunners en mountainbikers kunnen hier hun 
hart ophalen. Een sportieve uitdaging aangaan én 
een mooi bedrag ophalen voor het werk van Woord 
en Daad. Geïnteresseerd? Bekijk alle informatie op 
www.sportforothers.com. 
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HANDREIKINGEN VOOR DE 
CHRISTELIJKE OPVOEDING

De doopbox is een geschenk van kerkenraden aan 
doopouders. De box biedt prachtige materialen om 
ouders toe te rusten rond de geloofsopvoeding van 
hun gedoopte kind. Ook bevat de box informatie over 
de doop, Bijbellezen, bidden en de geloofsontwikkeling 
van kinderen. 

*De doopbox is een samenwerking tussen Geloofwaardig
Opvoeden en Woord en Daad.

woordendaad.nl/
doopbox

WHAT 
WOULD 

YOU DO? WHAT WOULD YOU DO?WHAT WOULD YOU DO?
Wat doe je als er geen goede keuzes zijn? 
De Ethiopische Adato neemt jongeren mee in zijn leven en denk-
wereld én laat ze in de spiegel kijken. Deze jongerenbox is speciaal 
ontwikkeld voor jeugdverenigingen (16+) en biedt een compleet  
verzorgde avond.
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COLUMN
‘Eer je je Schepper en Formeerder door goed voor Zijn schepping en voor je medeschepselen te zorgen?’

LEVEN OP DEVUILNISBELT,HET VERHAAL VAN
ABEJE ABU

IN GESPREKover jouw belijdenis
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JA, Jezus Alleen. 
Zo luidt de titel van de belijdenisbox. 
Een ja-woord blijft meestal niet zonder 
gevolgen. De belijdenisbox biedt ver-
dieping en bezinning na het doen van 
geloofsbelijdenis.
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JJezus ezus  A Alleenlleen
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“Omzien naar je 
naasten is een belangrijke 
Bijbelse opdracht, maar hoe 
breng je dat in de praktijk?  
We ontwikkelden materiaal 
om jong en oud hierin 
handvatten te geven.”
LLiisseettttee  KKoooollmmeeeess 
Relatiebeheerder kerken
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Kun je ons wat vertellen over jouw rol bij Woord en 
Daad? 
‘Zeker! Binnen Woord en Daad houd ik mij bezig met 
de financiën, samen met een financieel directeur en 
een collega-financieel analist. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de financiën van heel Woord en Daad. We maken 
de jaarrekening en rapporteren maandelijks aan de 
directie. Daarnaast ligt mijn focus op bij de sociale 
onderneming Job Booster Enterprises.  
Job Booster Enterprises zet in verschillende landen 
ondernemingen op. Deze ondernemingen geven 
jongeren de kans zich te ontwikkelen. Via Job Booster 
Enterprises helpen we hen een bedrijf te starten 
of een baan te vinden. Momenteel zijn we actief in 
Tsjaad, India en Benin. Dit jaar starten we ook een 
onderneming in Bangladesh.  
Ik volg de financiële processen op de voet: van het 
maken van begrotingsformats tot het controleren van 
cijfers. In de landen waar we werken, zitten goede on-
dernemers die omzet genereren in moeilijke omstan-
digheden. Het is leuk om hen te begeleiden. Voorheen 
was ik accountant. Mooi dat ik die kennis nu op deze 
manier kan inzetten.’ 
 
Wat maakt het werk voor Job Booster Enterprises zo 
bijzonder voor jou?
‘Wat mij aanspreekt, is de combinatie van zakelijkheid 
en impact. We werken met lokale ondernemers die 
ondanks uitdagende omstandigheden manieren vinden 
om hun bedrijf draaiende te houden. Het is fantastisch 
om te zien hoe zij omzet genereren én mensen een 
toekomst bieden. Ook de cultuurverschillen waarmee 
ik te maken krijg, geven mij nieuwe inzichten. In veel 
landen is de omgang veel relationeler. Dat maakt je 

aan afspraken houden soms lastig, maar tegelijkertijd 
leer ik op een creatieve manier samen te werken. 
Zowel ik als de andere partij moeten zich daar echt 
voor inzetten. Dat is heel leerzaam.’ 
 
Kun je een concreet voorbeeld noemen van zo’n 
uitdaging?
‘Het kan bijvoorbeeld een uitdaging zijn ondernemers 
in de landen waar we werken zover te krijgen dat ze 
maandelijks hun cijfers opsturen. Dat is soms echt 
een kwestie van geduld en motiveren. Een simpele tip, 

zoals regelmatig contact hebben via WhatsApp, blijkt 
verrassend effectief te zijn. Vorig jaar kwam een aantal 
ondernemers naar Nederland om ons beleid te bespre-
ken. Het directe contact en elkaar beter leren kennen 
heeft onze samenwerking echt verdiept.’ 
 
Wat vind je het leukste aan je werk? 
‘Ik houd ervan dingen beter te maken. Cijfers zijn voor 
mij nooit alleen cijfers, maar een verhaal. Ik analyseer 
ze om praktische verbeteringen door te voeren en 
ondersteun de ondernemers en mijn collega’s hierin. 
Het geeft mij veel voldoening mijn bijdrage te leveren 
aan het grotere doel van Woord en Daad: het onder-
steunen van de allerarmsten wereldwijd. Na jarenlang 
in de accountancy te hebben gewerkt, wilde ik graag 
iets doen met meer betekenis. Hier voel ik echt dat 
mijn werk impact heeft.’ 

‘Cijfers zijn voor mij nooit alleen 
cijfers, maar een verhaal.’

Eén van de… 
collega’s van 
Woord en 
Daad
Gerda Janssen is 
financieel analist
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  ACHTER DE FOTO

Van generatie 
op generatie

Gods trouw gaat door, van 
generatie op generatie. De man 
op de foto mocht dit in zijn leven 
ervaren. In 2013 vaagde orkaan 
Haiyan zijn huis op de Filipijnen 
weg. Waardevolle bezittingen gin-
gen verloren. In Dolores, een dorp 
dat met steun van Woord en Daad 
is gebouwd, vond hij een nieuwe 
woning. De man is inmiddels opa. 
Met de opbrengst van zijn land kan 
hij zijn familie voeden. De (klein)
kinderen gaan naar school. Hij is 
vastberaden om dit nieuwe leven 
een betere toekomst te geven!

Beeld | Huibert van den Bos


