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Dankdag 
Met deze nieuwe dankdagkalender kun je als gezin of klas vier 

dagen rond dankdag stilstaan bij het thema: ‘Terug naar de Gever.’ 

De extra verwerkingen kunnen op verschillende momenten in de 

week gemaakt worden. Iedere dag staat een ander stukje uit het 

Bijbelverhaal over de tien melaatse mannen uit Lukas 17 centraal. 

Genegeerd, veracht en verstoten leven zij afgezonderd van hun 

dorpsgenoten. Totdat de Heere Jezus langs komt en hen echt ziet en 

geneest. Wie heeft uiteindelijk ontdekt Wie hen genezen heeft en 

Wie daarmee alle dank en eer toekomt?

Kinderen leren deze dankdagweek na te 

denken over ziekte, gezondheid, genezing 

en vergeving en hoe je kan leven in 

dankbaarheid, tot eer van Hem!

Dankbaarheid en het delen van 

zegeningen met je naaste dichtbij en 

ver weg horen bij elkaar. We ontmoeten 

in Guatemala de elfjarige Alondra. 

Indrukwekkend om te horen wat zij in haar 

jonge leven al aan ziekte en zorgen te 

verwerken krijgt! Maar ook prachtig als ze 

ons vertelt over haar vertrouwen op God, 

zelfs toen het zo zwaar was. Om jaloers 

op te worden! Woord en Daad werkt in veel 

verschillende landen aan goed, christelijk 

onderwijs. Ook in Guatemala, het land 

waar Alondra woont. Lees haar verhaal en 

ontdek hoe kinderen zoals Alondra en hun gezinnen jouw gift goed 

kunnen gebruiken tijdens deze dankdagweek. Spaar je mee? 

Elke dag bevat naast de Bijbellezing en liedsuggesties ook vragen 

voor kinderen, gebedspunten en doe opdrachten.

Zie je dit icoon?

Op www.

dankdagkalender.nl staan 

achtergrondinformatie, 

uitgebreide project-

informatie van Woord en 

Daad en extra (knutsel)

opdrachten. Op deze site 

zijn (gratis) meer kalenders 

te bestellen 

en kun je 
de kalender 

downloaden 

als PDF.

 Samaritanen

Samaritanen zijn een 

mengvolk: ze hebben zowel 

Joodse als heidense voorouders. 

Ze hebben hun eigen heiligdom en 

een eigen versie van de boeken van 

Mozes. Joden kijken op hen neer en 

beschouwen hen als onrein. Alle 

contact met een Samaritaan 

wordt vermeden.

Danken
 Lees in je Bijbel

Lukas 17:15, 16 en 19

De tien melaatsen zijn genezen! Blij en verwonderd haasten ze zich 

verder. Eén man blijft plotseling staan. Hij kijkt nog eens naar zijn 

handen en dan gaat zijn hoofd omhoog. Zijn hart begint te bonzen. 

Opeens dringt de werkelijkheid tot hem door: de Heere Jezus heeft 

hem genezen. Wat een wonder! Hoe kan hij verdergaan zonder Hem 

te danken? Hij wil naar de Gever!

Hij draait zich om en rent terug. Daar staat de Heere Jezus nog. De 

man valt op zijn knieën en roept het uit: “Dank U wel, Heere! Dank U! 

Wat bent U machtig. U bent God!”

Jezus kijkt de Samaritaan aan en zegt: “Sta op en ga heen; uw 

geloof heeft u behouden.” De man staat op. Zijn hart is vervuld met 

verwondering en dankbaarheid.

• Wat ziet Jezus bij de Samaritaanse man?

• Horen geloof en dankbaarheid altijd bij elkaar? Leg uit.

• ‘Terug gaan naar de Gever’, wat betekent dat?

  Doen
Welke personen in de Bijbel danken God ook voor wat Hij doet of 

geeft? Schrijf de namen op. Vertel elkaar waar ze de Heere voor 

danken. 

Op wie lijk jij of zou je willen lijken?

 Zingen
• Psalm 103:1 
• Bid zonder ophouden, dankt in alles

• Lied: de tien melaatsen 

 Bidden en danken

Bid om een dankbaar hart, dat nooit vergeet om de Heere te danken.

Bid en/of dank voor het geloof in je hart waardoor je echt dankbaar 

kunt zijn.

Dankbaarheid
in de Bijbel

Vergeten?
 Lees in je Bijbel

Lukas 17:17 en 18enFilippenzen 4:6-7

Zie je hem staan, de Samaritaanse man? Hij wil de Heere danken 

voor zijn genezing. Maar hij is alleen, de anderen zijn niet 

teruggegaan naar Jezus. Jezus vraagt het hem: “Waar zijn de 

anderen? Willen ze Mij geen eer geven voor hun genezing? Zijn ze Mij 

vergeten?” 
Die negen mannen hebben ook geroepen, gevraagd om hulp en 

gehoopt op genezing. Net als de Samaritaan. Nu zijn ze genezen, ze 

zijn vast ook heel blij en verwonderd. Maar ze vergeten de Heere te 

danken voor het grote wonder. 

In de brief aan de Filippenzen heb je gelezen dat we alles mogen 

vragen aan God terwijl we Hem ook danken voor alles wat Hij geeft. 

Dan ga je met je gaven terug naar de Gever! God is jouw eer en dank 

waard!

• Vraag aan elkaar: Wat is het laatste waarvoor jij de Heere hebt 

gedankt?
• Waar ben jij de Heere vergeten voor te 

danken?
• Dank Hem alsnog daarvoor.

  Doen
• Waar bid jij om? En waar dank jij de Heere 

voor? Schrijf het in de goede rij.

• Welke rij is langer? 

• Wat geeft de Heere waar je niet voor 

gebeden hebt?
• Wat is het grootste geschenk van God?

• Dank de Heere voor alles wat Hij geeft!

 Zingen
• Psalm 116:11
• Lied voor Dankdag 

 Bidden en danken

• Belijd de Heere dat je zo 

snel vergeet om te danken 

voor wat Hij geeft.

• Dank God dat Hij Zijn 
Zoon naar deze aarde 

heeft gezonden, waardoor 

er verlossing en geloof 

mogelijk is.

Ziek en 
dankdag? 

Extra - Verwerking

Sara

 Melaats
en onrein 

Melaatsheid is een huidziekte 

waarbij je zweren en witte vlekken op 

je lichaam krijgt. In de wetten van Mozes 

staat dat deze ziekte je onrein maakt. Een 

melaatse moet afstand houden van andere 

mensen. God is heilig en volmaakt, ziekte 

past niet bij de Heere. Daarom mag een 

melaatse pas weer in de tempel komen 

als hij genezen is. De priester moet 

een zieke als onrein verklaren. Maar 

als hij genezen is, is het ook de 

priester die hem weer rein 
verklaart.

 Vertel de geschiedenis

met je vingers
Maak tien vingerpoppetjes

Je kunt deze poppetjes elke dag gebruiken na 

het Bijbellezen. Wat doen de mannen? Doen ze 

alle tien hetzelfde of zijn er verschillen? 

Download de knutsel op

www.bijbelsopvoeden.nl/

product/tien-melaatsen-

werkblad-3-6-jaar

 Filmpje 
Bekijk het fi lmpje over 

dankbaarheid op
www.ABCvoorkinderen.nl/

dankbaarheid waarin de 

geschiedenis uit Lukas 17 

centraal staat. Voor wat 

oudere kinderen kun je kijken 

op www.ABCvanhetgeloof.nl/

dankbaarheid.

 Zing het lied 

over de tien melaatsen

Op de wijs van ‘Hoger 

dan de blauwe luchten’

 Geloof 

Geloven is weten en vertrouwen. 

Weten: je weet met je verstand dat 

het waar is wat God in de Bijbel zegt. 

Vertrouwen: je vertrouwt dat de

Heere doet wat Hij belooft. 

Je kunt alleen bij de Heere God horen 

door in Hem te geloven. Dit geloof 

werkt de Heilige Geest in je hart 

en heet wedergeboorte.

 Download het 
liedblad via de 

website
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Werkblad:
Tien melaatsen(Lukas 17)

Werkwijze:
1.Kleur de vingerpoppetjes
2. Knip ze uit
3. Pas ze op de vinger 
4. Lijm ze vast met de grijzeplakstrook
5. Voor een bespreking van de 
geschiedenis, zie het gezinsmoment
Tien melaatsen: ziek
op www.bijbelsopvoeden.nl

• Bid om het (dagelijkse) werk van de 

Heilige Geest in je hart.

Luuk

  Doolhof
Wie gaat waar naar toe? 

Geef de weggetjes een 

verschillende kleur.

Tjonge, kun je 
dan wel dankdag 

houden?

Wat zou jij zeggen 
tegen Sara en Luuk? 

BiddenDanken

Eigenlijk is er 
maar één man die 
dankdag houdt… 

Ik vind het maar vreemd 

om met dankdag te lezen 

over tien zieke mannen. 

Deze mannen 
worden weer beter. 
Dat hoort toch bij 

dankdag! 

Ik moest denken 
aan mijn oma. Zij 
is heel erg ziek. 
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Dag

Psalm 103:1
Loof, loof den HEER’, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten;

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez’!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.

Bid zonder ophouden
Bid zonder ophouden, dankt in alles, dit is de wil van God.
Bid zonder ophouden, dankt in alles, dit is de wil van God.
Bid zonder ophouden, dankt in alles, dit is de wil van God.

Bid! Dankt! Dit is de wil van God.

Dag
Zing 

mee!

Deze verwerking hoort bij de dankdagkalender 2025
Thema: Terug naar de Gever


