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THEMA: GEMEENSCHAPPEN VERBINDEN
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VERBINDING

Verbinding begint vaak klein. Een 
gesprek onder een boom. Een 
gezamenlijke maaltijd. Een groep 

mensen die besluit: we doen dit samen. 
In gemeenschappen waar armoede en 
ongelijkheid het dagelijks leven bepalen, 
is die keuze van onschatbare waarde. 
Want wie verbonden is, staat sterker.
 
Bij Woord en Daad zien we het keer 
op keer. Wanneer gemeenschappen 
elkaar weten te vinden, ontstaat er 
ruimte voor verandering. Boeren die 
samen leren hoe ze hun oogst kunnen 
verbeteren. Ouders die zich vereni-
gen om onderwijs voor hun kinderen 
mogelijk te maken. Ondernemers die 
elkaar helpen om een toekomst op te 

bouwen. Verbinding maakt mensen 
weer eigenaar van hun eigen verhaal.
 
Maar die verbinding ontstaat niet van-
zelf. Ze vraagt om aandacht, vertrou-
wen en investering. Om mensen die 
willen meebouwen, ook van ver weg. 
Uw betrokkenheid maakt het mogelijk 
dat lokale initiatieven kunnen groeien 
en dat mensen elkaar blijven verster-
ken, juist waar de nood het hoogst is.
 
Door te geven, verbindt u zich met 
gemeenschappen wereldwijd. U inves-
teert daarmee in relaties die stand-
houden. Zo wordt hoop zichtbaar en 
bouwen we samen aan een toekomst 
waarin niemand er alleen voor staat.  

Arjen Bulk
Sr. Accountmanager  
Bedrijven, Vermogensfondsen en 
Investeerders
06 30 45 31 60
a.bulk@woordendaad.nl
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Waarom is gekozen voor de titel 
‘Gemeenschappen verbinden’?
Rina: ‘Deze titel geeft goed weer waar 
het bij Woord en Daad om gaat. We 
verbinden mensen wereldwijd. Dat 
gebeurt allereerst in de landen waar 
we via onze partners werken. We 
verbinden ook gemeenschappen in het 
Zuiden met mensen in Nederland. In 
Nederland dragen we bij aan maat-
schappelijke verbondenheid. Denk 
maar aan onze vrijwilligers.’
Jacob Jan: ‘Bij verbinden gaat het om 
samenwerken. We werken intensief 
samen met onze zuidelijke partners. 
Omdat we aan complexe en hardnekki-
ge vraagstukken werken, is ook verbin-
ding nodig met andere partijen, zoals 
overheden, universiteiten en bedrijven.’ 

‘Van diepe wortels naar nieuwe 
scheuten.’ Wat bedoelen we 
daarmee?
Rina: ‘Ik denk dan aan onze geschie-
denis. Waarom zijn we 52 jaar geleden 
opgericht? Dat komt doordat een 

ondernemer, Ivo het Lam, tijdens een 
lezing van dominee Hegger opstond 
en vroeg: ‘Moeten we niet concreet 
iets gaan betekenen voor onze naaste 
ver weg?’ Onze diepe wortels hebben 
ook te maken met het Evangelie en het 
werken vanuit een bijbels perspectief 
op gerechtigheid en barmhartigheid. 
Onze missie is onveranderd.’

Jacob Jan: ‘Vanuit onze diepe wortels 
groeide een stevige Woord en Daad-
boom. Nieuwe scheuten zijn belangrijk 
om in te kunnen spelen op wat er 
wereldwijd gebeurt. In veel landen waar 
we werken neemt de onveiligheid toe 
en tussen die landen stijgt gedwongen 
migratie. Ook worden de gevolgen 
van klimaatverandering steeds meer 
zichtbaar.’ 

‘VANUIT DIEPE WORTELS 
GROEIDE EEN STEVIGE 
WOORD EN DAAD-BOOM’

Rina Molenaar en Jacob Jan Vreugdenhil: 

In januari startte Woord en Daad een nieuwe beleidsperiode. Het 
beleidsplan Gemeenschappen verbinden – van diepe wortels naar 
nieuwe scheuten wijst de komende jaren de weg. Drie vragen aan 
de raad van bestuur: Rina Molenaar en Jacob Jan Vreugdenhil.

  
‘Onze missie is  
onveranderd’

INGEZOOMD 

Welke nieuwe scheuten komen er 
aan de Woord en Daad-boom? 
Rina: ‘Onze zuidelijke partners schrokken 
ervan toen ze hoorden dat het maat-
schappelijk en politiek draagvlak voor 
internationale samenwerking in Neder-
land afbrokkelt. Ze riepen ons op om nog 
meer in te zetten op beleidsbeïnvloeding 
en om de verbondenheid van mensen 
in welvarende landen met mensen in 
lage-inkomenslanden te versterken. 
Onze inzet in wat we regio Nederland en 
Brussel noemen wordt daarom steviger. 
Jacob Jan: ‘Steviger wordt ook onze 
inzet op meer gelijkwaardigheid in de 
samenwerking met onze zuidelijke 
partners. We richten ons erop dat zij nog 
meer het heft in eigen handen nemen 
en leiderschap ontwikkelen. Waar en 
wanneer zij het nodig hebben, zijn wij 
ondersteunend dienstbaar.’ 

 Lees meer over onze  
plannen voor de komende jaren  
op woordendaad.nl/over-ons/ 
beleidsplan-2026-2031/IN
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MOOIE WOORDEN 
EN VALSE BELOFTEN 
IN NEPAL
Samen grondoorzaken van 
uitbuiting aanpakken
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In de schaduw van een paar bomen 
staat een vrouw naast een tuktuk. 
Ze praat met de chauffeur en de 

jonge reiziger, die op weg is naar India. 
De vrouw weet op welke signalen ze 
moet letten. Ooit werd ze zelf gered 
van mensensmokkelaars. Nu redt ze, 
samen met collega’s, dagelijks drie tot 
vier kinderen van een leven van uit-
buiting en prostitutie. Wat drijft deze 
kinderen en jongeren in de handen van 
smokkelaars en criminelen?
 
UITZICHTLOOS
Voor het antwoord op die vraag 
moeten we verder kijken dan de mooie 
woorden bij de grens, die het land met 
een hemel vergelijken. Maar we moe-
ten ook verder kijken dan de algemene 
cijfers. Op papier leven er in Nepal wei-
nig mensen in armoede. In de praktijk 
is dit beeld grotendeels te danken aan 
de vele mannen die in het buitenland 
werken. Deze vaders proberen op 
afstand hun gezin te ondersteunen. 
Dat poetst het armoedecijfer op, maar 
verhult dat kinderen opgroeien zonder 
vader. 
De afwezigheid van vaders, en soms 
ook moeders, maakt kinderen kwets-
baar. 
 
Kinderen uit afgelegen bergdorpen zijn 
extra kwetsbaar. Hun ouders krijgen 
vaak een aanbod van iemand om hun 

kinderen mee te nemen naar de stad, 
zodat ze daar naar school kunnen. In 
werkelijkheid komen deze kinderen in 
een situatie van uitbuiting en misbruik 
terecht.
 
Kinderen die wel naar school gaan, 
kunnen desondanks vaak niet goed re-
kenen en lezen. Dat brengt uitdagingen 
mee als ze volwassen zijn, bijvoorbeeld 
bij het lezen van officiële documenten. 
Dat beperkt hun kansen. Het maakt 
deze kinderen ook kwetsbaar voor 
uitbuiting en misbruik, als kind of later 
als volwassene.
 
ONLINE RISICO’S
Voor jongeren zijn er nauwelijks banen 
te vinden. Dat stimuleert jongeren 
om naar het buitenland te vertrek-
ken. Alleen al in 2024 vertrokken 
bijna 1 miljoen Nepalezen voor werk 
naar het buitenland. Vaak komen ze 
terecht op bouwplaatsen in landen als 
Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde 
Arabische Emiraten. Daar verdienen 
ze een salaris, maar de huisvesting is 
vaak ondermaats. Compensatie voor 
ongelukken tijdens het werk, krijgen 
ze niet.
 
Ook de steeds betere internetver-
binding speelt een rol. Voor jongeren 
uit kwetsbare situaties brengt het 
internet allerlei risico’s met zich mee. 
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‘Het moederland is beter dan de hemel.’ Het is de tekst 
bij de laatste afslag bij de grensovergang in Kakarbhitta. 
Daarna rijdt het verkeer de brede brug op die de grensrivier 
tussen Nepal en India oversteekt. Dagelijks worden bij deze 
grensovergang 50 kinderen en jonge vrouwen de grens over 
gesmokkeld. Ze komen uit kwetsbare situaties. Met valse 
beloftes worden ze meegenomen de grens over. Veel van hen 
komen terecht in een situatie van uitbuiting en prostitutie. 

UITGEZOOMD
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Ze kunnen online ongemerkt in contact 
komen met iemand die zich anders 
voordoet dan hij/zij is. Zo worden 
meisjes vaak verliefd op iemand die ze 
online ontmoetten. In werkelijkheid 
is er bij die persoon geen sprake van 
liefde, maar worden de meisjes in een 
situatie van uitbuiting en misbruik 
gelokt.
 
De sociaal werkers aan de grens 
kennen de verhalen van jongeren die 
met valse beloftes en mooie woorden 
verleid werden. Ze hunkeren naar het 
beloofde nieuwe leven in India. Maar 
eenmaal aan de andere kant van de 
grens wordt al snel duidelijk dat het 
loze beloftes waren. Jongens worden 
vaak slachtoffer van orgaanhandel. 
Meisjes worden in India als seksslaaf 
verkocht. 
 
BLIJVENDE VERANDERING
Het werk van de sociaal werkers aan 
de grens is belangrijk. Ieder kind dat 
gered wordt, is er één. Daarom werkt 
Woord en Daad samen met organisa-
ties die bij grensovergangen jongeren 
en kinderen redden van een leven van 
uitbuiting en misbruik. Tegelijk is er 
meer nodig. Kinderen moeten naar 
school kunnen. De kwaliteit van het 
onderwijs moet beter. Jongeren moe-
ten kansen krijgen op werk in Nepal. 
Iedereen moet zich bewust zijn van de 
gevaren van internet.
 
Samen met een groot aantal Nepalese 
organisaties werken we aan blijvende 
verandering. Via het sponsorprogram-

ma kunnen kinderen uit de meest 
kwetsbare situaties naar school. 
Dankzij een samenwerking met onder 
andere de lerarenopleiding investeren 
we in de onderwijskwaliteit. We geven 

voorlichting over de duistere kanten 
van het internet. En de komende jaren 
ontwikkelen we een programma waar-
mee we jongeren ondersteunen naar 
een waardig inkomen in Nepal.
 
WIJZEN OP EEN TOEKOMST
Zo werken we aan maatschappelijke 

Zaira is 17 jaar en woont in het 
Filipijnse dorp Dolores. Ze stu-
deert Sociale Wetenschappen 

aan de Dolores National High School 
en is daarnaast actief als vrijwilliger bij 
het sponsorprogramma voor kinderen. 

‘Mijn dagen beginnen vroeg en eindi-
gen laat’, vertelt Zaira. ‘In de ochtend 
doe ik eerst huishoudelijke klusjes. Ik 
kook rijst, maak het huis schoon, doe 
de afwas, veeg de tuin, was kleren 
en zorg voor mijn neefjes en nicht-

jes.’ Rond de middag pakt Zaira haar 
schoolwerk erbij. ‘Elke vrije minuut 
probeer ik te studeren’, zegt ze. 

 Lees Zaira’s verhaal:  
woordendaad.nl/zaira

  
‘Sociaal werkers aan 

de grens kennen 
de verhalen van 
jongeren die met 
valse beloftes en 
mooie woorden 
verleid werden’

verandering, maar de grootste opga-
ve is een geestelijke. In het over-
wegend hindoeïstische Nepal zijn 
christenen een kleine minderheid. 
Pas sinds 1950 werd het toegestaan 
om christen te zijn. Christenen 
hebben weinig ruimte om hun geloof 
te uiten. Ze moeten constant op hun 
hoede zijn. Openlijk evangeliseren is 
onmogelijk. Christelijk onderwijs is 
verboden. Daarom bieden we samen 
met kerken een naschools-program-
ma aan op bijbelse principes.
 
Onze christelijke partnerorgani-
saties willen in daden, en waar 
mogelijk woorden, hun landgenoten 
wijzen op een Toekomst die beter 
is dan de valse beloften over een 
leven in India. En die ook veel beter 
is dan de mooie woorden aan de 
grens dat ‘het moederland beter is 
dan de hemel’. 
 

 Steun ons werk in Nepal:  
woordendaad.nl/ons-werk/ 
toekomst-voor-kinderen-en- 
jongeren-in-nepal/
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‘Ik geef de liefde 
terug die ik heb 

gekregen’
Zaira Joy Rivera, Filipijnen
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In deze rubriek laten we een 

betrokken ondernemer of mede­

werker van een vermogensfonds 

aan het woord en leggen we hem 

of haar zowel een dilemma als een 

thema-gerelateerde stelling voor.

René woont in zijn geboorteplaats Opheus-
den. Samen met zijn broer is hij eigenaar van 
familiebedrijf Karens Makelaars, dat ruim 25 

jaar geleden door hun vader werd opgericht. ‘We 
doen het samen’, zegt René, ‘dat typeert zowel ons 
bedrijf als onze manier van ondernemen.’ 

Sinds 2013 is hij lid van RegioOndernemers Be-
tuwe, onderdeel van Woord en Daad. ‘Er zijn veel 
businessclubs waar netwerken centraal staat. Dat is 
waardevol, maar bij RO Betuwe draait het ook om 
diepgang en ondernemen vanuit bijbels perspectief. 
Samen iets betekenen voor je medemens heeft voor 
mij echte meerwaarde.’

De groep telt zo’n negentig leden. Een deel van de 
ondernemers is geen lid van andere businessclubs, 
maar kiest er wél voor om via Woord en Daad te 
netwerken en tegelijk het gezamenlijke doel te 

steunen. ‘De tweejaarlijkse netwerkbijeenkomsten 
bij een van de leden spreken mij erg aan. Met een 
inspirerende spreker en ruimte voor ontmoeting zijn 
het waardevolle avonden.’

FRISSE BLIK
Leen van Belen komt uit Katwijk aan Zee en is sinds 
kort mededirecteur van Aannemingsbedrijf Schouls 
bv in Koudekerk aan den Rijn. ‘Omdat er in het 
bestuur van RO Duin en Bollenstreek behoefte was 

aan verjonging en een frisse 
blik, ben ik benaderd’, legt hij 
uit. ‘Het was mooi dat dit op 
mijn pad kwam, want ik heb 
altijd al iets willen doen voor 
de naaste die het veel minder 
heeft dan ikzelf.’

Zowel René als Leen is nooit in 
een projectregio van Woord en 
Daad geweest. ‘We ondersteu-
nen boeren in Burkina Faso. Via 
de medewerkers van Woord 
en Daad krijgen we tijdens de 
bijeenkomsten een goed beeld 
van de projecten’, vertelt René. 
‘Ook ontvangen we regelmatig 
terugkoppeling en erkenning 
vanuit Burkina Faso. Dat maakt 
de impact tastbaar.’

Het lijkt Leen indrukwekkend om eens naar Ethio-
pië te reizen, waar ‘zijn’ RO Klimaatweerbaarheid 
in Ethiopië steunt. ‘Armoede moet je ruiken’, hoor 
je weleens zeggen. Daar zit een kern van waarheid 
in: als je met eigen ogen de situatie daar ziet, dan 
motiveert het nog meer om hier een steentje aan bij 
te dragen.’

Beiden benadrukken dat ondernemen en maat-
schappelijke betrokkenheid goed samengaan. ‘Je 
kunt met een mooie groep ondernemers bijdragen 
aan de ontwikkeling van kwetsbare delen van de 
wereld en te delen van onze ontvangen rijkdom’, 
stelt Leen. René kan dat beamen. ‘De middelen die 
we samen bijeenbrengen, leiden tot blijvende ver-
andering. Geen kortstondige hulp, maar structurele 
verbetering.’ RE
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‘MOOI DAT DIT OP 
MIJN PAD KWAM’
Ondernemers willen maatschappelijk 
verantwoord werken

De een is al bijna een veteraan, de ander komt net instromen als 
bestuurslid. Toch hebben makelaar René Karens (41) en aannemer 
Leen van Belen (38) dit gemeen: ‘Iets doen voor je naaste geeft 
meerwaarde’. Maak kennis met twee gedreven ondernemers en 
leden van RegioOndernemers Betuwe en Duin en Bollenstreek. 

  
‘Iets doen voor  
je naaste geeft  
meerwaarde’

René Karens

Leen van Belen
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miljoen mensen die werken voor ónze 
producten, leeft meer dan de helft on-
der mensonwaardige omstandigheden. 
Het betalen van een leefbaar loon is de 
meest directe en effectieve manier om 
recht te doen aan onze naasten in het 
Zuiden. Een leefbaar loon maakt het ver-
schil tussen een mensonwaardig en een 
menswaardig bestaan. Het betekent dat 
mensen kunnen wonen, eten en voor 
hun kinderen kunnen zorgen met een 
werkweek van maximaal 48 uur.  
De Nederlandse consument kan hier 
heel praktisch aan bijdragen door 
bewust te consumeren. Bijvoorbeeld 
door te kiezen voor fairtradeproducten, 
waardoor de makers wél een eerlijk 
loon betaald krijgen. Zelf ben ik betrok-
ken bij het initiatief Just Enough. Onze 
productwijzer geeft van veel producten 
alle informatie die je nodig hebt om 
duurzame en eerlijke keuzes te maken 
in je aankopen.

‘RECHTVAARDIGE 
HANDEL IS EEN 
CENTRAAL THEMA 
IN DE BIJBEL’

Paul Schenderling:

Wat drijft iemand om zich vast te bijten in de complexe wereld van internati-
onale handel, ongelijkheid en eerlijke lonen? Voor econoom en schrijver Paul 
Schenderling is dat geen moeilijke vraag. Zijn interesse is geworteld in een diepe 
overtuiging: het evangelie vraagt om gerechtigheid, óók in de economie. 

NETWERKEVENT 
Kiezen met kapitaal: inspiratie 

van Paul Schenderling en Piet Mars 

Op het Fair Factory-event Deo volente 17 

maart nemen Paul Schenderling en Piet 

Mars u mee in de zoektocht naar het 

antwoord op de vraag: hoe maak je goe-

de keuzes met je kapitaal? Paul Schen-

derling biedt met zijn ‘filosofie van 

genoeg’ ruimte voor bezinning.  

Piet Mars van AFAS Foundation vertelt 

over de keuzes die hij maakte toen hij 

een groot gedeelte van zijn vermogen 

overdroeg. Kortom: een interessante 

en waardevolle middag vol bezinnen en 

praktijkvoorbeelden.

 Meld u aan via fairfactoryfund.org/

kiezenmetkapitaal. Van harte welkom!

Waar komt jouw interesse voor een 
rechtvaardige economie vandaan?
Als puber van 16 besloot ik dat ik eco-
nomie wilde studeren. Vooral omdat 
één vraag mij veel bezighield: Waarom 
profiteren mensen in het Mondiale Zuiden 
zo weinig van de internationale handel? 
Die vraag kwam niet uit het niets, maar 
werd geïnspireerd door mijn oom die 
als zendeling in Peru werkte. Hierdoor 
werd ik dus al op jonge leeftijd geraakt 
door de realiteit van armoede en het 
enorme verschil tussen arm en rijk. 

Hoe lees je de Bijbel als econoom?
Ik ben econoom, maar in de eerste 
plaats ben ik christen. Het is heel 
bijzonder om de Bijbel als econoom te 
lezen. Hoe werkte het toen in verge-
lijking met nu? In de profetieën kom 
je bijvoorbeeld al veel onrecht tegen: 
mensen eigenen zich land toe dat niet 
van hen is. Rechtvaardige handel is 

eigenlijk een heel centraal thema in de 
Bijbel. 
We zijn gewend geraakt om het tiende 
gebod - ‘Gij zult niet begeren’ - psycho-
logisch te interpreteren, terwijl we hier 
eigenlijk ook een vorm van economi-
sche afpersing achter moeten zoeken. 

In de tijd van de Bijbel werd het weinige 
bezit van een arme vaak via schuldsla-
vernij afgeperst door zijn rijke heer. Met 
andere woorden: een ongelijke machts-

positie werd misbruikt om het bezit van 
een ander naar zich toe te halen. Dat 
machtsverschil is vandaag de dag nog 
steeds de wortel van het toe-eigenen 
van de vruchten van de arbeid van een 
ander en de vruchten van de aarde. We 
hebben het dus over een heel basale 
vorm van gerechtigheid. Zo basaal dat 
het onderdeel is van de Tien Geboden.

Een rechtvaardige economie is een 
mooi streven. Toch leven nog veel 
mensen in extreme armoede. Wat 
kunnen wij doen?
Bij een rechtvaardige economie is 
er voor iedereen genoeg en kunnen 
mensen een goed leven leiden. Maar 
op dit moment is de wereldhandel 
zo ingericht dat de rijkdom van het 
Zuiden naar het Noorden stroomt. De 
mensen in het Zuiden — die voor onze 
consumptie werken — krijgen wel loon, 
maar geen leefbaar loon. Van de 10 BE
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Paul Schenderling

  
‘Eerlijke handel 
is geen vraag, 

maar onze Bijbelse 
opdracht om recht 

te doen’

Is fair trade niet duur?
Dat valt best mee. Een trui van 30 euro 
zou maar twee euro duurder worden 
als de maker hiervoor een leefbaar loon 
ontvangt. Het aandeel arbeidskosten is 
verwaarloosbaar klein. Het probleem is 
dat fairtrade-producten nog steeds ni-
che producten zijn en daarom betalen 
we er meer voor. We houden het dus 
zelf duur door het niet te kopen. 

Ben je hoopvol?
Ik leef volgens het principe ‘leven van 
genoeg’. Dit zorgt niet alleen voor duur-
zamere keuzes, maar ik ervaar hierdoor 
ook meer levensvreugde. Ik geloof dat 
eenvoud leidt tot geestelijke bloei. Als 
meer mensen vragen gaan stellen en 
eerlijkere keuzes gaan maken, ontstaat 
er beweging. De boodschap is wat mij 
betreft helder: eerlijke handel is geen 
vraag, maar onze Bijbelse opdracht om 
recht te doen! 
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Excursie 
waterzuivering 
Sleeuwijk 
Ruim dertig bezoekers kregen uitleg 
over het belang van schoon water en 
goede toiletten bij rioolwaterzuivering 
Sleeuwijk. De excursie in november was 
georganiseerd door Woord en Daad 
en GMB die samen optrekken bij een 
sanitatieproject in Ghana. ‘Een veilig 
toilet is geen luxe, maar levensreddend’, 
vertelde projectleider Duurzaam Water 
Nelline Roest. ‘Dagelijks sterven er 21 
Ghanezen door sanitatie gerelateerde 
ziekten, terwijl die te voorkomen zijn.’
De deelnemers kregen tijdens de 
rondleiding praktische lessen mee. ‘In 
het riool horen alleen de drie P’s: poep, 
plas en papier. Spoel geen frituurvet 
of tissues door het toilet. En koop een 
regenton. Dan hoeft er minder water 
gezuiverd te worden.’

Op 1 januari startte Gerrard Opschoor 
bij team Bedrijven en Vermogensfond-
sen. We maken kennis met hem aan de 
hand van drie vragen: 

Wie ben je?
‘Ik ben Gerrard Opschoor, 23 jaar 
oud en woonachtig in Krimpen aan 
den IJssel. Mijn werkervaring ligt in 
de uitzendbranche, waarin ik drie jaar 
werkzaam ben geweest. Verder ben ik 
een gewone doorsnee Gen-Z’er, met 
een iets te volle agenda, en iemand die 
geniet van gezelligheid met leeftijds-
genoten.’

Waarom koos je voor werken bij 
Woord en Daad?
‘Omdat de missie van Woord en Daad 
mij sterk aanspreekt. Alle mensen zijn 
gelijkwaardig en het is onze opdracht 

WOORD IN PRAKTIJK

Tot zestig jaar geleden was Nepal gesloten 
voor zendelingen. Vandaag de dag is 
evangeliseren verboden en worden 

christenen weliswaar gedoogd, maar ze worden 
gezien als buitenstaanders. Ramila Karmacharya, 
regiostrateeg Azië bij Woord en Daad, kwam 
veertig jaar geleden op jonge leeftijd tot geloof. 
Ze is een eerstegeneratiegelovige. ‘Christus 
kwam in mijn leven toen ik nog een kind was. 
Gelukkig kwamen mijn ouders rond dezelfde 
tijd ook tot geloof. Mensen in Nepal zien het 
christendom als een religie voor mensen uit 
een lage kaste, maar met Christus is mijn leven 
buitengewoon.’ 

Geloof is voor Ramila het belangrijkste in haar 
leven. ‘Mijn geloof inspireert mij om dienend 
leiderschap te tonen (Mattheüs 20:26-28), 
anderen te helpen (Markus 10:45), nederig 
te blijven (Filippenzen 2:3), mij te richten op 
de dingen van boven (Kolossenzen 3:2) en te 
vertrouwen op Gods leiding in plaats van op 
mijn eigen kennis en ervaring (Spreuken 3:5-6). 
Onze voornaamste taak is om God te dienen en 
daarna om de armen en kwetsbaren te helpen.’

Makkelijk is het niet. De omstandigheden in 
Nepal kunnen soms ook overweldigend zijn. 

Dan mag Ramila zich vasthouden aan 2 Korinthe 
12:9: ‘Mijn genade is u genoeg; want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht.’ ‘Gods 
genade is genoeg voor ons; dat geeft kracht om 
door te gaan’, zegt Ramila. Deze trouw en ge-
nade van God ziet ze in haar dagelijks werk. Ze 
deelt het verhaal van een achtjarige jongen die 
zijn moeder jong verloor. Zijn vader hertrouwde 
en de jongen voelde zich ongezien in de nieuwe 
gezinssituatie. Hij kreeg niet de aandacht die 
hij als kind nodig heeft en verdient. ‘Door het 
sponsorprogramma krijgt hij steun en aandacht. 
Zijn leraren kennen zijn situatie. Samen geven 
we hem de hoop die hij nodig heeft om verder 
te groeien. Ik zie hierin Gods trouw en werk.’

‘God liefhebben boven alles en onze naas-
ten als onszelf’ is het grootste gebod in de 
Bijbel. Dit vraagt om een dagelijkse keuze 
en herinnering voor onszelf. Ramila: ‘Wees 
eerst nederig en kijk eens naar jezelf. Zie hoe 
onwaardig je bent. Ik heb Jezus in mijn leven, 
maar nog steeds heb ik ook verlangens van het 
vlees. Toch houdt God onvoorwaardelijk van 
ons. Omdat ik die liefde mag ervaren, moet ik 
diezelfde genade aan anderen geven. Dat kan 
ik niet uit eigen kracht, maar alleen vanwege de 
liefde van Christus.’ 

‘MET CHRISTUS 
IS MIJN LEVEN 
BUITENGEWOON’

Ramila Karmacharya,  
regiostrateeg Azië bij 
Woord en Daad
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om Gods liefde en barmhartigheid 
te weerspiegelen in een gebroken 
wereld, getekend door armoede en 
onrecht.’

Noem één hobby waar je veel tijd 
aan besteedt.
‘Of het helemaal past in de categorie 
‘hobby’ weet ik niet, maar waar veel 
tijd naartoe gaat en waar ik voldoening 
uithaal, is de deeltijdopleiding Theolo-
gie die ik volg aan het CGO. Het is mijn 
verlangen dat de Heere het werk wil 
zegenen en dat we als Woord en Daad 
een schakel mogen zijn in de uitbrei-
ding van Gods Koninkrijk.’

Nader kennismaken met Gerrard? 
Neem contact op:
g.opschoor@woordendaad.nl
06 17 43 31 89

Nieuw gezicht: Gerrard Opschoor
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‘Bij een rechtvaardige 
economie is er voor 
iedereen genoeg en 

kunnen mensen een goed 
leven leiden.’ 

Paul Schenderling
Lees het interview op p.12


