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Herfst
Een nieuw seizoen is aangebroken. De natuur 
bereidt zich voor op een koude en onstuimige 
periode: het najaar. Een tijd om wat meer naar 
binnen te keren, maar ook om te genieten van 
de natuur. Prachtig vind ik dat, al die bomen 
met hun verkleurende bladeren.

Als het in je eigen leven stormt, is het moeilijk 
om te genieten van al het moois om je heen. 
Helaas is dit vaak de realiteit in de levens van 
de mensen voor wie we werken. Niet weten 
hoe je die dag weer eten op tafel krijgt voor je 
kinderen. De straat niet op durven vanwege 
beschietingen. Ondanks je diploma geen baan 
kunnen vinden. Woord en Daad wil naast deze 
mensen staan en samen werken aan blijvende 
verandering. Laten we hen daarom ook dit 
seizoen in gedachten houden. Als we bezig zijn 
met het voorbereiden van een actie, de winkel 
netjes maken of producten verkopen aan de 
deur. Weet dat uw bijdrage van grote beteke-
nis is voor uw naaste ver weg!

Wilma Schoonderwoerd

Een hartelijke groet namens Team Netwerk 
Vrijwilligers, Martine de Jong, Marco Hertgers, 
Henriët Kessels, Wilma Schoonderwoerd,  
Arco Sturm
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‘Deze zomer trakteerde ik mezelf met 
Sara Kinsbergen* op een kringlooptoer.
Dat was genieten! Sara was geraakt door 
de motivatie die ze zag bij zoveel mooie 
mensen. Dank voor alle gastvrijheid! Op 
naar een comitétoer. Ik heb er nu al zin in.’ 
 

* Prof. dr. Sara Kinsbergen is werkzaam aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Ze is bijzonder hoogleraar op het gebied van 
de rol van burgers in duurzame ontwikkeling.

‘‘

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem

‘God zorgt’
‘We verkochten alles. Het bracht 3,05 gulden op, en het was voor Woord en Daad.’ Dat schreef de toen 
8-jarige Inge van den Dool in 1983 in haar schriftje. De verkoop van een aantal op straat gevonden 
bloemetjes groeide uit tot een heuse kringloop. Samen met negen andere vrijwilligers runnen Aart en Betsie 
van den Dool al 40 jaar deze kringloopwinkel voor Woord en Daad. ‘We zeggen haast nooit ‘nee’, als mensen 
iets willen brengen. Alles van de schepping is van God. Ook over die goederen horen we rentmeesters te zijn.’ 

‘Ga lekker zitten hoor! Lusten jullie koffie?’ Het 
echtpaar Van den Dool ontvangt ons hartelijk 
in de zonnige achtertuin van hun kosterswo-

ning, naast de ingang van de kringloopwinkel. 
Een aantal kleinkinderen kijkt onder de parasol 
nieuwsgierig toe. Op de tuintafel liggen schriftjes 
en krantenknipsels.

Betsie hield de afgelopen 40 jaar allerlei lijstjes 
bij. Zo werd er in 1983 voor 990,40 gulden aan 
tweedehands spullen verkocht en gingen er in 
1997 onder andere 7 orgels, 17 gasfornuizen en 
89 salontafels over de denkbeeldige toonbank. 
Allemaal voor het goede doel. Dienstbaar zijn aan 
anderen, dat is wat hun gezin – met 7 kinderen en 
inmiddels 21 kleinkinderen – kenmerkt. Aart: ‘In 
al die jaren hebben we gemerkt dat gehoorzaam-
heid aan God zegen geeft. En: dat God zorgt voor 
de armen.’

Bloemetjes
Het begon allemaal met een diapresentatie van 
wijlen meneer ’t Lam – de medeoprichter van 
Woord en Daad – voor de jeugd van de gemeente. 
‘Het was op een vrijdagavond, in 1983,’ blikt Aart 

terug. ‘Ons dochtertje Inge was er ook. Ze wilde 
daarna graag iets voor Woord en Daad doen. 
Daarom verkocht ze bloemetjes die ze op straat 
gevonden had. Dat ging goed. En samen met haar 
broertje en buurmeisje – ze waren 8, 7 en 6 jaar 
oud – besloten ze een winkeltje te starten. Ze no-
digden familie en buren uit om spullen te brengen 
en te kopen.’

Dit mondde uit in een grote verkoping die twee 
keer per jaar plaatsvond. Na zo’n verkoping bleven 
er echter nog veel spullen over. ‘Toen besloten we 
die vanuit onze schuur te verkopen’, lacht Betsie. 
‘Als we thuis waren, waren we open.’ Dat ging er 
heel gemoedelijk aan toe. Betsie ging bijvoorbeeld 
gerust tussendoor even weg, vertelt ze. ‘‘Ik ga 
even m’n dochter bij de pont brengen!’, riep ik dan 
naar de klanten die er waren. Het geld werd dan 
gewoon neergelegd, of de klanten waren er nog 
als ik terugkwam.’

Dit artikel gaat verder op pagina 4

40 JAAR WOORD EN DAAD NOORDELOOS: 

“Blijvend  
verbonden” Rina Molenaar, 

directeur-bestuurder 
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Waar is God, in al het onrecht in de wereld? Dit is de 
vraag die in het Bijbelboek Habakuk centraal staat. In 
het boek wordt een dialoog tussen God en Habakuk be-
schreven. Habakuk vraagt: ‘Waarom is er toch onrecht?’ 
Dit is een vraag die wij ook kunnen hebben. Waarom is 
er onrecht, waarom zijn er zoveel dingen die misgaan? Bij 
Woord en Daad willen we hier wat aan doen. We willen 
armoede de wereld uithelpen. Maar soms lijkt ons werk 
een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn zo veel dingen 
die tegelijkertijd mis zijn. Het ene probleem is net een 
beetje opgelost of het volgende dient zich al aan.

Het antwoord dat Habakuk krijgt, had hij niet verwacht. 
God vertelt Habakuk dat de Chaldeeën de macht zullen 
grijpen in Israël en dat daardoor het onrecht in Israël 
bestraft zal worden. Maar, zoals Habakuk aangeeft, de 
oplossing is erger dan het probleem. De Chaldeeën 
zijn veel gewelddadiger en onrechtvaardiger dan Israël 
zelf. Habakuk legt de vraag weer terug. Hij vraagt zich 
af wanneer het onrecht verdwijnt. Het antwoord van 

God beantwoordt een andere vraag. Namelijk de vraag: 
‘Welke positie neem je als rechtvaardige in, ten opzichte 
van het onrecht?’ Het antwoord dat hij krijgt luidt: ‘De 
rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’ (Habakuk 2:4)

God laat Habakuk weten dat Hij het onrecht ziet. God 
ziet het als een boer in een ontwikkelingsland voor heel 
weinig geld aan het werk is. Maar God ziet het ook als 
we de waardeketens rechtvaardig proberen te maken in 
onze projecten. Kunnen wij deze wereld dan perfect ma-
ken? Nee, dat kunnen wij niet. In hoofdstuk 3 lezen we 
dat God Zélf het onrecht komt verdrijven. Er wordt een 
visioen geschetst waarin God Zelf komt om het onrecht 
te verslaan en Zijn heerlijkheid weer terug te brengen. 
De bekende tekst waarmee het hoofdstuk eindigt, is een 
tekst die aangeeft hoe wij kunnen leven in afwachting 
van Zijn komst. (Habakuk 3 : 17-19)

‘Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht 
aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms 

liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat 
men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen 
rund in de stallingen wezen zal; Zo zal ik nochtans in den 
HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in 
den God mijns heils. De Heere HEERE is mijn Sterkte; en 
Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij 
doen treden op mijn hoogten.’

Deze tekst is een samenvatting van één van de weekopenin-
gen met Woord en Daad-collega’s in de achterliggende 
periode. Deze keer door Dico van den Noort.

Woord | DOOR DICO VAN DEN NOORT

Waar is God, in al het onrecht in de wereld?

Van huisslaaf naar 
middelbare scholier 
In Haïti zijn duizenden kinderen verstrikt in een web van kindslavernij. Een schrijnend 
systeem waar ook de 16-jarige Adenika alles van weet. Gelukkig was daar in 2020 de 
steun van Darline, medewerker van onze partnerorganisatie Restavek Freedom.

Darline vertelt: ‘Adenika komt uit een klein dorp in de 
bergen, niet zo ver van de grens met de Dominicaanse 
Republiek. Haar moeder stierf toen Adenika jong was, 
en hoewel haar oom en tante al drie kinderen hadden, 
namen ze Adenika en haar drie broers en zussen op als 
hun eigen kinderen.’

‘De oom en tante hadden slechts een klein stuk land, 
een motortaxi en een klein beetje inkomen om het 
hele gezin te onderhouden, daarom vroegen ze Ade-
nika’s vader om geld voor haar eten en school. Maar 
hij kon dit niet opbrengen en besloot om Adenika naar 
een gezin in de stad Hinche te sturen. Ze werd slecht 
behandeld door het echtpaar waar ze terechtkwam: ze 
zetten Adenika in als restavek (huisslaaf).

Op een dag in 2020, ontmoeten Adenika en Darline 
elkaar. Adenika (toen 13) wordt door Darline uitgeno-
digd om deel te nemen aan het programma van Resta-
vek Freedom. Ze had op dat moment slechts twee jaar 
school afgemaakt, maar met Darlines aanmoediging 
besluit ze terug naar school te gaan. In 2021 slaagt 
Adenika voor haar examens en mag ze over naar de 
vierde klas.

Maar het onheil slaat opnieuw toe: het echtpaar bij wie 
Adenika woont overlijdt plotseling. Darline vertelt: ‘Ze 
bleef in een kwetsbare situatie achter, ver van haar fa-
milie en zonder huis in Hinche. Er moest iets gebeuren, 
dus ik kwam in actie om Adenika aan een onderkomen 
te helpen. Ik steunde haar, zodat ze haar school kon 
voortzetten. Een familie die Adenika kende van de kerk 
nam haar de rest van het schooljaar in huis. Ondanks 
de uitdagingen hield Adenika vol en slaagde ze ook 
voor de vierde klas – ze gaat nu naar de vijfde!’

De familie uit de kerk heeft een ruim hart, maar weinig 
financiële middelen: ze kunnen Adenika alleen een 
veilige slaapplaats bieden. Geld om ook haar eten en 
andere uitgaven te betalen is er niet. Toen de oom en 
tante van Adenika dit hoorden, besloten zij Adenika te-
rug in huis te nemen. Ze woonden twee uur verderop, 
de bergen in. 

Darline: ‘De oom kwam Adenika ophalen en bracht 
haar naar zijn huis. Via de telefoon bleven we in con-
tact. Zo hoorde ik dat hij niet de middelen had om haar 
terug te plaatsen op de dichtstbijzijnde school, een 
half uur van hun huis.’ Darline besloot naar het berg-
dorp af te reizen, samen met een collega uit die buurt. 
Het eerste stuk op de motorfiets, maar hoe verder ze 
de bergen in gingen hoe slechter het pad werd. Te voet 
komen ze uiteindelijk aan bij de familie van Adenika. 
‘Ze konden niet geloven dat ik twee uur had gereisd 
om Adenika te bereiken en te zien of het goed met 
haar gaat. Adenika zag er gelukkig en gezond uit, droeg 
schone kleren en stond sterk in haar schoenen.’
 ‘Ik nam contact op met de school om te horen wat het 
schoolgeld kost en welk uniform en welke boeken no-
dig zijn voor de vijfde klas.’ Sinds september 2022 gaat 
Adenika met de hulp van Restavek Freedom naar deze 
school. ‘Omdat haar neef er ook naartoe gaat, kan haar 
oom hen meestal ‘s ochtends afzetten, en dan kunnen 
ze ‘s middags naar huis lopen met andere leerlingen die 
in de buurt van hetzelfde dorp wonen.’

Gespreksvragen: 

• Herkent u de vragen van Habakuk?
• Welke positie kunnen wij innemen, ten 

opzichte van het onrecht in de wereld?  

Adenika haalt water

Lezen: 
Habakuk

Tekst: 
Habakuk 2:4b

‘Maar de 
rechtvaardige  
zal door zijn  
geloof leven.’

Lifestory

Meer lezen over de strijd tegen 
kinderuitbuiting:  
https://www.woordendaad.nl/uitbuiting/

Darlene, Adenika,  
zusje en nichtje
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UITGELICHT

Cadeau ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan 
van Woord en Daad

In juni werden we op kantoor 
enorm verrast door een aantal 
vrijwilligers van de Woord en 
Daad Kringloopwinkels. 
 
Ria de Heer en Wim 
en Marieke de Gelder 
overhandigden namens de 
vrijwilligers van diverse winkels 

een prachtig cadeau, ter 
gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van Woord en Daad. 
Het beeld, dat verbondenheid 
met elkaar en met de projecten 
van Woord en Daad uitdrukt, 
heeft een mooie plaats bij de 
entree gekregen. Nogmaals 
heel hartelijk dank!

Grote Woord en Daad 
Jubileumquiz door 
comité Zeist
Op D.V. 18 november 2023 organiseert 
comité Zeist een digitale quiz over 50 
jaar Woord en Daad voor het project 
‘Hulp aan Restaveks op Haïti’.

Iedereen is welkom om aan deze 
quiz deel te nemen. Dit kan live in 
de Sionskerk te Zeist of thuis via een 
internetuitzending vanuit deze kerk.
De live bijeenkomst is een mooie middag 
met koffie en thee met gebak en een 

drankje en hapje ter afsluiting. Ook is er 
muziek van Vierklank o.l.v. Leander van 
der Steen. 

Deelname kost €25,- voor de live 
bijeenkomst en €10.- voor deelname via 
internet. 

Ook meedoen?  
Ga dan naar ‘Jubileumquiz’ op 
www.woordendaad.nl/activiteiten

Ad de Blaeij vertrok in 1982 als één van de eerste 
veldwerkers naar Haïti. Uiteindelijk werkte hij er 
maar liefst 29 jaar. Nu hij met pensioen is, is hij 
vrijwilliger in de Woord en Daad-kringloopwinkel in 
Ochten. ‘Daar houd ik me vooral bezig met boeken, 
een leuke taak. En ik vind het een mooi idee dat 
de opbrengst naar Woord en Daad gaat. De jaren 
op Haïti zijn een belangrijk deel van ons leven 
geweest, dus Woord en Daad laat me toch nooit 
helemaal los.’

Wat zijn werk was op Haïti? ‘We hebben kinderen 
onderwijs gegeven en oudere mensen met alfa-
betiseringscursussen helpen lezen, wat natuurlijk 
geweldig was voor hun zelfvertrouwen. We hebben 
aan erosiebestrijding gedaan – erosie is een groot 
probleem voor de landbouw op Haïti. Daarnaast 
hebben we jaren een beroepsopleiding gehad ten 
zuiden van Port-au-Prince, waar timmerlieden en 
elektriciens werden opgeleid, maar ook agrarische 
opleidingen werden gegeven. Op de compound van 

deze school hebben we na de aardbeving van 2010 
nog noodhulp verleend, met steun van Woord en 
Daad en ZOA.’ Ad was 12 jaar directeur van de – nu 
volledig Haïtiaanse – organisatie Parole et Action 
(P&A).

Terugkijkend geeft Ad aan dat hij niet denkt in 
termen van grote resultaten. ‘Ik heb mijn werk in 
de eerste plaats altijd gezien als een roeping. Mijn 
naasten helpen ligt in de lijn van mijn geloof. Ik 
denk dat we enkelingen geholpen hebben, of kleine 
groepen. Feit is dat de Haïtiaanse economie in die 
jaren met maar een paar procent groeide, de be-
volking verdubbelde, en armoede is toegenomen. 
Maar de invloed die het werk heeft op individuen, 
is echt heel groot.’

‘Blijvend verbonden’

Even voorstellen:
Caroline Kersbergen

Ad de Blaeij vertrok in 1982 als één van de eerste veldwerkers naar Haïti. 
Uiteindelijk werkte hij er maar liefst 29 jaar. Nu hij met pensioen is, is hij 
vrijwilliger in de Woord en Daad-kringloopwinkel in Ochten. ‘Daar houd ik me 
vooral bezig met boeken, een leuke taak. En ik vind het een mooi idee dat de 
opbrengst naar Woord en Daad gaat. De jaren op Haïti zijn een belangrijk deel 
van ons leven geweest, dus Woord en Daad laat me toch nooit helemaal los.’

Even bellen met... | Ad de Blaeij,  
vrijwilliger Woord en Daad-kringloopwinkel Ochten

Voor Woord en Daad zijn duizenden vrijwilli-
gers actief. Daar zijn we dankbaar voor! Als vrij-
williger heeft u vast weleens contact met een 
van de medewerkers op kantoor. We stellen ze 
graag aan u voor. Deze keer Caroline Kersber-
gen, werkzaam op de afdeling Finance. 

‘Misschien heb ik u al een keer gesproken tij-
dens de comité-avonden, Werelddag of  
jubileumavond maar via deze weg stel ik mij 
graag nog een keer aan u voor. Mijn naam is  
Caroline Kersbergen en sinds 1 januari 2023 
ben ik werkzaam bij Woord en Daad in het  
Finance-team. Ik ben geboren in Hei- en 
 Boeicop en woon nu in Hardinxveld- 
Giessendam. Voor mijn werk bij Woord en Daad 
zit ik veel achter de computer. Daarom vind ik 
het fijn om in mijn vrije tijd veel buiten te zijn. 
Zo maak ik graag een lange wandeling, loop ik 

een rondje hard of ga 
ik bootcampen (spor-
ten in de natuur).
Mijn werkzaamheden 
binnen Woord en 
Daad bestaan uit het 
controleren van de 
administratie van de 
kringloopwinkels, 
het uitvoeren van de betaling naar onze 
buitenlandse partners en het controleren van 
de financiële jaarverslagen van de comités. Ik 
doe dit werk met veel plezier en ik merk dat wij 
samen ervoor zorgen dat deze processen steeds 
beter gaan! Ik ben mij er van bewust geworden 
dat wij allemaal nodig zijn, om een verschil te 
maken in het leven van de allerarmste mensen. 
Daar hoop ik mij, samen met u, nog vele jaren 
voor in te zetten!’

Het hele interview met Ad lezen?  
Kijk op www.woordendaad.nl/deblaeij

Pennen inzamelen
Oude, lege pennen en stiften zijn geld 
waard! Ze kunnen gerecycled worden, 
wat niet alleen geld oplevert, maar ook 
nog eens goed is voor het milieu. Elk jaar 
ontvangen we honderden euro’s voor 
alle pennen en stiften die ingeleverd 
worden. De pennen en stiften kunnen 
worden ingeleverd bij veel Woord en 
Daad Kringloopwinkels en op ons kantoor. 

Vrijwilligster Elly Vlot verpakt alle pennen 
in grote dozen, hoe dat gaat ziet u 
hieronder. 

Wilt u ook pennen of andere  
producten inleveren? 
Kijk op onze website:  
www.woordendaad.nl/doen/pennen
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COLOFON

SEPTEMBER 2023 
Intercom verschijnt twee keer per jaar voor 
vrijwilligers van Woord en Daad. 

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan 
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo 
creëren we samen hoop en nieuwe kansen.
Woord en Daad verbindt.

ALGEMENE GEGEVENS
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem
Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem
Tel. 0183-611800
info@woordendaad.nl 
www.woordendaad.nl 
Rabobank 38.54.87.088
IBAN NL64RABO0385487088
t.n.v. Woord en Daad, Gorinchem
Woord en Daad is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)

CONTACTPERSONEN
Amanda Holtslag, aanvragen voorlichting 
voorlichting@woordendaad.nl 
Arco Sturm, manager winkels
a.sturm@woordendaad.nl | 06-12734604
Caroline Kersbergen, financiën
c.kersbergen@woordendaad.nl
Henriët Kessels-Roseboom, 
communicatiemedewerker
h.kessels@woordendaad.nl 
Janneke Witzier, bewustwording
j.witzier@woordendaad.nl 
Marco Hertgers, coördinatie winkels
m.hertgers@woordendaad.nl | 06 51233509
Marlies Moret, kopij magazines 
m.moret@woordendaad.nl
Martine de Jong, vrijwilligerscoördinator
m.dejong@woordendaad.nl | 06-18130641
Wilma Schoonderwoerd, coördinatie comités 
vrijwilligers@woordendaad.nl

CONTACTADRES VRIJWILLIGERS
vrijwilligers@woordendaad.nl

DIRECTEUR-BESTUURDER
Rina Molenaar MSc 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE 
Marco Hertgers, Marlies Moret (hoofdredacteur), 
Martine de Jong, Rina Molenaar, Henriët Kessels-
Roseboom, Wilma Schoonderwoerd,
Erika Levering

FOTO’S
Arnoud Nandoh, Woord en Daad

GRAFISCH CONCEPT EN REALISATIE
BladenMakers, Nijkerk
 
DRUK
Drukkerij De Groot 
Deze krant is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier 

OPLAGE
3.500 

OVERNAME ARTIKELEN
Overname van artikelen is prima! Graag met 
bronvermelding.

Kunt u zichtzelf kort voorstellen?
Mijn naam is Fogelina Kempenaar-Schaafsma. Sinds 1982 
ben ik getrouwd met Gerrit. Samen hebben we zes kinde-
ren gekregen. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met drie 
schoonzonen, een schoondochter en elf kleinkinderen.

Hoe kwam je bij Woord en Daad terecht?
Jaren geleden werd ik gevraagd om eens een vergadering 
van het comité bij te wonen. Het vrijwilligerswerk sprak me 
aan en zo ben ik gebleven tot op de dag van vandaag.

Welk vrijwilligerswerk doe je precies voor Woord en Daad?
Ik ben depothoudster van comité Noord-Oost-Friesland.  
Tegenwoordig gaat dat over de in- en verkoop van post-
zegels en kaarten. Naast de verkoop organiseren we ook 
andere activiteiten. Dat doe ik samen met de andere vrijwil-
ligers van dit comité.

In de zomer organiseren we een fietstocht door onze regio. 
In de winter een wandeltocht waarbij mensen na afloop 
heerlijke snert kunnen eten. Ook hebben we bij verschillen-
de mensen nog een wereldbolletje staan. Deze worden elk 
jaar in mei geleegd en dit levert altijd een mooi bedrag op.
Zo nu en dan organiseren we ook een zangavond.

Hoe ervaar je dat werk?
Ik vind het fijn om dit vrijwilligerswerk samen met anderen 
te doen voor onze verre naasten, die het niet zo goed heb-
ben als wij.

Zijn er Woord en Daad-projecten die jou bijzonder 
aanspreken?
De projecten rondom werk en opleiding spreken mij erg 
aan. Door te investeren in deze projecten kunnen mensen 
in hun eigen onderhoud voorzien. Je helpt niet alleen één 

persoon, maar ook de hele familie. Maar alle projecten zijn 
nuttig en nodig.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd maak ik graag fietstochten. Verder ga ik 
graag op reis. En ik kan ook echt genieten van het lezen van 
een boek.

Heb je een tip voor andere vrijwilligers?
Al lijkt het werk vaak een druppel op een gloeiende plaat, 
bedenk dan dat de Heere zegt: ‘Voorwaar zeg Ik u: Voor 
zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan 
hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’ (Mattheus 25:40)

Onze vrijwilligers | Fogelina Kempenaar comité Noord-Oost-Friesland

Vrijwilligerswerk doe je samen

Vervolg van het artikel op pagina 1. 

Afwas
Na enkele jaren kwamen de eerste stellingen, die 
ze via via kregen. Steeds meer spullen vonden een 
plekje in de schuur van familie Van den Dool. Hun 
eigen auto stond er gewoon tussen. De winkel 
groeide met het gezin mee. ‘Soms zeiden we: 
‘Vanavond is het Woord en Daad-avond, allemaal 
meehelpen!’ Dan gingen we met de kinderen aan 
de slag in de winkel.’ 

Het aanbod veranderde wel in de loop der tijd. 
Aart: ‘Waar het eerst vooral om meubels ging, zo’n 
80 procent, is dit nu nog zo’n 20 procent.’ Voor 
de meubels in de schuur stonden, ging er echter 
heel wat gereis en gesjouw aan vooraf. Aart mocht 
de bus van de zaak waar hij werkte gebruiken, 
iets waar hij nog steeds dankbaar op terugkijkt. 
Daarmee ging hij ’s avonds ‘de hort op’ om spullen 
op te halen. Eén van hun zoons ging graag mee. 
Betsie, lachend: ‘Dan hoefde hij niet te helpen met 
de afwas.’ 

Doel
Op dit moment is de opbrengst van de winkel 
bestemd voor basisonderwijs in Sierra Leone. En 
elke euro telt. ‘We willen echt woekeren met het 
geld,’ vertelt Betsie. ‘We proberen geen kosten te 
hebben.’ De invoering van de btw-afdracht gooide 
roet in het eten, maar veranderde niets aan hun 
houding. Daarnaast helpen ze graag andere Woord 
en Daad-winkels met hun grote voorraad mooie 

spullen. Of ze die niet liever via hun eigen winkel 
verkopen? ‘Nee hoor. Het is belangrijk om het doel 
in de gaten te houden,’ legt Aart uit. ‘Je bent onder-
deel van een groter geheel.’

Inmiddels vonden duizenden spullen via hun winkel 
een nieuwe eigenaar, dikwijls na een reparatieron-
de. Iets weggooien doen ze zelden, en als het toch 
moet, gebeurt het goed gescheiden. Niet iedereen 
heeft die instelling. Aart kan zich er nog over ver-
bazen. ‘Vorige week was ik bij de afvalverwerking. 
Toen zag ik iemand met een vouwfiets die hij weg 
wilde gooien. Ik vroeg of ik ‘m mocht hebben. Dat 
was prima. Ik was hooguit een uurtje bezig om het 
probleem te verhelpen. Daarna is de fiets binnen 
een dag weer voor 75 euro verkocht.’

God zorgt
Zo zijn er meer bijzondere verhalen. Zoals de 
koninklijke onderscheiding, die Aart en Betsie in 
1999 ontvingen. Maar ook die keer dat ze een 
flink aantal meubels verkocht hadden. ‘Er zat zo’n 
1100 euro in de geldkist. Die stond nog op het 
aanrecht.’ Vanuit de groentetuin – er moesten 
bonen geplukt worden – zag Aart ineens een jon-
gen naar buiten komen. ‘We zijn dicht hoor!’ riep 
ik nog,’ herinnert Aart zich. Even later bleek zijn 
vrouw Betsie haar portemonnee kwijt te zijn. Ze 
schrokken, want waar was de geldkist? De geldkist 
was meegenomen naar de winkel en stond daar 
op een koelkast. Open. Maar: er ontbrak geen 
cent. ‘God waakt over het geld voor de armen!’ 
zegt Aart stellig.

Heeft u mooie spullen over of  
wilt u de winkel bezoeken?  
De kringloopwinkel bevindt zich  
op Noordzijde 2 in Noordeloos.  
Voor openingstijden en meer informatie, 
zie www.woordendaadwinkels.nl.

‘Vanavond is het Woord 
en Daad-avond, allemaal 

meehelpen!’ Dan gingen we 
met de kinderen aan de slag 

in de winkel.’ 

Opbrengst eerste jaren

Eén van z’n kleinzoons veert op. ‘Dat is net als met 
dat verhaal uit de Bijbel, van al die soldaten. En dat 
die man bad en dat hij daarna allemaal engelen zag. 
Anderen zagen dat niet.’ Zijn opa knikt bevesti-
gend. ‘Precies! En weet je waarom zulke verhalen, 
van zo lang geleden, ook nu nog gebeuren? Omdat 
de God van toen nog steeds Dezelfde is!’

‘God zorgt’
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